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Sevgili İzleyici, 


2006 güzel bir yıl olacak. Gerçi her 
yılbaşı öncesinde yeni yılın güzel olacağını iddia ediyoruz ama bu sefer farklı. Yani farklı olması gerekiyor. 
Sizi bilmem ama biz daha güzel bir yıl yaşamak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için yeterli sayıda bahanemiz de var: 

NTV, 2006'da onuncu yılını kutlayacak, CNBC-e ise yedinci yılını. Sürekli bir kutlama hali yaşacağız gibi görünüyor. Etkinlikler, özel günler, konserler, belgesel günleri ne isterseniz var. Yeni dergi projelerini çekmeceden çıkartıyoruz, ailemize yeni bir radyo daha katılıyor. 
Yayıncılıkta kalite arayışımız sürüyor, Doğuş Yayın Grubu ufak ufak büyüyor. 
“Bu kadar reklam yeter” demeden, araya son bir reklam daha girelim. 
Advertorial: NTV'nin 10 yıl almanağı çok şık oldu. 10 yılda ne yaşadıysak içinde var; süper fotoğraflar, kuşe kâğıt, sadece 30 YTL. NTVMSNBC'den alırsanız 25 YTL. Neden diye sormayın, ben de bilmiyorum; arkadaşlar yine pazarlama bişeysi yapmışlar. 

Neyse, yeni yılın güzel olacağının ilk işaretlerini CNBC-e ekranında da göreceksiniz. ROME (sayfa 28) başlıyor. HBO ile BBC bir araya gelince tahmin edildiği gibi ortaya çok başarılı bir iş çıktı. Genelde bütün bölümleri izlemeyiz ama ROME'u bitirmeden rahat edemedik. 
Kaçırmamanızı tavsiye ederim. 

Bir diğer güzellik, My Name İs Earl (sayfa 38) de bu ay başlıyor. NBC, Friends'in boşluğunu doldurmak için çok uğraştı ve başardı. Başka dizilerle karşılaştırmak her açıdan haksızlık olur ama eleştirmenler Seinfeld'ten sonra en komik dizi olduğunu iddia ediyor. 
Eleştirmenlerden hiç haz etmem ama çok komik olduğu doğru. 

Yeni yıl takvimini beğeneceğinizi umuyor, tüm arkadaşlarım adına size mutlu bir yıl diliyorum. 
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The 0.C'de Marissa ve Alex'in kumsalda oturduğu son sahnede sanırım öpüşmelerini yayınlamadan diziyi bitirdiniz. bunu siz mi böyle yaptınız yoksa dizinin orjinali de böyle mi? yani aşk denen evrensel bir duygu iki hemcinsin arasında yaşandığında ülkemiz televizyonlarında sansüre mi uğruyor? 

Seda 


the lonely hearts club isimli 2.sezon 12. the oc bölümünün sonunu kesmenizin nedenini öğrenebilir miyim? yani aslında nedenini biliyorum da,mantığını çözebilmiş değilim. ya aslında onu da biliyorum ama yine de isyanımı dile getirmek istedim. 

Oğuzhan 


Evet sevgili Seda, aşk denen evrensel duygu iki hemcinsin arasında yaşanırsa 'gençlerin ruhsal ve fiziki gelişimini olumsuz etkiliyor', bunu telafi emek içinse 300 küsur milyar TL (300.000 YIL) ödenmesi gerekiyor. Gençlerin ruh gibi olmasını ve güzel fiziklerinin bozulmasını kesinlikle istemiyoruz. 
Oğuzhan'a diyecek bir şey yok, o zaten her şeyin farkında. 

GN 


Selam çok kısa ama hayati bir sorum var size. 
Desperate Housewives'in yeni sezon reklamları var ya hani elmalar dökülüp saçılıyo heryere. Şimdi sorum Şu olacak, orda insanlar ne diyolar? İhtimal 1:“True Sin"(benimkil. İhtimal 2:”D'you say"lonunki). 
Kızarkadaşımla feci iddialaşmış durumdayız. Bize çözüm sunun!!! (İnşallah ben kazanırım). 

Murat Utku Kaya 
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Sevgili Murat ve kız arkadaşı, 

İkiniz de yanıldınız, çünkü o şarkıda sadece 'juicy diyorlar. İddialaşacağınıza, kulak kulağa verip dinleseydiniz söyleneni kolayca anlardınız herhalde. 
Özellikle 'true sin' nasıl çıktı, ona hiç aklım ermedi. 
Herhalde güzel kadınlar, yılanlı - yasak meyveli ağaç filan iyice kafanızı karıştırdı. 


GL, 


Ben daha önce hiç çizgi roman okumamış biri olarak affınıza sığınarak bir eleştiride bulunmak istiyorum. 
Dergideki romanın çok ağır bir kokusu var. Okumayı denediğimde burnumu tıkamak zorunda kalıyorum. 
Tıkamadığımda ise başımın ağrıdığını hissettim. Ben mi hassassım yoksa çizgi romanın basımında ağır kimyasallar mı kullanılıyor? 

melikelikeld...com 


Sevgili Melike, 
Çizgi roman okumadığınız için sanırım, duymamışsınız: Dünyada son trend, kokulu çizgi roman... Böylece o büyülü dünyanın içine giriyorsunuz; sadece okumuyor, adeta yaşıyorsunuz. 
Vampirler malum, ölü - diri arası acayip yarauklar olduğu için ağır bir koku saçıyorlar; o yüzden Buffy sayfaları öyle kokuyor. Bufiy yerine misal, Harleguin Pink çizgi romanı yayınlasaydık mis gibi parfüm kokacaktı derginiz... Şaka bir yana, sanırım burnunuz biraz hassas. Okumaya başlamadan önce dergiyi sallayarak filan sayfaları biraz havalandırın, size rahatsızlık veren o mürekkep kokusu uçar belki. 
G.Y. 
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Okumadım, izledim 


Her edebiyat uyarlamasıyla birlikte aynı soru ortaya atılır: Kitap mı daha iyiydi, film mi? Genellikle, kitabı beğenenler filmi beğenenlere baskın çıkar. Beş yeni filmde acaba hangisi kazanacak? Kitap mı, film mi? 


inemanın Altın Çağı'ndan beri, edebi eserler filmlerin başlıca kaynaklarından birini oluşturmuştur. Bazı sevilen kitapların birden fazla beyazperde uyarlaması bile yapılmıştır. Örneğin, yılın yeni filmlerinden Pride and Prejudice / Gurur ve Önyargı gibi. Sinemaya uyarlanan edebi eserler genelde okurlara cazip gelmiyor, çünkü onlar zaten hayalhanelerini çalıştırıp kafalarında kitabı “sinemalaşurmış” oluyorlar, hatta karakterleri bile gözlerinin 


önüne getiriyorlar. Bu yüzden de, oyuncu seçimi 


konusunda kendi fikirlerini çeşitli mecralarda 


Mi 10 


dile getirmekten çekinmiyorlar. Gone with the Wind / Rüzgâr gibi Geçti'nin Rhett Butler'ını Clark Gable'ın oynaması, bir anlamda halkın seçimiydi. 

Ne var ki, zihinlerde yaratılmış bu hayal dünyaları, çoğu kez perdede okurun karşısına çıkan dünyadan farklı. Özellikle uzun soluklu kitaplar, sayısız ayrıntı içerdikleri için okur beklentilerini karşılamak zor oluyor. Peter Jackson, Tolkien'in geniş hacimli, çok sevilen kitabı Yüzüklerin Efendisi'nden uyarladığı üç filmin başarısı ve aslına sadakatiyle herkesi şaşırtmıştı. Buna karşılık, diyelim Thomas Mann'ın 
Death in Venice / Venedik'te 
Ölüm'ü gibi kısa bir eseri ya da 
Annie Prouix'in Brokeback Mountain'i gibi 11 sayfalık bir kısa 
$ hikâyeyi süsleyerek genişletmek ln çok daha kolay. 
© Üstelik, bir edebi eseri sinemaya uyarlayan yönetmenler, yapımcılar, sadece o kitabın hayranları- 
© nı değil, kitabı hiç okumamış, 
© hatta belki de adını bile duyma: 
mış kitleleri de düşünmek zorun- i da. İlk kesime yaranmak için çek: 
İ tikleri ezacefanın, buldukları incelikli çözümlerin ikinci kesimdekilere anlamsız gelme ihtimali de cabası. Neyse ki kitapların, filmlere esin kaynağı olması için ille de ciddi olmaları gerekmiyor, hatta bu kaynağın kitap olması bile gerekmiyor. Son dönemde sayıları gittikçe artan çizgi roman uyarlamaları, bunun bir kanıtı. 
Ancak pek bir şey değişmiyor, çünkü bu sefer de o çizgi roma- 


nın hayranları, özgün eserin film- 


den daha iyi olduğunu iddia ediyor. 

Gerçi, konu bulmakta çekilen bütün zorluklara karşın, romanların, örneğin sinemanın Altın Çağı'nda olduğu kadar rağbet gördüğü söylenemez. 1940'lı yıllarda, En İyi Film Oscar'ı alan 
10 filmden yedisi edebiyat uyarlamasıymış. Yine 
de, Oscar tarihi yaklaştıkça adaylığa soyunan filmler arasında edebiyat uyarlamalarının sayısı- nın arttığı bir gerçek. Bakalım beş yeni edebiyat 


uyarlamasının, özgün eserlere göre durumu ne? 


MEMOİIRS OF A GEISHA 

Yönetmen Rob Marshall, yazar Arthur Gol den'ın 1930'ler ve 40'lar Japonyası'nı anlatan kitabını California'da, Çinli aktrislerle çekti. Geishalar, onu Japon kültürünün ruhunu kavramamakla suçladı. Buna karşın, bu çok uzun hayat hikâyesini okumakta zorluk çekenlerin genel kanısı, filmin daha iyi olduğu yolunda. 


THE CHRONİCLES OF NARNIA: THE LE 
ON, THE WITCH AND THE WARDROBE 
C.S. Lewis'in kitabının Hıristiyan olay örgüsü ve sembolleri kuşaklar boyu sayısız çocuğun onu okuyup zevk almasına engel olmamıştı. Yönet 


men Andrew Adamson, kitapta geride kalan 


İkinci Dünya Savaşı'nı iyice hissettiriyor, iyi ile kötü çatışmasını şenlendiriyor. Sonuç: Kimse Lewis'in esrarı, inceliği ve büyüsüne erişemez ama Narnia iyi bir film. 


HARRY POTTER AND THE GOBLET OF 
FIRE / HARRY POTTER VE ATEŞ KADEHİ 
J.K. Rowling'in 700 sayfayı aşan kitabından 


senaryo yazmak, iki yıl aldı. Yönetmen Mike Newell küçük çocuklara çok uzun gelecek bir film yapmasına rağmen, yine de hayli şeyi kesmek 20- runda kaldı. Olsun, onlara göre hayli de karanlıktı zaten. En çok dördüncü kitabı sevenlere göre yazık, geri kalanı için ise en iyi Potter filmi. 


BROKEBACK MOUNTAIN 

Bu filmi uyarlayanların sorunu, her zamanki- nin tersine, kısaltmak değil, ayrıntılandırmak ve uzatmak oldu. Başka kültürlere aşina Tayvan'lı yönetmen Ang Lee, Annie Prouix'in 11 sayfalık kısa hikâyesinden 134 dakikalık bir film yaptı. 
Sonuç olarak, her ikisi de kendi tarzında, kendi 


dalında çok başarılı bulundu. 


PRIDE AND PREJUDICE 

Jane Austen'ın daha önce hem sinemaya, hem televizyona uyarlanmış kitabını, filmin yönetmeni Joe Wright okumamış olsa da, hemen hemen herkesin bildiği, hem derinliği olan, hem eğlenceli bir kitaptır. On sekizinci yüzyıl sonlarında, İngiliz üst sınıfları arasındaki edepli aşk oyunla: rını anlatan film ise yaygın kanıya göre, kitabın düzeyine erişemiyor. 


Tdi 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doğumgününü 
Tom'la kutladı 


Tom Cruise hamile nişanlısı Katie Holmes'un 27. doğumgünü için New York'taki oyuncak mağazası FAO Schwartz'da sürpriz bir parti düzenledi. 


; 
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elevizyon izleyicilerinin ilk olarak Daw- o f - son's Creek ile tanıdıkları Katie Holmes, 27'inci doğumgününü nişanlısı Tom Cruise ve Hollywood'un ender mutlu çift erinden Will Smith - Jada Pinkett Smith'le Miami Beach, Florida'da kutladı. Dörtlü önce bir kulüpte eğlendi, sonra da şehrin Ocean Drive'ı boyunca araba gezisine çıktı. War of the Worlds'ün yıldızı Cruise ile Holmes, iki gün sonra kutlayacakları Katie'nin resmi doğumgünü için Florida'da kaldı. Cruise dört- 


lü kutlamadan önce New York'taki oyuncak mağaza- 


sı FAO Schwartz'da da hamile nişanlısı için sürpriz 


bir parti düzenledi. 


CNBCE 
ANASAYFA, PROGRAM BİLGİSİ 1. YAYIN AKIŞI 


cnbce.com yenilendi 


CNBC-e kanalının resmi internet sitesi cnbce.com artık ziyaretçilerine çok daha fazlasını sunuyor. Tasarımı ve içeriği değişen sitede, izleyiciler takip ettikleri diziler hakkında daha çok bilgi ga in : bulabilecekler. Oyuncularla yapılan eee 3 z , röportajlar, diziler hakkında ilginç bilgiler, karakter açıklamaları, dizilerde yer alan müzikler ve dizi özetleri gibi birçok bölümden oluşan dizi sayfaları, sizi CNBC-e dünyasında keyifli bir seyahate çıkaracak. Hem ana sayfada hem de dizilerin kendi sayfalarında yer alan videolar sayesinde ise dizilerin ME ve Mi 2 haftalık fragman ya da tanıtımlarını izleme şansına sahip olacaksınız. Duvar kâğıtları, film tanıtımı, yayın akışı, duyurular, ekonomi ve finans sayfalarını da içeren sitede, CNBC-e'de takip edeceklerinizden çok daha fazlası var. 


VİDEO GÖSTER 33 
DİZİ SAYFASINA GİT >> 
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Rakının Altın Çağı 


Göbek Rakısı 
Meşe fıçılarda dinlendirilmiş 


70100 yaş 


üzümden 
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“Desperate Housewives”ı yayınlayan 


Çin'in devlet televizyonu, dizinin bazı “aşırılıklarını” törpüledi. 


inliler sonunda Desperate Housewives”! 

göstermeye karar verdiler ama, Wisteria 

Lane'i “temizleme”yi de ihmal etmediler. 
Çince dublajlı dizi geçen ay Çin'in devlet televizyonu CCTV8'de yayına girdi. CCTV8 Eğlence Program Merkezi'nin müdür yardımcısı Oin Mingxin, çeviri sırasında dizinin bazı aşırılıkları- nın törpülendiğini söyleyerek daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı. Şiddet içeren bir sahne hayli kırpılmış, bir sevişme sahnesi de tamamen 


çıkarılmıştı. Dizinin yayınlanan bölümü orijina- 


lindan üç dakika daha kısaydı. Diziyi “aşırı” bulan Mingxin belki de haklıdır, çünkü Çinli seyircilerin bir kısmı diziyi izlemenin onları utandırdığını söyledi. 


Jamie Foxx'un yeni albümü 


Jamie Foxx, iki Oscar adaylığı ve bir Altın Heykelcik ile kapadığı ” çok başarılı bir yılın ardından, yeni albümünü çıkarmak için oyunculuğa ara verdi. Şarkıcı ve besteci Foxx, daha albümünü 


piyasaya sürmeden 1 numaraya çıkan, Kanye West-Twista'nın hiti Slow Jamz ile Grammy adayı olmuştu. Ardından Ray'de canlandırdığı Ray Charles'dan esinlenerek yapılan Gold Digger ise haftalarca 1 numarada kaldı. Bunların ardından tamamen 

# kendine ait bir başarı peşine düşen Foxx, Unpredictable adlı albümü çıkardı. Bundan 11 yıl önce de bir CD yapan şarkıcı/aktör, R&B'yi canlandırmak istediğini söylüyor. 


Avustralyalı aktör Heath Ledger, 


“Brokeback Mountain” ile Altın Küre'ye aday gösterilmesinin kendisini şaşırttığını söylüyor. 


tın Küre ödüllerinde yedi adaylıkla başta giden Brokeback Mountain'ın iki başrol oyuncusundan Avustralyalı Heath Ledger, bu filmle 

Altın Küre'ye aday gösterilmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Ledger, “Böyle kabul görmüş bir filmle aday gösterilmek benim için bir şeref” dedi. 
Heath Ledger filmde 1963 yazında, Jake Gyllenhaal'in oynadığı Jack Twist ile karşılaşıp ona âşık olan kovboy Ennis Del Mar'ı canlandırıyor. Wisconsin aksanını yakalamak için çok çalıştığını söyleyen Ledger, filmin sevişme sahnelerinde çok zorlanmış. Brokeback Mountain" çevirirken tanıştığı, karısı Alma'yı oynayan Michelle Williams ile nişanlı olan Ledger'ın, ondan bir buçuk aylık da bir kızı var. 
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Şaşkın Ledger 


e 


Acıbadem Labmed Klinik Lal 


Harvard Medical Inter 


Türkiye'nin en büyük sağlık ordusuna sahip olan "Acıbadem Sağlık Grubu”, çağdaş tıp teknolojileri, uluslararası hizmet kalitesi, deneyimli kadroları, profesyonel yönetim anlayışı ve yenilikçi yatırımları ile Türkiye sağlık sektörünün tartışılmaz öncüsü! 


Acıbadem, sürekli yeni halkalar eklenen "sağlık hizmetleri zinciri” sayesinde, bugün olduğu gibi yarın da Türk halkının hizmetinde olacak. 
Bu başarı, Türk insanının ve sermayesinin başarısıdır! 


Yeni Passat Variant. Bu lükse de çok çabuk alışacaksınız. 


Yeni Passat Variant hem size hem de ailenin tüm üyelerine oldukça geniş imkânlar sunuyor. Hacmi 1641 It'ye* kadar çıkabilen 
| bagajı, bagaj yönetim sistemi sayesinde farklı bölümlere ayrılarak daha da fonksiyonel hale geliyor. Gümüş renkli portbagaj 
hazırlığı, alüminyum jantlar, ön ve arka park mesafe sensörleri, elektronik park freni, hız sabitleyici, Auto Hold ve çift bölgeli ısı ayarı yapabilen klima sistemi klimatronik onun sahip olduğu özelliklerden bazıları. 1,6 It FSI, 2,0 It FSI ve 2,0 It TDI motor seçenekleriyle sunulan Yeni Passat Variant'ın içinden çıkmak istemeyeceksiniz. Yeni Passat Variant'la tanışmanız için sizi de Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz. 


*Ölçüm, ISO 3832'ye göre 200 x 100 x 50 mm kenar uzunluklarıyla arka koltuk sırası katlanmış durumdayken ve tavana kadar yük olduğunda yapılmıştır. 


DOĞUŞ OTOMOTİV YENİ PASSAT VARIANT DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 20 
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CNBC-e ekranından sokak modasına 


Artık her yerde onlar var: Tişörtlerde, eşofmanlarda, yastıklarda, çarşaflarda... Sokakta yürürken gençlerin üzerindeki kıyafetlerden bakıyorlar sizlere. CNBC-e'nin çizgi kahramanları şimdi çok moda... 


izim yaptığımız hayal ve hayat tarzı satmak. Yoksa bulaşık süngerinden durduk yere para kazanılmaz.” Yaptığı işi böyle tanımlıyor Tuncay Ergene. Kendisi 30 yaşında genç bir girişimci. Crazy adlı şirketiyle tekstil sektöründe iş yapıyor. “Bulaşık süngeri” dediği de CNBCee'nin çizgi dizilerinden SpongeBob'un baş karakteri “SüngerBob”... 

Ergene, South Park, SpongeBob, The Simpsons baskılı tişörtler üretiyor. “Çocukluğumdan beri çizgi filmlerin hastasıyım” diyor. Bugün çocukluğundan beri “hastası olduğu” çizgi filmler sayesinde milyon dolarlık anlaşmalara imza atıyor. CNBCe çizgi dizilerinin kahramanlarının yer aldığı tişörtlerin Türkiye haklarını almak için 
200 bin doların üzerinde para yatırarak lisans 
anlaşması yapmış. 

“İnsanlar bu tişörtlerle kendilerini ifade edi yorlar” diyor. “Herkes farklı bir karakteri tercih eder. Yaşına, cinsiyetine, tarzına ve dünya görüşüne uygun olarak. Mesela ben Homer Simpson'ı tercih ederdim. Evliyim ve bir çocuğum var, Bart Simpson olamam. Ama oğlum tam bir haylaz ve onun önüne tişörtleri koyduğumda eli düşünme- den Barta gidiyor. South 
Park'ta da sanırım gençlerin ilk tercihi Cartman oluyor. Ama tüm çeşitler arasında öne çıkan, diğerlerini tamamen geride bırakan bir karakter yok. 
Hepsi farklı kesimlerde aşağı yukarı eşit sayıda müşteri buluyor.” 

Şimdilik dükkânlardan gelen talep- 


leri karşılamak için gece gündüz çalışı- 


yorlar. Ama ileride bir büyük hayali daha var Ergene'nin. Çizgi kahramanların sadece tişört ve “sweatshirt”lerini değil, halıdan, çarşafa, küçük maketlerinden, posterlerine, lambalarına dek akla gelebilecek her tür imitasyonunun satıldığı dev bir mağaza açmak. 

Aslında bu işe girmeye karar verdiğinde bazıları büyük miktarda para yatırdığı tişörtler için “bunları giyen çıkar mı” demiş. “Ama bugün artık Anadolu'nun en küçük bölgesinden bile bir adam çıkıp gelerek South Park diye bir şey varmış, gençler soruyor, ondan istiyorum diyebiliyor.” 

Crazy'nin ilk temelleri 1994 yılında İstiklal Caddesi, Halep Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik bir dükkânda aulmış. O zamanlar baskılı tişört işi yapan tek dükkân onlarınkiyken, şimdi gençlerin uğrak yeri olan bir dolu mağazaya mal yetiştirmekte zorlanıyorlar. 


İŞTE SEN BUSUN! 
Bu dükkânlardan Atlas Pasajı'nda olan Raven'da orta yaşlı bir kadın Cartman tişörtü almak istiyor. Hediye edecekmiş ve tişörtü giyecek kişinin iri yapılı olduğunu belirtiyor. “Bu en büyüğü” diyor satıcı genç kız,"Ata Demirer'e bile bu bedenden veriyoruz”. 
Bahadır 
Okur aslında eski bir gazeteci. Ça- 


Mağazanın sahibi 


lıştığı dergi kapanınca ticarete atılmaya karar vermiş ve baskılı ti- 


şört, yastık, çanta gibi ürünlere 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“Yaşama Baştan Başla” 
Gelecek artık merak edilmeyecek. 


Tüm hayatınızı değişterecek ve size değer katacak yepyeni bir dünya 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“Yaşamdan Beslen” 
Uzun boylu yaşam. 


endirildi. 
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Her santimetrekaresi hayatla de 


ile beraber ACI, IBC, EC2 Amerika ve Avrupa yönetmeliklerinin kriterleri dikkate alınmıştır. 
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“Hayatın Değeri” 
20 Yıldır Sizlerle 
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yönelmiş, hayatını South Park, 
Ihe Simpsons ve SpongeBob ürünlerini satarak kazanıyor. 


“Bugün kendini bu çizgi filmlerle daha iyi ifade ettiğini, bu yapımların kimliğine daha denk geldiğini düşünen yeni bir gençlik var, onlar da bizim müşterilerimiz” diyor. “Farklı yaş grupları farklı karakterlere yöneliyorlar. Şimdi bir genç kız, Homer tişörtü almaz mesela. Onların tercihi genelde Lisa olur. Homer biraz daha yetişkin erkekler için. Alkol seviyor, göbeği var, tembel, çikolataya hasta... Bir arkadaşına Homer tişörtü * alarak “işte sen de busun' demiş oluyorsun.” 

Aslında South Park, The Simpsons ve SpongeBob ürünlerinin bir modaya dönüşerek büyük bir sektör yaratması elbette ki sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dizilerin oynadığı tüm ülkelerde çizgi dizilerin kahramanları akla gelebilecek her tür aksesuvara dönüştürülmüş du- , rumda. Son yıllarda dünya eko- i nomisinde ağırlığını git gide daha da hissettirmeye başlayan Çin her alanda olduğu gibi bu ürünlerde de dünya pazarını ele geçirmeye çalışır. 


ken, internet üzerinde yüzlerce web « 


“Alternatif gençlik modası bu” 


Raven mağazasının sahibi Bahadır Okur: 

“Genelde üniversiteye ya da liseye gidenler için bu alternatif bir moda. Ama yetişkinler de rağbet ediyor. 
Özellikle de Homer tişörtünü yetişkinler alıyor. En çok sattığımız tişörtse Kenny ve Cartman. Kenny'yi genelde liseli kızlar tercih'ediyor. Cartman'sa biraz erkek işi. 
Kanalınız Emily the Stranger'ı yayınlamayı düşünüyor mu, oda tam uyumsuz genç kızların dizisi...” 


“Bunlar farklı diziler...” 


Atlas Pasajı'ndaki Köstebek mağazasından Ozan Targal ve Bora Boran: 

“Biz en çok Cartman satıyoruz. Karakter olarak hem esprili hem de muhalif geliyor galiba alanlara. Sonuçta South Park farklı bir dizi. Öyle alışıldık konuları esprileri yok. Cartman bugün Che tişörtleriyle yarışır satış rakamı olarak. Che gibi bir şey oldu neredeyse. © 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sitesi de sektörden pay kapmaya çalı- 


şıyor. 


ATA DEMİRER'İN 
TİŞÖRTLERİ 

Çizgi kahramanların Türkiye haklarını alan Tuncay Ergene değişik bir tanıtım kampanyası hazırlamış. Dizilere sponsor olarak oyunculara tişörtlerinden giydirmek. Ata Demirer'in oynadığı televizyon dizisinde neden hep South Park tişörtü giydiğini aruk anladınız sanırız! İstiklâl Caddesi üzerindeki Arsenal adlı mağaza- da bu tişörtlerden satan Mehmet Sürün, Ata Demirer'in dizisinin bir istisna olduğunu söylüyor: “Çünkü normalde bu tişörteri giyenler öyle mafyalı, ağalı Türk 


» dizilerini izlemeyenler. O yüzden de bu 


A 


tişörtleri giymenin kendilerine uyduğunu düşünüyorlar.” 
Sonuç olarak bugün CNBC-e'nin çizgi dizileri yeni gençliğin, sokağın moda anlayışını belirliyor. Bu aslında klasik popüler karakterlere duyulan hayranlıktan daha öte bir anlam taşıyor. Çünkü hepsinin görüntüsünden öte simgelediği, giye- ne yüklediği bir kimlik var. Üzerinize © giymek için seçtiğiniz karakter, aslında sizin : j kim olduğunuzu, ya da belki de kim olmak 


istediğinizi, yaşınızı, cinsiyetinizi, kafa yapı- 


nızı, yaşam tarzınızı ortaya seriyor... 


“Yerli dizi izlemeyenler giyiyor” 
Arsenal mağazası çalışanı Mehmet S 5 
“Bunları giyenler yerli dizileri, öyle mafyali, ağalı ya- 


pımları sevmeyenler. Çünkü orada aslında alternatif bir kültür var, politik diziler bunlar. Evli erkekler genelde Homer'ın bira içerken göründüğü tişörtleri seviyor. 
Genç olanlar ise Cartman'ı tercih ediyor. Kadınların gözdesiyse SüngerBob. Ayda bin tane satıyoruz.” 


CNBC-e Dergi'de 


ÖGRENCİ TARİFESİ 


Öğrenciler, 

12 ayiçin 24 YTL yerine 
20 YTL ödeyin, her ay 
adresinize teslim edelim 


ABONE HATTI 
ARA 0212 630 17.00 


© Www.cnbce.com 


© FORMU DOLDUR 
Faks: 02123350330 


Oi Bir yıllık üyelik 24 YTL / 24.000.000 TL tahsil ediniz. (1 yıllık abonelik ücreti.) 
O ÖĞRENCİYSENİZ*: Bir yıllık üyelik 20 YTL / 20.000.000 TL tahsil ediniz, (1 yıllık abonelik ücreti.) Öğrencilere öz 


Mastercard U Visa | NO: | l iş 


(Lütfen kredi kartınızın arka yüzündeki Son Kullanma Tarihi: / . . Güvenlik Kodu: numaranın Son üç hanesini yazınız.) 


BANKA HAVALESİ İLE ÖDEMEK İSTİYORUM O) 


Banka Havalesi: GARANTİ BANKASI MECİDİYEKÖY ŞUBESİ 6 299 048 no'lu hesap Lütfen havalenin açıklama kısmına ADINIZI ve SOYADINIZI mutlaka belirtiniz. i (Havalenizi GARANTİ BANKASI şubelerinden, www.garanti.com.tr'den veya ALO GARANTİ 444 0 333'ten ücretsiz yapabilirsiniz.) 


CİNSİYET: KADIN O ERKEK DOĞUM TARİHİ: .......... imami ai MEDENİ DURUMU: EVLİ O BEKAR VARSA ÇOCUK SAYISI ......... 
ÖĞRENİM DURUMU: İLKÖĞRETİM 0 ORTAÖĞRETİM ÜNİVERSİTE 9 LİSANSÜSTÜ D O İmza 


Teklifimiz, 31 Ocak 2005 tarihine kadar ve yurtiçi abonelik için geçerlidir. Başvuruları en geç 

20 Ocak 2006 tarihine kadar yaptığınız takdirde aboneliğiniz Şubat 2006 sayısından itibaren geçerli olacaktır. 

Dergileriniz her ay hafta içi mesai saatlerinde, imza karşılığı teslim edilecektir. 

Adrese imzalı teslim kapsamımızdaki çok az sayıda gönderi PTT aracılığıyla yapılmaktadır. 

* İlköğretim, lise, üniversite, yüksek lisans öğrencileri, öğrenci indiriminden yararlanabilir. 

* Öğrenci indiriminden yararlanmak için, öğrenci kimliği veya pasosunun bu form ile birlikte fakslanması gerekmektedir. 

* 18 yaşından küçük üyelerimizin üyeliklerinin geçerlilik kazanabilmesi için, üye kayıt formlarının veli veya vasileri tarafından doldurulması gereklidir. 


tü şikay 


Ebedi imparatorluk 


Aşk ve ihanet, efendiler ve Köleler, karılar ve kocalar üzerine çarpıcı bir.dram olan, HBO/BBC ortak yapımı “Rome”, bir:cumhuriyetin yıkılışını ve bir imparatorluğun yaradılışını anlatıyor. 
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DİZİLER 


FP ilİO. 52. Cumhuriyet'in kuruluşun- 


dan dört yüz yıl sonra, Roma dünya- 


i nın en zengin şehri, bir milyon nüfusu olan kozmopolitan bir metropol, yayılan bir imparatorluğun merkez üssü. Cumhuriyet, paylaşılan iktidar ve şiddetli kişisel rekabet ilkeleri üzerine kurulmuştu, tek bir adamın mutlak kontrolü ele geçirmesine asla izin verilmezdi. Ama şimdi bu temeller çatırdıyor, yozlaşma ve aşırılık onları yiyip bitiriyor. Hâkim sınıf fazlasıyla zengin, Sparta disiplininin eski değerleri ve toplumsal birlikte büyük çöküş görülüyor. 
Artık sınıflar arasında uçurum var. Hukuki ve siyasi sistemler zayıflamış, iktidar giderek askeriye- ye kaymış. 

Julius Sezar, sekiz yıllık savaşın ardın- 


Gaius | dan Galya'yı fethetmiş, Roma'ya dönüyor. Yanında savaşlarda tecrübe kazanmış, sadık adamlarıyla köleler, altın ve ganimetlerden oluşan, hayal edilemez büyüklükte bir servet var. Elinin al 


tında da, radikal sosyal değişiklik için popülist 


bir ajanda. Aristokrasi dehşete kapılıyor, Roma'ya girerse onu savaş suçlarından yargılamak- la tehdir ediyorlar. Hassas iktidar dengesini sağlayabilecek kişi Senato'da: Sezar'ın eski dostu, ortağı ve hamisi Pompey Magnus. Sezar'ın 13'üncü Lejyon'undan iki asker, Lucius Vore- 


nus and Titus Pullo, lejyonlarının çalınan ve lej- 


20:00 SMALLVILLE | 21:00 THE X-FILES | 22:00 ROME 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yonun birleştirici simgesi olan bayrağını geri getürmek üzere Galya'ya gönderildiklerinde, merkezde durum bu. Bu gidiş, onların kadim Roma'nın önemli gelişmelerine bulaşmalarına yol açacak bir olaylar zincirini başlatıyor. Aşk ve ihanet, efendiler ve köleler, karılar ve kocalar üzerine çarpıcı bir dram olan, HBO/BBC ortak yapımı Reme, bir cumhuriyetin yıkılışını ve bir imparatorluğun yaradılışını anlatıyor. 

Kadim Roma'da insaflı olmak zaaf sayılırdı, zalimlik ise bir erdem. Tek önemli şey, kişisel şeref ile kendine ve ailene sadık kalmaktı. Sezar'ın (Ciarân Hinds) ordusundan iki asker, Lucius Vorenus (Kevin MceKidd) ile Titus Pullo (Ray Steveneson), Roma'da yükselmek için mücadele ediyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda hiç kural olmadığı için, askerler kendi ahlâki değerlerini geliştirmek zorunda kalıyor. Bazen bir eylem, sadece iktidardaki kişiler onaylamazsa yanlış oluyor. Ne var ki, onaylamamaları için de böyle bir iş çevrildiğini anlamaları gerek. 
Onlar sadakat duydukları iki liderin, Sezar ile Magnus Pompey'in (Kenneth Cranham) manevralarının piyonları oldukları halde görevlerini 


yapmaya çalışıyorlar. Ne var ki, Pompey ile Sezar arasındaki ihtilaflı ilişki, aynı zamanda Sezarın kızı olan Pompey'in karısı Julia'nın dogum; sırasında ölmesiyle büsbütün sarsılıyor 


s 


Kadim Roma'da insaflı olmak zaaf sayılırdı, zalimlik ise bir erdem. 


Tek önemli şey, kişisel şeref, kendine ve ailene saflık kalmakt 


23:00 SIX FEET UNDER | 24:00 SOUTH PARK 


Vorenus ve Pullo ise hem sadakate halel getirmeden görevlerini yerine getirmeye, hem de hayatlarındaki karmaşa elverdiği ölçüde, dostluk bağları kurmaya çalışıyorlar. Bir de kadınlar var, 


tabii. İyi bir kadının desteği olmadan bir erkek 


nasıl başarılı olabilir? Tabit elinde hançer yoksa daha iyi olur. Bu muhteşem maceranın kadınları ise Lady Macbeth'i heveskâr bir amatör mertebesine indiren Ata ile (Polly Walker), tatlı yüzünün gerisinde bir kobranın kurnazlığı ile amansızlığının gizlendiği Servilia (Lindsay Duncan). Unutmadan hemen ekleyelim: Sezar onun gizli âşığı, Sezar'ın sırdaşı ve dostu Cassius Bru- 


tus de Servilia'nın oğlu. 


Marc Anthony 

Cesur, yakışıklı ve gösterişli olan Marc Anthony, Sezar'ın sağ kolu ve baş komutanlarındandır. 
Adamları tarafından sevilir kadınlarda ona tapar. 


Atia 

Sezar'ın yeğeni Atla, Roma'nın en 

kurnaz ve entrikalarla dolu kadını, — 

Çıkarları doğrultusunda N 

İnsanlardan ve durumlardan “ 
sahlakdışı biçimlerde 

yararlanmaktan çekinmiyor. 

Yaydığı dedikodularla Roma 

toplümunun gizli 

hükümdarlarından... 


Galüs-Octavlan 
Atia'nın oğlu, 11. yaşındaki 
Octavlan Siradışı zekası ile dikkat çekiyor. 
Marc Anthony 
(olac! 
Octavian'ın güzel ama zayıf iradeli"kardeşi. 


Gilabius < # ? > 


Octavia'nın kocası. - 


Glabius * 
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#7 Gaus Julius Sezar 

- Sekiz yıllık'savasın ardindan Galya'yı fethederek 

* Roma'ya dönen başkömutan Sezar artık 

4 yöpetimin kendi'denetiminde olması 
gerektiğini düşünmektedir. 


> 


# -£ 
Luğlus Vorenus 
Kendi kişisel inançlari; üstlerine karşı sorumlulukları ve ailesinin ihtiyaçları arasında bir.denge kurmaya çalışan gururlu ve kati bir Roma subayı. Savaşta “Marc Anthony'nin emrinde çalıştı. 


Titus Pullo 

Bir korsanı değer yatgilarına, bir hedonistin arzularına Sahip arkadaş-canlısı, neşeli ve umursamaz bir asker Cesareti ve vefasıyla göz doldursa'da kışiliğinde-tiddi ahlaki boşluklar var. Luciustun lejyonunda;savaştı 


Pompey Magnus 

Roma güçlerinin efsanevi komutanlarından, Suriye ve'İspanya:-fatihi Pompey,. Cumhuriyet yanlılarının-başında'geliyor. Sezar'ın savaşlarda elde-ettiği güçten ve totalıter politikasından rahatsız. 


Serüilia 

Brutus'un annesi ve Sezar'ın-sevgilisi, Sadık bir Cumhuriyetçi âsilzadesi ve-Roma'nın ensgüçlü Kadınlarından: SeZar'ın:yeğeni Atia ile aralarında sıkr bir-çekişme var 


Niobe 

Büyük ve etkili.bir Roma Kabilesinden gelen köylü prenses, Lucius'un eşi Ancak kocasi savaşta olduğu için sekiz yıldır görüşemediler. 


küdüs 


İLİŞKİ AĞI 


Evlilik, aşk baği 


Kan bagı 


——ms Dostluk ve iş bağı 
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SIX FEET UNDER 


Ölüm kalım meselesi 


Emmy ve Altın Küreli “Six Feet Under” her bireyi birbirinden sorunlu Fisher ailesinin yeni maceralarıyla geri dönüyor. 


elevizyonun en iyi dram dizilerinden Six Feet Under, ikinci sezonuyla ekranda. Üç çocuklu Fisher ailesinin hikâyesini anlatan sıradışı dizi, insanların kendi fânilikleri ile yüz yüze gelişi ya da gelemeyişi üzerine kurulu. Hem eleştirmenlerin övgüsünü alan hem de çok yüksek reyting tutturan dizinin başarısı, “ölüm”le yakından ilgili oluşunun yanı sıra, unutulmaz karakterlerinden de kaynaklanıyor. Emmy ve Altın Küre'li Six Feet Under, Pasadena'da cenaze levazımatçısı işleten bir ailenin dramını konu ediniyor. Her bölüm, aile dışında birinin çeşitli nedenlerden ölümüy- le başlıyor. Henüz eceliyle, yaşı ilerlediği için ölen olmadı, genellikle ilginç ölüm vakaları ile karşı karşıya kalıyoruz. Cenaze, Fisher'ların levazımatçısına geldikten sonra onun hazırlık hikâyesine paralel olarak, geride kalanlardan kesitler sunuluyor; bir yandan da Fisher ailesindeki daima fırtınalı olan gelişmeleri izliyoruz. 
Fisher ailesini her bireyi birbirinden sorunlu. 
İlk sezonun pilot bölümünde ölen baba Nathaniel Fisher Sr. da bu değerlendirmenin dışında sayılmaz. Buna karşılık, sorunlarını son âna kadar kendilerine saklıyorlar, ancak artık dayanamaz noktaya gelince patlıyorlar. Six Feet Under'ın ana karakterleri, aslında dertlerini kendine saklamaktan yana. David evin uslu çocuğuyken Nate'in “Mirasyedi Oğul” olarak bir nebze aşağı görülmesini belki de dizinin yaratıcısı Alan Ball'un bu yaklaşımına borçluyuz. American Beauty / Amerikan Güzeli'nin senaryosuyla Oscar ve Alun Küre alan Ball, o filmde görüldüğü gibi sırlarını kendine saklamayı sanat düzeyine çıkarırken, içini dökmeyi de gösterişçilikle bir tutar. 
Ölüm ise dizinin başlıca kahramanlarından biri. Her bölümün başında birinin -mecburen- 


ölmesi bir yana, ölüler canlıları kendi hâllerine 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bırakma yanlısı değil pek. Başta, Fisher'ların babası Nathaniel Fisher Sr. olmak üzere, karakterlere söylenip duran bilge mevtalar, onların ara- 


sında dolaşıyor. Öte yandan, dizinin kahraman- 


ları bir cenaze levazımatçısı çevresinde kümelenmiş olsa bile, bu sayede ölüm nihai değilmiş gibi görünüyor. Six Feet Under, tıpkı göze hoş gelen, mizahı kuvvetli bir ölüm dansına benziyor. 

Fisher ailesinin hikâyesi geçen sezon kaçak büyük oğul Nate'in (Peter Krause) Noel için aile yuvasına dönüşüyle başlamıştı. Ne yazık ki, baba Fisher da (Richard Jenkins), yeni aldıkları cenaze İevazımatçısı arabasıyla aynı gün ölecekti. 
Nate, aile işinin yarısını yüklenmekten kurtul mak ve kendi serazat hayatına dönmek için ön- 


ce şirketi satmaya kalktı, sonra vazgeçip kardeşi David'le (Michael C. Hall) birlikte yarı sorumluluğu üstlenmeyi kabul etti. David, esas sevilen oğulun Nate olduğunu düşünüp kıskançlığa kapıldığı gibi, bir de gizli eşcinselliğin tedirginliğini yaşıyordu. Sevgilisi, karaderili ve anlayışlı polis Keith'le (Mathew St. Patrick) sık sık küçük Ar- 


tınalar atlatıyorlardı. Küçük kardeşleri Claire ise 


(Lauren Ambrose), türlü kötü alışkanlığın yanı sıra, karanlık delikanlı Gabe'le (Eric Balfour) 


ilişkisinin getirdiği sorunlarla boğuşmak zorun- 


> DİZİLER 


daydı. Nate'in birinci sezonun başında tanıştığı Brenda Rachel Griffiths), hele kardeşi Billy (e- 


remy Sisto), Fisher ailesi fertlerini aklıselim sahi- 


bi kişiler olarak gösterecek kadar ters tepkiler sergilediler. Anne Ruth, ölmeden önce kocasını aldatmasının vicdan azabından kurtulunca, başka biriyle çıkmaya başladı. Çocuklarına itiraflar- da bulunduğu için onların da açık sözlü davranmalarını, özellikle de David'in eşcinselliğini iti-SIX FEET UNDER SEVEN BUNLARI DA SEVER 


CD/DVD/VCD b-Six Feet Under, soundtrack, Universal 


b- American Beauty - Dreamworks Video b» Ölümden Sonra Yaşam Var mı? Discovery Chan. 
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raf etmesini bekliyor. Six Feet Under bir ölçüde karanlık ama aynı zamanda çok katmanlı, düşündürücü, duygulandırıcı, yer yer çok komik bir dizi. Sıradışı konusu da onu daha ilginç kılıyor. Bir formüle bağlı kaldığı tek nokta, her bölümün başında “haftanın ölüsü”nün bize sunulduğu bölüm. İzleyici ister istemez, “müstakbel cesedi tahmin etme” oyunu oynamaya başlıyor. 
Yazarlar da izleyiciyi yanıltmak için ellerinden 


b>- Ölüm, Louis Vincent Thomas, İletişim Yayınları, 127 sayfa b» Batılının Ölüm Karşısındaki Tavırları, Philippe Aries, Gece Yayınları, 116 sayfa b>- Reenkarnasyon, Geçmiş Yaşamlar, Ted Andrews, Kozmik Kitaplar, 207 sayfa 


geleni artlarına koymuyorlar. Yazar kadrosu ve oyuncular birinci sınıf. Dizinin mizahı da hep kaliteli. İlk bölümdeki sahte cenaze levazımatçısı reklamları kimilerinin tepkisini çekmişti ama, Alan Ball'un ekibi, herhalde “zararın neresin- den dönülse kârdır” mantığıyla, onlardan vazgeçti. Oysa kendilerine göre bir cazibeleri de vardı hani. Türlü insani kusurları olan karakterlerin bu yüzden yargılanmaması ise işin en hoş yanı. Six Feet Under hayranlarının, onlara yeniden kavuştukları için memnun olacaklarından eminiz. 


FISHER AİLESİ 

NATHANIEL "NATE" FISHER, JR. 

PETER KRAUSE 

Noel arifesinde Los Angeles'a dönüp babasının öldüğünü öğrenen yakışıklı büyük oğul. Bu ölüm en çok onu etkiliyor, kaçtığı hayata dönüyor. İstemese de ailenin cenaze levazımatçısı şirketi Fisher & Sons'ın sorumlululuğunu kardeşi David ile paylaşıyor. Los Angeles'a gelirken tanıştığı, güzel ve sorunlu Brenda ile birlikte. 


DAVID FISHER / MICHAEL C. HALL 

Ağabeyi gidince, babasıyla birlikte şirketin sorumluluğunu üstlenen küçük oğul. Gizli bir eşcinsel, karaderili polis Keith ile sorunlu bir ilişkisi var. Nate'in istediği zaman kaçıp gitmesi onu kızdırıyor. Sürekli kendine hâkim olmaya çalışsa da zaman zaman fire veriyor. Kendini işine adamış iyi bir evlat. 


CLATRE FISHER / LAUREN AMBROSE 

Fisher kardeşlerin en küçüğü, asi ruhlu bir sanat okulu öğrencisi. Uyuşturucu alıyor, cinsel yönden tecrübesiz sayılmaz, kötü ilişkiler yaşamış. Ailenin en yaratıcı üyesi. Okuldan arkadaşı, karanlık işlere bulaşmış Gabe ile fırünalı bir ilişki yaşıyor. Sonra da Brenda'nın kardeşi Billy 


ile ilgileniyor. 


RUTH (O'CONNOR) FISHER SIBLEY 

FRANCES CONROY 

Nathaniel'in dul eşi, kardeşlerin annesi. Kocası hayattayken bir kuaförle ilişkiye girmiş olması yüzünden vicdan azabı çekiyor. Sevgili oğlu Nate'in yeniden evi bırakıp gideceğinden korkuyor. 


Dizinin yaratıcısı Alan Ball 


Alan Bali, American Beauty / Amerikan Güzeli ile 1999 
Oscar'larının En İyi Özgün Senaryo ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Beni sitcom cehenneminden kurtardığınız için teşekkürler” demişti. Daha sonra bu konuşmayı yaparken sarhoş olduğunu iddia etti ama yazara kusur bulmak da zor. Çalıştığı iki sitcom'un, Grace Under Fire ile Cybill'in hem sahne arkası karışıktı, hem de diva kıvamında starları sorun çıkarıyordu. American Beauty'nin gösterime girdiği sıralarda yaptığı Oh Grow Up ise şirket müdahalesi yüzünden tanınmaz hale gelmişti. 


Ama American Beauty'nin hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından beğenilmesi sayesinde güçlendi. Ball, ona bir yaratıcı olarak neredeyse eksiksiz kontrol sağlayan HBO için karanlık komedi/dram Six Feet Under'ı yaparak, bir anlamda “sitcom cehenne- mi”nden kurtuldu. Alan Ball, Hollywood'a göçmeden önce New York'ta tanınmış bir komedi yazarıydı. 
Oyunları arasında Five Women Wearing the Same Dress, The M Word, Made For a Woman, Bachelor Holiday, The Amazing Adventures of Tense Guy ve Your Mother's Butt da var. 


David'in eşcinsel olduğundan şüphelenip, onun ağzını arıyor. Bir süre çiçekçide çalışıyor. 


NATHANIEL FISHER 

RICHARD JENKINS 

Fisher ailesinin reisi ve Fisher & Sons cenaze levazımatçısının sahibi. Nate gidince ona küçük oğlu David yardım etmiş. 2000 yılının Noel arifesinde bir araba kazasında ölüyor. Ama öldükten sonra da Fisher'ların hayatındaki yerini muhafaza ediyor, en beklenmedik anlarda karşılarına çıkıyor. 
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MY NAME IS EARL 


Reği Z 
Tİ 
Ya ope iii Kimseye yararı dokunmayan 
- yosi 5 bir dolandırıcının hayatı 

piyangodan 100 bin dolar 
*h& geroşe sde ynile boysz siMinŞ Se neighbors, aj m a si çıkınca toptan değişiyor. 
GET İap dance Erem Roş Üesiys eno and dĞAT po; Kazandığı para ona yâr ber. die 
Wii mili olmayan Earl'ün karma 
Snöked a Kidz #dlleyveen candy veben Ve come To vay felsefesine sığınmasını RE VA anlatan “My Name Is Eari”, 
Ne been waTeGi m : 
Tb Tay Bruce lis vs a Şheii 2005'in en çok izlenen aşan komedi dizisi oldu. 
D3 deniis on Göleli Lelâ öyrng Mid ayaTer. Bu başarı başrol oyuncusu Gy e iç Vid ia Jason Lee ile diziye iki Altın Sproj piATeA Te bride Küre adaylığı getirdi. 


Te Doy Tar Don Dade wessel his pafis one gl€ cwwse becayse sre TkovgiT ve vas cöle, İde acer Soma one-esged Şa 


üyükannenizin evine gider- 


Cc 


” , Ğ a 
> de e e e İs i. ğ ken küçük bir kasabada ih-T4 Doka ve vadi have a Lömer-son day âT © — ç tiyaç molası için durduğu yle Tun Land and İder Take him «5 nuzda dükkana giren o amed and pass Kid az AT pzöple 67 sezond- —— adam... Hani sabahın onunda bir paket hand seke 


sigara, birkaç kazıkazan ve büyük boy bira 


|! GU sa Dm v ) T, Gi Ki m GAL © , Ni , il i 
alan, o haydut kılıklı adam. Ailenizle bir- 


med 

Suded sas cü o€ a bese likte içeri girmek için, çıkmasını bekleye- 

LET mice oji Ayvinş a sare plo/ ceğiniz türden biri. İşte o adam benim. 
—We-bsen-o-Ferbug- Benim adım Earl. Ve görünüşüm yüzün- 
—STee-besr-LEom-a-gokler — İT z e 

Dali İN den beni bir kalıba sokmak yerine eğer be- 

b a ni gerçekten tanımayı denersen, zamanını Biymed dn a bom öT semp boşuna harcarsın. Çünkü ben tam olarak See a yvdler Gam guy in gas STâlim bâlem olduğumu düşündüğün adamım.” 


Bee tile a Wevse, had a pafy and ÂĞAT dem up. 
Prslended To be handcapped To ge'Te Goat o€ nes iT 


Geçen yılın en çok izlenen komedi dizi- 


si My Name Is Earl, baş karakteri Earl'ün 


Râedie World, 

ned Tajs years — ağzından çıkan bu cümlelerle başlıyor. Jaebed myselE Te Ceab Sak Tp er, son Lee'nin canlandırdığı Earl, hayatı bo-SM Tojs hair, 


SToe el aim ke Yi in TE 


Mİ e ae 


yunca kimseye yararı dokunmamış bir kapkaçcı. 


Bir gün şans yüzüne gülüyor ve kazıkazandan tam 100 bin dolar kazanıyor. Ancak sevinçten çıldırıp caddede koşmaya başladığı sırada bir araba çarpıyor ve biletini düşürüyor. Hastanedeyken talkshow programcısı Carson Daly'yi karma felsefesi üzerine konuşurken duyuyor ve bir aydınlanma ânı yaşıyor. Karma felsefesine göre iyilik yaparsan karşılığında iyilik bulursun. 
Kötülük yaparsan da bu hayatın boyunca peşini bırakmaz felsefesinde yola çıkarak, 100 bin dolarlık bileti bu nedenle kaybettiğine karar veriyor. Ve kahramanımız hayatı boyunca yaptığı bütün kötülüklerin 259 maddeden oluşan listesini çıkararak hepsini birer birer düzeltmek için işe koyuluyor. 


Dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Greg Garcia, komedide bir yenilik gerçekleştirmediklerini vurguluyor. Anlatıcı kullanan, tek kamera çekimli Scrubs ve Malcolm in the Middle gibi birçok dizi olduğunu, kısıtlı zamanda daha çok hikâye anlatıp olaylara hız kazandırabilmeleri için Earl'ü anlatıcı olarak kullandıklarını söylüyor. Ancak Garcia'nın farkında olmadığı bir şey var. Alt sınıftan hırsız bir adamı merkezine oturtan bir dizinin bu kadar başarılı olması pek kolay değil. 
Amelie'nin başkalarını mutlu etme misyonu, Earl'ünkünden çok da farklı değil. İkisi de başkalarının hayatlarını etkilerken aslında kendi mutluluklarının peşinde... Tek bacaklı bir kızın arabasını çalmak dahil her türlü pisliği yapmış olan Earl'ün dünyası, Amelie'nin büyülü atmosferinden ziyade Coen Kardeşler'in Raising Arizona'sının altyapı ve tarzına sahip. Earl, yaşamına devam etmek için taşıyabileceği herhangi bir eşyanızı çalmaktan çekinmeyen işsiz alt kesim insanını temsil ediyor. Hayata karşı vurdumduymazlığı öyle seviyelerde ki sarhoş olup alt aylık hamile olan Joy ile evlenebiliyor. Karnındaki şişliği ise ancak ertesi gün ayıldıktan sonra fark ediyor. Bu konuda yaptığı tek yorum ise ancak şu oluyor: 

“Bazı insanlar altı aylık hamile bir kadınla 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yanlışlıkla evlenecek kadar sarhoş olmanın içkiyi bırakmak için iyi bir neden olduğunu düşünüyor olabilir. Ama bana kalırsa yapılması gereken tam tersi, bu içmeye devam etmek için iyi bir neden.” 

Yaratıcıların dizi hakkındaki bütün seçimleri yerli yerinde. Bize ne zaman güleceğimizi hatırlatan stüdyo seyircisi yok. Bu yüzden diziyi izlerken kulağınıza konserve kahkahalar gelmeyecek. 

Çekimler dökük motellerde ve kenar mahallelerde gerçekleşmiş. 
Mekân seçimleri hayli başarılı ve gerçekçi. Dizide fazlasıyla kullanılan “flashback” anlatım çok yerinde ve kurguyu destekleyici. Ve tabii ki dizinin oyuncu seçimlerine diyecek yok. Yurtdışı tanıtım reklamlarında Jason Lee'nin sitcom'u gibi aksettirilen dizide bütün oyuncuların performansları inandırıcı ve yapaylıktan uzak. 

Hedefine ulaşması için Earl'e yardım edenler arasında çok parlak bir zekâsı olmayan kardeşi Randy, kaldıkları 
“ Hnüeant, hep gittikleri barın sahibi 


motelin kat görevlisi ve eski eşinin sevgilisi Crabman, kendine pay çıkarabileceği bir durum olduğu zamanlarda ortaya çıkan eski eş Joy var. 

My Name Is Earl bu tarz yapımlarda sıkça rastladığımız “alt sınıf” karakterleri için çizilen; hor görülmüş, aptal, tembel ve suça yatkın portreyi sömürmekle ona boyut kazandırmak arasındaki ince çizgide gayet ustaca yol alıyor ve asla klişelere saplanmadan hikâyeyi anlatıyor. Hep birlikte Earl'ün kurtuluş yolundaki seyahatini izleyece-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Evkadınlarını giydirmek... 


Eva Longoria'nın da dediği gibi “Desperate Housewives”ta kıyafetler birer 

karakter değilse de görsel açıdan diziyi tamamladıkları bir gerçek. 

Kostüm tasarımcısı Catherine Adair ve “umutsuz evkadınları” dizide giydikleri kıyafetleri değerlendiriyor... 


Susan / Sakar, sanatçı ruhlu, biraz da kaçık... 


Sanatçı yanıyla tanınan Susan bazen koordinasyonunu kaybetmesiyle de bilinir. İşte aktris Teri Hatcher ile kostüm tasarımcısı Catherine Adair, onun giysilerine bu özellikleri yansıtmaya çalışmış. “Susan çocuğunu tek başına büyütüyor” diyor Adair, “ve o bir sanatçı. Marc, onda sakarlık eğilimi olduğunu yazmış. Giysilere gelince, Teri ile işi sanatsal bir temele oturtalım istedik. Bir kemere âşık olsa, bunu üç yıllık bir ti- 


şörtle taksa, altına da kızını okuldan almadan 


önce satın aldığı yepyeni, seksi bir pantolon giyse... İşte böyle bir tarz yakalamaya çalıştık. Biraz egzantrik olsun ama, karakteri seyredeceğine elbiselere bakacağın kadar da uçuk olmasın.” 
Karakterine uygun olarak Susan'ı sık sık termal gömlekler, fitilli kadife ya da blucin pantolonlar veya üst üste giyilmiş tişört ve bluzlar giymiş, göz alıcı mücevherler takmış olarak görüyo- 


ruz. Ama Susan'ın bir başka hâli daha var; özel bir olay için giyindiği anlar... Adaik bu sahneler- de Hatcher'ın endamını ve çok ustalıklı komedi duygusunu göstermek istemiş. “Teri komediye öyle yatkın ki, insan bu yönünü ortaya çıkarmak istiyor. Teri kısa bir eteği daha da kısaltabilir. 
Nasıl hareket edeceğini, bunları nasıl kullanacağını çek iyi biliyor.” Susan'ın sendeleyip podyuma düştüğü hayır işi defilesindeki kıyafet ortaya böyle çıkmış. 

Adair'in Susan'ın stiliyle ilgili kuralları olsa da Hatcher'ın üzerinde haddinden iyi duran bir giysi gördü mü, bu kuralları değiştirmekte tereddüt etmiyor. “Teri ile çalışırken, ikimiz bir kıyafet bulduğumuzda aramızda sık sık şu tarz konuşmalar geçebiliyor. “Hımmm, bu fazlaca şık. 
Bunu biraz dağıtmak için ne yapsak acaba? Bu kıyafeti azıcık nasıl bozarız?” 


“Yakalamak istediğimiz şuydu: Susan biraz egzantrik olsun ama, karakteri 


seyredeceğine elbiselerine bakacağın kadar da uçuk olmasın...” 
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Bree / Modern, ısmarlama, 50 


Genellikle klâsik kıyafetler içinde gördüğümüz Bree'yi giydirirken Adair, Marcia Cross'un muhteşem vücudunu ortaya çıkaran pek çok 1smarlama etek ve pantolondan yararlanmış. Çoğu kişi Bree'yi 50'li yılların evkadını olarak düşünse de, aslına bakılırsa Bree ender olarak dönem giysilerine bürünüyor. Adair onun kıyafet lerini fazla stilize etmeden 50'lere sadece küçük bir “selam” göndermeye çalışıyor. “Bree'nin sırrı,” diyor Adair, “giysilerinin modern olmasa bile kaynaklanıyor. Yüzyıl ortası Amerika'sı tarzına 


modernmiş gibi Oo görünmesinden 


en fazla bir selam gönderebiliriz onun 


kıyafetleriyle, ama ona dört dörtlük bir Jackie 


Tak dO YS 


Kennedy giysisi giydiremeyiz.” Bu görünüşü yakalamak için Tahari, Marc Jacobs ve Antropohologie gibi modacıların kıyafetlerini kullanan Adair, aynı zamanda bu kıyafetlere çekinmeden müdahale edip eski elbiselerden parçalar ekleyerek yepyeni modeller yaratıyor.. 

Marcia Cross ise kendi stilinin Bree'ninkine hiç benzemediğini söylüyor. “Ben her şeyden önce rahat olmak isterim,” diyor, çekimler ara- 


ANADOLU HAYAT 
EMEKLİLİK 


li yıllar tarzı... 


sında çoğu kez ayağına havlu terlikler geçiren 


Cross. “Rahat olmayan şeyi giymem. Ben saçını hep at kuyruğu yapan, topuksuz ayakkabıları tercih eden ve kargo tipi pantolonlara düşkün biriyim. Bree ise tam tersi, o nasıl göründüğüne çok önem veriyor.” 

Aslında Bree gibi görünmek, çok yorucu bir iş, fazlasıyla mesai istiyor. Cross'un hazırlığının en fazla zaman alan bölümü ise Bree'nin saçları... “Benim kabahatim,” diyor Cross. “Saç kesimini ben seçtim.” Gerçi saç kesiminin karaktere uygun olduğunu hissetmiş ama, saçına o şekli vermenin bu kadar vakit alacağı aklına hiç gel 


memiş. “Önümüzdeki sezonlarda,” diyor Cross, 


“onu biraz değiştirmek istiyorum, dünyayı tanı dıkça biraz daha Ralph Lauren görünüşüne sahip olsun. Saçının ve tarzının değiştiğini görmek hoş olurdu.” 

Cross, “Bree bana zamanda takılıp kalmış gibi geliyor,” diyor, “ve o saç stilinin de farklı bir çağı hatırlatan bir havası var. Sanki onun saç kesimi, değerleri ve fikirleri zamanla evrime uğra- 


mamış.” 


cnc 43118 
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Gabrielle / Şehirli, seksi, fuşya... 
a imi 5 
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“Gabrielle, varolan her tasarımcının iç çamaşırlarını giydi desek yeridir. Fakat, tam 


artık hepsini kullandık derken, bizi çok heyecanlandıran yeni bir tane daha çıkıyor.” 


Adair, Gabrielle için kıyafet hazırlarken, hem onun şimdiki hayatını (banliyöde bir evkadınıl), hem de sevilen bir model olarak geçmiş hayatını göz önüne alma eğilimi gösteriyor. “Gabrielle için alışverişe çıktığımda,” diyor Adair, “şehirli tarzı bir şıklık arıyorum, çünkü New York'ta öyle bir hayat yaşadı. Şimdi banliyöye taşınmış olsa ve Carlos'la yaşasa bile, onun giyimine bu perspektiften yaklaşmaya çalışıyorum.” 

Diğerlerinin aksine, Gabrielle her tür faaliyet için özenle giyiniyor, hatta alışverişe giderken bile. Fark edilmekten de hoşlanıyor, baştan çıkarıcı bir şekilde giyinmekten de. “Bu yüzden de onun renkleri biraz daha sıcak, biraz daha parlak,” diyor Adair. “Dizide pembeyi çok kullanıyoruz ve eğer pembeyi giyen Gabrielle oluyorsa, bu sımsıcak bir pembe oluyor ya da fuşya... 

Ama esas ilgiyi çeken Gabrielle'in giysileri degil de, giysisiz oluşu aslında. Hem John'la, hem de Carlos'la onca seks sahnesi olduğu için çoğu kez üstünde sadece kısacık bir gecelik ya da sütyen ve külot oluyor. İç çamaşırları Victoria's Secret, Elle MacPherson, Betsey Johnson'ın, ayrıca La Perla ve Cosabella gibi zevkli ve kaliteli markaların bir karışımından oluşuyor. “Varolan her tasarımcının iç çamaşırlarını giydi desek yeridir. 
Tam artık hepsini kullandık derken, bizi çok heyecanlandıran bir tane daha çıkıyor.” 

“Bu kadar iç çamaşırı giyeceğimin farkında degildim,” diyor Eva Longoria. “Gabrielle'in bir ilişkisi olacağını biliyordum ama, hep iç çamaşırıyla dolaşacağını tahmin etmemiştim. Bunun için özel bir fitness hocası tutmak zorunda kaldım. Ama sanıyorum, diziden de anlaşılacağı gibi, buna değdi. Gabrielle, cinselliğini kesinlikle bir araç ve bir silah olarak kullanıyor. Ve dizimizin sevdiğim yanı, giysilerin birer karakter olmayışları. Kıyafetlerimiz, bizim kim olduğumuzun ve neyi oynadığımızın yanında ikincil önem taşıyor. Bu yüzden de o kadar odaklanmam gerek: miyor, Gabrielle'in hep uygunsuz kılıkta olması 


hariç.” 


Li addresistanbul 


everything 


vie pe 


Evin sensin! 


Ev yaşamının, ev tasarımının eni seçkin markaları aynı adreste © buluştu... addresistanbul'da! Yeni yıl alışverişinde, yeni trendleri addresistanbul belirledi! Şimdi sıra bayramda! 
Bayramda evinize, sevdiklerinize en keyifli armağan alternatifleri, yine aynı adreste! Bayram alışverişinin keyfini doya doya yaşamak istiyorsan... Beklenen sensin! 


| | 


Ev Yaşamı ve Tasarımı Merkezi il Şti BN || 


ALİ KONYA 1 AVEDO DESIGN | BAHAR KORÇAN İSTANBUL HOME 1 BANG & OLUFSEN 1 BECARA BY CUMBA SELECTİON 1 BUDUN DESİGN COMPANY 1 BRETZ | CHANDELLİER DE TINA 1 CHİNA ANTIGUE DERİN KONSEPT ENSTALASYON 1 DURANCE | DREAMS | ESTETİK DECOR 1 FORMITALIA PAOLO GUCCİ & TONINO LAMBORGHINI HOME COLLECTLON 1 GALERİ HAT 1 HİKMET MÖBLE İSTANBUL 1 HİLKER BOUTICUE ICA HOME & GARDEN | İMAJ YAPI 1 JOY 1 KITCHENETTE BRASSERİE 1 KREA SANAT & ÇERÇEVE | LAYLA DEKORASYON 1 LUMIERE AYDINLATMA | MATISSE COFFEE SHOP | MODATECH OKUYANUS KİTABEVİ 1 OLD HICKORY TANNERY BY OKANDAN MOBİLYA 1 ORANGE BELL 1 PERSAN | PRESTİGE 1 0TOO 1 RIVLERA MASON 1 SG FLOWERS 1 STANLEY KIDS 1 STEP 1 YATAŞ BEYAZ DÜNYA 


#ödresistanbul Çiftecevizler Deresi Sk. No: 2 34382 Şişli / İSTANBUL T. 0212 320 6262 - E-5 Çağlayan-Okmeydanı çıkışı l www.addresistanbul.com Ea | 
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Lynette / Şirket yöneticisi, evdeki anne, okuldaki anne... 


Adair, Lynette'i gezindiği üç ayrı dünyaya göre giydiriyor: Şirket yöneticisi (eski hayatı), evdeki anne ve iyi giyinen okul annesi. “Daha önceki dünyasında,” diyor Adair, “üst düzey bir yöneticiydi, evli değildi, nasıl giyinileceğini, iş anlaşmalarını nasıl yapacağını biliyordu ve yenilmezdi. Özel bir yere gitmek için giyindiğinde bunun izlerini görüyoruz.” Onun bu özel anları için Adair, Armani, Malone ve Dolce& Gabbana gibi tasarımcıları kullanıyor. “Dolce& Gabbana'yı düşündüğünüz zaman,” diye dikkati çekiyor Adair, “daha parlak, daha gösterişli şeyler düşünürsünüz ama bunlar aynı zamanda nefis kesimleri olan çok sâde görünüşlü giysilerdir”. 

Adair ikinci dünyaya “evdeki anne” dünyası diyor: Kıyafetlerini denk getiremeyen, başını kaşımaktan aciz bir annenin dünyası. “Felicity hem işini son derece ciddiye alan bir oyuncu, hem de gerçek hayatta anne olduğu için, ayrıntılara çok dikkat ediyor. Giysilerine bebek mama- 


sı ve lekeler konduruyor, onları buruşturup kı- 


“Felicity, gerçek hayatta da anne olduğu için ayrıntılara çok dikkat ediyor. Giysilerine 


rıştırıyoruz. Her şey rahatlık için; hem zaten gün içinde herkesi hazırladığı için kendine ayıracak vakti kalmamış oluyor.” Anne rolünde Iynette bol bol J. Crew giyiyor ve sık sık Tom'un gömleklerini ödünç alıyor. 

Üçüncüsü ise birinci sezonun yarısında ortaya çıkan, seçkin bir özel okulun zorlayıcı dünyası. 
“Uyum sağlamanın bir yolunu arıyor,” diyor Adair. “Bu da daha çok etekler ve hırkalar, sırtına geçirme açısından hâlâ pratik olan şeyler. Bazen yine de Taryn Rose sandaletlerini giyiyor.” 
Okul annesinin eteklerinin çoğunu Adair kendi yapıyor ve bazen Three Dot ile sade Anthropo-İogie parçaları kullanıyor. 

Lynette'i şık kılıklar içinde ender olarak görsek de Adair, fırsat bulunca Huffman'ı çekici hale getirmekten hoşlandığını söylüyor. “Felicitynin şaşılacak kadar güzel bir vücudu var. 
Onu gösterebildiğimizde gerçekten “iki dirhem bir çekirdek” gibi görünmesine çalışıyorum, çünkü vücudu sahiden kusursuz.” 


Ei 


bebek maması ve lekeler konduruyor, onları buruşturup kırıştırıyoruz.” 


ME 46 cwece 


Anti-stress 


Stresten arınmaya, rahatlamaya ve sakinleşmeye yardımcı. Sarı Kantaron ve Lavanta Çiçeği gibi 9 farklı bitkinin dengeli karışımı: Lipton Huzur. 


İçindekiler: Melisa, Sarı Kantaron, Nane, Rezene, Rooibos, Lavanta Çiçeği, Gül Yaprakları, Centiyan, Şerbetçiotu 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Edie / Kısa şortlar, baştan çıkarıcı, aşırı... 


“Edie duruma göre giyinir,” diyor Adair. Doğru söze ne denir? Edie'nin karakteri, “Arabamı yıkayacağım ve herkesin beni arabamı yıkarken gözlemesini sağlayacağım, öyleyse içinde ıslanacak en iyi kılık hangisi?” diye düşünür. Ya da, “Gidip bir ev satacağım,” der. “Ve bedenimi yine de hissetmek zorundayım. Spor ceket giyecegim, ama kaç düğmeyi açık bırakmalıyım, eteğin kısalığı ne olmalı ve nasıl yürümeliyim?” Edie duruma göre ve o durumda onu kimin gözlediğine göre hareket ediyor. 


# 


; 
i 


cenaze kılığı ile arabasını yıkarken giydiği, artık dilden dile dolaşan kısacık şort. O kıyafeti Sheridan kendi satın almış. “Onlar seksi bir şey istüyordu, ben ise normal görünen seksi bir şey istyordum. Gittüm, bir Abercrombie & Finch şortla, küçük ucuz beyaz pamuklu bir gömlek aldım ama, içimde Agent Provocateur marka pahalı bir sütyen vardı.” 

Aşırı kostümler Sheridan'ın rolüne oturmasını ve işinde görsel komediyi bulmasını sağlıyor. 
“ Arabayı yıkadığım o sahne biraz komikti. Bezle 


R 


“Arabamı yıkayacağım ve herkesin beni arabamı yıkarken gözlemesini sağlayacağım, öyleyse içinde ıslanacak en iyi kılık hangisi?” 


Tabii, Edie'yi kapalı gördüğümüz ender, neredeyse her kıyafetiyle dekoltesini ve bitip tükenmek bilmeyen bacaklarını sergiliyor. Nicollette Sheridan'ın dediği gibi, “Edie hep erkeklerin il gisini çekmek için giyiniyor. Sanırım bu, kendisini iyi hissetmesine yol açıyor. Bense tam tersiyim.. 

Adair'in en sevdiği kıyafetler, Edie'nin Mrs. 
Huber'ın küllerini gömerken giydiği küçük siyah 


» 
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bir yöne doğru silerken, popomu öbür tarafa doğru sallıyordum.” 

Dizide Edie'nin giydiği kostümler hakkında espri yapmak çok kolay ama Nicollette Sheridan, onun asla giymediği bir kıyafet olduğuna dikkati çekiyor: İç çamaşırı. 

“Edie hiç iç çamaşırlarıyla görünmedi. Dizide tek bir aşk sahnesi bile olmadı. Hepsinin var, 


» 
ama onun yok. 


Yolda en çok ne dinlersiniz? 


a) DJ ne uygun görürse onu. 
b) Özellikle da'lı di'li korna sesini tercih ederim. 


c) Trafik işaret ve işaretçilerini dinlerim. 


Kendi dilediğinizi dinlemek istiyorsanız, şimdi kaçış zamanı! 


Yeni Ford Fiesta'da iPod bağlantı seçeneği var. Takıyorsunuz iPod'unuzu, yüklediğiniz binlerce şarkıdan dilediğinizi dinliyorsunuz. Üstelik Fiesta, yepyeni teknolojik özellikleri, tamamen yenilenen iç görünümü ve çılgın renkleriyle de süper çekici. Kaçıp kurtulmak istiyorsanız sakın kaçırmayın. 
Ayrıntılı bilgi için, Ford Direkt Hattı 444 3673 ya da www.ford.com'.ir 


Yeni FordFiesta 
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IT'S ALWAYS SUNNY IN PHİLADELPHİA 


Philadelphia' nın komik yüzü 


Rob McElhenney, kendisini, arkadaşlarını ve “It's Always: Sunny in Philadelphia”yı. anlatıyor. 


ob McElhenney ile arkadaşları, basbayağı ırkçı, üstüne bir de homofobik olabilir. Tabii, 


Sunny. in Philadelphia dizisinde. 


sadece It's Always 


Şehrin Nothern Liberties bölümündeki bir barı yöneten arkadaşların maceralarını anlatan dizi, cüretkârlıktan yana, Nip/ Tück il&-karşılaşarılız yor. McElhenney, kitleleri rencide etmek, sansürden' kaçınmak gibi. aydınlatıcı konular hakkında konuştu. 

Her şeyden önce, iyi bir özel okulda okumuş, terbiyeli, İrlanda Katoliği bir çocuğun böyle bir di. 
zide ne işi var? 

Okul nasıl tepki verdi, bilmiyorum, çünkü üçümüz de o okula gitmiştik. Neyseki seyircilerin çoğunluğu, bizim sadece eğlenmek için bunları yaptığımızı anlıyor. Dizideki bazı olayları yazarken bizim ve Philadelphia'lı arkadaşlarımızın başından geçenlerden esinlendik ama büyük kıs: 

nı, hayal mahsülü. 

Philadelphia'lı arkadaşlarınız ne dedi buna? 

Aslında dedim ya, gerçek olaylardan çok hayali olanlar söz konusu. Bir bölümde bir arkadaşımızın kanser olduğunu öğreniyoruz, çocukların bunu nasıl karşıladığı anlatılıyor. Kimse kansere gülmez, tıpkı ırkçılığa ya da kürtaja gülmeyecekleri gibi. Ama sonuçta bu da insani bir durum ve bütün insani durumlar gibi, bazı komik taraf ları var. 

Kendinizi gerçek insanların oynadığı bir “South Park” gibi görüyor musunuz? 

Ben kendimizi başkalarıyla karşılaştırma ko: nusünda çok ihtiyatlı davranıyorum. South Park harika bir dizi ama insanların bizi izleyip de 


“Bak sen! Kendilerini insan South Park sanıyor 


j J k lar!” diye düşünmelerinden nefret ederdim. Baş- 


Seinfeld, 


Curb Your Enthusiasm; Friends. Bunları biç an 


ka dizilerle de karşılaştıranlar *oldu: 


lamıyorum. Biz Friends'in panzehiriyiz: Ben şah: sen tamamen farklı olduğumuz görüşündeyim: 

Bundan önce neler yaptınız? 

Öylesine çalışan, anca ayakta kalan birfâktör düm. Tamybir başarısızlık örneği sayılmazdım, çünkü oyunculukla geçindiğimiyillar da oldu. İli yıldır Los Angeles'tayım. Daha önce Sekiz yıl New York'ta tiyatro Yaptım. Broadway'in çok çok dışında sayılan: tiyatro gruplâtıyla sahneye çıktım. Reklamlar, dış sesler, vesaire... 

Philadelphia'da eşcinseller, ırkçilar, kürtaj ve kanserden başka ne var? 

Barı korumak için bir silah alıyor,»sonta kafa: yı bulunca etrafa ateş açıyoruz. Barda ölü bir adam bulduğumuz bir bölüm var. Adamın torunu çıkıp geliyor, Glenn ile ben kız için kavga ediyoruz. Sonra, bir jimnastik öğ- ç retmeninin çocukları taciz etmiş oldu- 

Su öğreniliyor. Bu haber duyulunca Charlie de tuhaf davranmaya başlı- 
“kesin ta- 


yor. “Hımm,” diyoruz, 


cize uğramış.” Benim karakterim çok bozuluyor, çünkü o da aynı sınıftaymış ve taci- 
“Ne ya 


“yeterin- 


ze uğramamış. 
7” diyorum, 


ce iyi değil miydim?” 
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WITHOUT A TRACE 


Vivian zor durumda 


Kayıpları diri ya da ölü halde ama mutlaka bulan “Without a Trace” ekibinin en kıdemli elemanlarından Vivian'ın durumu iyi görünmüyor. 


eçen ayki bölümlerden Party Girl'de — gelirim” gibisinden cevaplarla işi geçiştiriyordu. 

onun fenalaştığını gördük. Elleriyle (o Oysa nesi olduğunu biliyor, çünkü doktor ona 

gözlerini kapatıyor, bir an durup teşhis koydu. 

kendini dinliyor, başı dönüyormuş, İlk kez Secrets and Lies / Sırlar ve Yalanlar fildengesini yitirmiş gibi davranıyordu. Arkadaşla (o minde, beyaz Brenda Blethyn'in karaderili kızı rı neyi olduğunu sorunca da, “Şimdi kendime ( olarak tanıdığımız Marianne Jean-Baptiste'in oynadığı Vivian, gerçekten de Jack Malone ile birlikte, ekibin en tecrübeli elemanı, hatta ona mantığın sesi diyebiliriz. Hatta Jack, İ evliliğine son bir şans vermek için karısı ve kızlarıyla Chicago'ya gitme kararı aldığında, ekip başlığı ona verilmişti. Gerçi kısa sürdü ama, olsun. Aynı başarıyla işini yapmayı sürdürüyor. Arada bir oğlu Reggie ile arasında ufak-tefek sorunlar çıksa da, işine © yansıtmamaya çalışıyor. 

Oysa bu sefer, Vivian'ın ketumluğu da, şahsi meseleleriyle arkadaşlarını rahatsız etmeme yolundaki kararlılığı da para etmeyecek. Geçen ay Neither Rain Nor Sleet'te doktor teşhisi koydu: hipertrofik kardiyomiyopati; ya da, herkesin anlayacağı dille, kalp kasının işlevini görmez hale gelmesi. 
İşin kötüsü, Dr. Marsh onu ilaçla tedavi 


Marianne Jean-Baptiste'in oynadığı Vivian, Jack Malone ile birlikte, ekibin en tecrübeli elemanı, hatta 

i ona mantığın sesi diyebiliriz. 


© edeceğini söylerken, durumunun çok ciddi olabileceğini de ekledi ve “Büyük ihtimalle, amcanı öldüren budur” dedi. Evet, bu hastalık kalıtsal bir hastalık, Vivian'ın bir an önce oğlu Reggie'yi de muayene ettirmesi gerekiyor. 

Bakalım, göğsüne yerleştirilmiş kalp monitörünü kontrol ederken banyoda Samantha'ya yakalanan Vivian bu gizliliği ne kadar sürdürebilecek ve hastalığı nasıl geli- 


şecek? 
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100 kontör yükleyene 100. SMS, a ilgli 


P3li kontür yükleyene al SMS bedava! 
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TWO AND A HALF MEN 


ereden nereye? 


İki dizide Prenses Zeyna'yı canlandıran Lucy Lawless, “Two and a Half Men”de Charlie'nin “gönlünü kaptırdığı” Pamela rolünde. 


ayranları onu özlemiştir mutlaka. 
Ne de olsa, Zeyna: Savaşçı Prenses'in Prenses Zeyna'sı olarak herkesin aşinasıydı. Oysa Zeyna, bu diziden önce de başka bir diziyle ekrana gelmişti. 
Herkül'de yine Zeyna idi ama, farklı bir Zeyna. 
Biz ise onu bunca yılın ardından, Two anda Half Men'de Charlie'nin eşcinsel yöneticisi Ericin eski eşi Pamela olarak göreceğiz. Eric evinde bir parti verince Charlie, evini paylaşan kardeşi Alan'dan onunla partiye, hayat arkadaşı kisvesi altında gelmesini ister. Ama partide Pamela'yı görünce baştan çıkar, Erice belli etmeden onunla birlikte olmaya çalışır. 
Yeni Zelandalı Lucy Lawless (gerçek adıyla, 
z 2 5 


Aslında operacı olmak istemişti. Sesi de güzeldi ama, bu işin sıkı bir perhiz 


söylüyor. Onu Zeyna'dan sonra bambaşka bir ece olarak görme ihtimalimiz de, kötü bir zamanlama yüzünden engellendi. Yurttaşı Peter Jackson, Lawless'dan Galadriel için deneme yapmasını istemişti, o sırada hamile olan oyuncu bu isteği reddetmek zorunda kaldı. 

Zeyna'ya gelince, Herkül dizisinde yok etmeyi hedefleyen bir orduya sahip vahşi, sert prensesken, erdemli kahramanla olan ilişkisi sayesinde kendini kurbanlarına affettirmeye ve masumları korumaya karar vermişti. Ancak daha önce, Savaşçı Prenses yıllarında kazandığı düşmanlar ve girdiği tatsız ittifaklar işi zorlaştırıyordu. Aslında bir dereceye kadar mazur görülebilirdi: Çocuk- 


pi 


gerektirdiğini, öyle her akşam dışarı çıkmanın mümkün olmadığını öğrenince vazgeçti. 


Lucille Francis Ryan), Prenses Zeyna'dan önce operacı olmak istemişti. Sesi de güzeldi ama, bu işin sıkı bir perhiz gerektirdiğini, öyle her akşam dışarı çıkmanın da mümkün olmadığını öğrenince, vazgeçti. Sesi hâlâ güzel, şimdi de şarkı 


MİR S4 onsc.e 


erkek kardeşini öldürmesine tanık olmuştu. Ne yazık ki, insanların bu inceliklerle uğraşmaya niyeti yoktu. Olsun, işin zevki de oradaydı zaten! 
Zeyna ile Gabrielle'in (Renee O'Connor) maceraları hoş bir anı olarak kaldı. 
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GILMORE GIRLS 


Tam bir kadın ilişkileri dizisi olan “Gilmore Girls”de Lorelai ile kızı Rory, kardeş gibi. Ama diziye cazibe katan başka özel dostluklar da var. 


ndependence Inn'in başına buyruk müdiresi Lorelai Gilmore (Lauren Graham) ile bildiğini okumakta aynı derecede kararlı kızı Rory'yi (Alexis Bledel) çoğu kişi kardeş sanıyor. Fizikleri de, huyları da birbirine benziyor. İdeal bir ana-kız dostluğu sergiliyorlar. Hele Rory Yale'e gidince, birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını daha iyi anladılar. Başlarında da hep aynı dertler var: Lorelai'ın baskıcı, zengin, eski 


toprak annesiyle babası ve karşı cinsle kurulan 


acıtatlı ilişkiler. Gerçi bu karşı cins arasında, başta Luke olmak üzere, hayli cazip örnekler de var ama, Gilmore Girls, her şeyden önce bir kadın ilişkileri dizisi. 

Örneğin, Gilmore kızlarının her ikisinin de, birbirinden farklı olsa da sonuç olarak aynı derecede yakın ilişkiler içinde olduğu anneanne var. Lorelai ona karşı çıkıyor, Rory ise idare ediyor olsa bile, Emily (Kelly Bishop), ikisinin de hayatının temel taşı. İzleyiciler Emily'yi, her şeye 


rağmen seviyor, kızıyla anlaşsın istiyor. Ne yazık ki, Emily-Lorelai ilişkisinin kendine özgü kuralları var. Birbirlerini seviyorlar, anlaşmak istiyorlar ama, heyhat, anlaşamıyorlar. Tam bir anlaşma içinde oldukları anlar çok az. Defalarca aralarındaki duvarı yıkmanın eşiğine geldiler, tam izleyiciler umutla beklerken yeniden kavgaya tutuştular. Aslında, ikisinin şimdiye kadar gözyaşları içinde kucaklaşıp barış çubukları yakmamasını da, Gilmore Girls'ün kâr hanesine kaydet mek gerekiyor. Zaten dizinin en önemli özelliklerinden biri de, bütün “tadlı”lığına rağmen, “şu- 


rup gibi” olmayı reddetmesi. 


Fizikleri de, huyları da birbirine benziyor. İdeal bir ana-kız dostluğu sergiliyorlar. Hele Rory Yale'e gidince, birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını daha iyi anladılar. 


Rory ise hem büyükannesine hem de büyükbabasına karşı nispeten “idareci” bir tutum içinde. Sanki onları daha iyi anlıyor gibi, ya da belki aradan geçen yıllar Emily ile Richard'ı nispeten yumuşatmış. Lorelai'a, nasıl biri olması gerektiğini Rory'nin şahsında örneklemek istiyorlar belki de. Onunla yaşayamadıkları her şeyi, onun gözünün önünde kızıyla yaşamak istiyorlar. Anneannesinin Yale'e gitmeden önceki Cuma gecesi torununa el koyması gibi abartılı olaylar dışında, Rory de bundan hoşlanıyor gibi. 


Ama özellikle büyükbabası Richard ile annesinin arasını yapmaya çalışıyor. Richard'ın (Edward Herrmann), kendine onca hâkim olmasına rağmen, “Keşke Lorelai ile de böyle gurur duyabilseydim” diye düşündüğünü anlamak pek zor değil. 


AYNI ODA SÜRPRİZİ 

Ama dedik ya, bu aslında bir kadın ilişkileri dizisi. Zaten kadın-erkek ilişkilerinin, gençler kaünda bile şimdilik yolunda gittiği söylenemez. 
Rory, Dean'i bütün bütün kaybediyor gibi. Başını alıp giden Jess ortalarda yok. Lane, annesinin kesin tavrı yüzünden Dave ile birlikte olamıyor. Luke ise ta- 
© | vildeki “kaza” evliliğini tamama erdiremedi. Lorelai ile biiraz daha yakınlaşmalarını 
© umurla bekliyoruz. Bu arada 
Lorelai, hüsranla biten ilişkiler yaşayıp duruyor; buna eski kocası da dahil. 

Genç kızlar arasında da yo- 
Lane, 
Rory'nin en iyi arkadaşı, ama 


gun ilişkiler var. 
Yale yolculuğu mekânsal olarak onların arasını açtı. Doğrusu, Lane'in kendi hikâyesini daha ayrıntılı olarak izlemek isterdik. Kıymeti bilin- 
© meyen Joan Cusack gibi, “en iyi arkadaş” statüsünde kalmayı hak etmiyor. 

Paris ile Rory'nin sevgi-nefret ilişkisi ise Gilmore 
Girls'ün en komik ilişkilerinden biri. Chilton Lisesi'ndeki sonu gelmez rekabetleri ve daha çok Paris'ten kaynaklanan bitmeyen anlaşmazlıkların ardından, Yale'de (yine Paris'in marifetiyle) aynı odaya düşmeleri harikaydı. 

Yine de, bu ilişkinin doruk noktası, herhalde diploma töreninden sonraki zoraki kucaklaşmalarıdır. Emily - Lorelai ilişkisinin gerilimine de diyeceğimiz yok ama, iki genç kızın sürpriz bir şekilde kucaklaşması, dizinin kesinlikle en hoş anlarından biriydi. 
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MALCOLM IN THE MIDDLE 


Çocukluk anıları dizi oldu 


Bir zamanların bir başka çok çocuklu TV dizisi “Küçük Ev”de Adam'ı canlandıran Lynwood Boomer, senaristliğini yaptığı “Malcolm in the Middle”da çocukluk anılarından yola çıkmış. 


merikan çekirdek âile sitcom'unun yeni yüzyıldaki yeni modeli 
Malcolm in the Middle, Malcolm'u ortada tutarak yoluna devam ediyor. Gerçi Malcolm arık evdeki çocukların “ortanca”sı değil ama, hepsi hesaba katıldığında yine de ortada kalıyor. İzleyicilere, bölümle ilgili olup bitenler hakkında yorumlar sunmayı da sürdürüyor. 
Malcolm in the Middle, yıllar önce bir başka çok çocuklu TV dizisinde, Little House on the 


ACCORDING TO JIM 


Prairie / Küçük Ev'de oynayan 
ILynwood Boomer'in hayalhanesinden doğmuş. Boomer, o dizide âmâ kız Mary'nin âmâ kocası Adam Kendall'ı oynadıktan sonra meslek hayatını senarist ve yapımcı olarak sürdürdü. 
“Malcolm'daki birçok hikâye benim çocukluğumdan geliyor” 
diyor. “Tabit olayları biraz sapürmış, kendimi haklı çıkaracak yalanlar atmış olabilirim.” Anne lLois'i sevseler de, dizinin hayranları, çocukların haklı çıkmasına itiraz etmez elbette. 


Oyunculuğu onlara sorun! 


“According to Jim”de Ruby ve Gracie'yi canlandıran iki küçük aktris karakterleri kadar akıllı ve becerikli. 


ana evlenmeye hazırlanır, Jim ile 
Cheryl tatlı tatlı di- 


dişirken, iki küçük kızları da kendi işlerine bakıyor. Bir de oğlan var tabii ama, o daba bebek sayılır. Ruby ile 
Gracie'yi oynayan iki küçük aktris de, karakterleri kadar akıllı ve becerikli. 

10 yaşındaki Taylor Ateli- 
an (Ruby), dizide oynamaya başladığında beş yaşındaydı. 
Tap, bale ve caz dans eğitimi almış olan Taylor, dört yıldır 
Santa Barbara'daki yerel bir tiyatroda dans performansları sunuyor. Dansın yanı sira, şarkı söylemeyi ve telefonda arkadaşlarıyla konuşmayı seviyor. 

Dokuz yaşındaki Billi 
Bruno ise (Gracie) ömrünün yarısından fazlasını 
According to Jim'de oynayarak geçirdi. Dizi başlarken denemelere katılan ablalarına eşlik ettiğinde üç buçuk yaşındaydı. Sonra kendisi denemeye girdi ve kazandı. 
Küçük yaşı sizi yanıltmasın o artık kıdemli bir oyuncu. 
Ama tabii gelecek ne getirir o pek bilinmez... 


CHEERS 


HAFTA İÇİ HER GÜN 18:00 


Katil doğan o değil, 


babasıydı... 


Adını tüm dünyaya, “Natural Born Killers”daki psikopat Mickey ile duyuran “Cheers”ın saf barmeni Woody Harrelson'ın babası cinayetten 


mahküm olmuştu. 


am'in yanına aklı kıt bir yardımcı bar. 

men alması, Woody'yi oynayan Woody 

Harrelson'iın büyük atılım yapmasını 

sağladı. Lise çağından beri sahnede, perdede, ekranda oynayan, bu arada bir de oyun yazan Harrelson, Cheers'in sevimli, saftoron barmeni Woody Boyd'la ilk kez adını duyurdu. Dokuz yıl dizide oynadı, bir de Emmy aldı. Beyazperdede ilk büyük hamlesini de 1997'de, White Men Can't Jump'ta oynayarak gerçekleştirdi. Ama adını bütün dünyaya, Natural Born Killers'daki psikopat Mickey ile duyurdu. Derler ki, o filmin yönetmeni Oliver Stone bir aile sırrını keşfederek oyuncusundan birinci sınıf bir performans almış. 

Woody Harrelson'ın babası Charles Voy- de Harrelson, para için cinayet işlemekten iki kere mahküm olmuştu. Federal Hâkim John Wood'u öldüren baba Harrelson'ın, aynı zamanda 22 Kasım, 1963'te, Başkan Kennedy'nin vurulmasından hemen sonra “çayırlık tepe” denen yerden alınmış “haneberduşlar”dan biri olduğu söylenir. Bu gizli dosyayı bulup inceleyen Stone, aktörü Mickey rolünü herkesten iyi oynayacağına ikna etmiş: “Bu senin kanında var, Weoody.” 

Perdedeki karakterleri kadar, perde dışı faaliyetleriyle de tanınıyor. Babası bir yana, kendisi de sözünü esirgemeyen bir çevreci, yılmaz bir marihuana savunucusu... Hatta dokuz yıl önce, Kentucky kırsalında marihuana/kenevir tohumu ekme suçuyla tutuklandı. Sonra da, marihuana ile birçok sanayi ürününde kullanılabilen kenevir ara- 


sında ayrım yapmayan bir eyalet yasasına karşı çıkmak istediğini söyleyerek kendini savunmuştu. 1. Uluslararası Avrasya Festivali izleyicileri ise onu, saldırgan Michael Madsen'ın elinden David Carradine'in kurtardığı uysal, mütevazı bir şahıs olarak tanıdı. Woody Harrelson, Holi ywood standartlarına göre bile çok renkli olsa da, aynı zamanda çok yetenekli bir aktör. 
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“8 DİZİLER 


CARNIVALE 


en Hawkins, ucubeler panayırı ile Justn Birader'e doğru ilerliyor. Çaresi yok: Karşılaşacaklar, bu karşılaşma- nın sonucu belki de dünyanın kaderini tayin edecek. Emmy'li Carnivale'nin ikinci sezonu ilerledikçe heyecan da artıyor. 18 yaşındaki esrarengiz kaçak Ben (In the Bedroom'dan Nick Stahl) ile karizmatik, karanlık bir din adamı olan Jusün (Shawshank Redemption'dan Claney Brown), toz fırtınaları arasında birbirlerini hedeflediklerinin henüz tam olarak bilincinde sayılmazlar. Onların ilk hedefi, Henry Scudder. 


Ben'in babası herkese öyle bir korku salmış ki, 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nerede olduğu hakkında bir fikri olanlar bile, Scudder'a (John Savage) ilişkin bilgi vermeyi reddediyor. Öte yandan, dünya huzursuz, kötülük yükseliyor, Büyük İktisadi Bunalım ise insanların ve toplumların hayatını altüst ediyor. 
İkinci sezondan itibaren dizi de ivme aldı, dönemin fıranalarını artık temposuyla da yansıtıyor. 
Birinci sezonda tanıtılmak, anlatılmak istenen her şey tanıtıldı, anlatıldı. 

Kısa sürede iptilâ haline gelen Carnivale'nin yaratıcısı ve yazarı Daniel Knauf, temeli tamamen oturttuklarını, artık ileriye doğru hareket ettiklerini söylüyor. “İlk sezonun temaları yabancı- 


laşma ve kendini tanımaydı diyebiliriz. Bir nedenle toplumla bağları kesilmiş iki kişi, kim ol duklarını kavradılar. Bu sezon ise güç toplamak:- la ilgili: Niye böyle bir gücüm var? Kaderim ne, bu güçleri nasıl kullanmam gerek? Justin kendi: ne bir güç merkezi inşa edecek. Ben ise bir dizi sınavdan geçecek.” 

Belki de en iyisi bu sezonu, geçen yıl ortaya atılan soruların cevaplandırıldığı sezon diye tanımlamak. Söyleşilerden, mesajlardan anlaşıldı. 
ğı kadarıyla, dizinin hayranlarının cevaplandırı!- masını istedikleri başlıca soru, kimin iyi, kimi kötü olduğuymuş. Oysa daha birinci sezonun 


Ben ve Justin rüyalarında yüz 


yüze geliyor, aynalarda birbirlerini 


görüyorlar. İyi ile kötünün son çatışması giderek yaklaşıyor. 


başında durum belli olmustu sanki. Gerçi bıyıklarını buran kötü adamlar yoktu ama, kimin ne rede durduğu anlaşılıyordu. Knauf, “Çok sayıda insanı öldürmüş katillere bakacak olursaniz, çogunun normal göründüğünü fark edersiniz” diyor. “Ne var ki, beyaz şapkalı bir adam da beni ilgilendirmez. Bir baştan çıkarma, yoldan saptırma olmalı. Her karar, bir tercihtir. Serbest irade bu dizinin öyle büyük bir parçası ki, tercihlerin hepsinin doğru tercihler olmaması da doğal. 
Kendi kendinize, Tamam, dersiniz, Ben, bir şifacı. Ellerini küçük kızın bacaklarına koyuyor, 


kız birdenbire yürümeye başlıyor. Aynı şekilde, 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meseleye farklı bir açıdan bakabilir ve Ben'in 


her şeyi yıkan biri olduğunu, yan etki olarak da küçük kızın yürüdüğünü söyleyebilirsiniz. Benim için Ben hakkındaki gerçek soru şu olurdu: Şifacı mı? Suikastçi mi? Yoksa ikisi birden mi?” 

Ben Hawkins karakteri de gitgide daha hareketleniyor. Birinci sezonun 12'inci bölümünün sonunda müdüriyetin treylerinden çıkan adamla oraya giren genç, aynı kişi değil. Ona bir görev 


verilmiş. Samson'ın dediği gibi, insanlığın kur- 


Henry “Hack” Scudder 


Onu ilk gördüğümüzde genç, saf, Claude'du. Hair filminde Vietnam Savaşı'na gitmek için New York'a gelmiş, Central Park'ta bir grup hippi ile tanışmıştı. 
Carnivale'de ise, Ben'in ve kötülüğün babası Henry “Hack” Scudder olarak karşımızda. 1889'da Ingram'da doğmuş, Texas'lı Ku Klux Klan şövalyelerinin Büyük Ejderha'sı Hilton Scudder'ın oğlu. Derler ki annesi Emma o doğunca çıldırmış, kocasını ve önceki bir evlilikten olma çocuklarını öldürmüş. Güçleri daha Henry çocukken ortaya çıkmış: Psikokinesis, zihin okuma, nesnelere dokunarak geçmişi anlama, geleceğe dair kehanetlerde bulunma. Birinci Dünya Savaşı'nda onu öldürmeye çalışan Rus subay Lucius Belyakov'un elinden kurtulmuş, Amerika'ya kaçmış, adam da ardından gelmiş. Ben Hawkins diye bir oğlu olmuş. Şimdi iki taraf da onun peşinde. Justin'in “kâhin/peygamber” ol- 


ması için, onun ölmesi gerek. 
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tuluşu artık gönülsüz bir öncünün çelimsiz omuzlarına yüklenmiş durum: 
da. Ben, kendisine verilen görevi yapmak istemiyor ama, yapmak zorunda olduğunu da biliyor. Yine de özgür bir tercihte bulunabilir, arkasını dönüp gidebilir. Ben'in ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. 

Dizinin en başında, panayırın yöneticisi Samson, şöyle demişti: “Başlangıçtan önce, cennet ile cehennemin arasındaki büyük savaşın ardından 
Tanrı dünyayı yarattı ve insan dediği becerikli maymunu buraya hâkim kıldı... Ve her kuşakta bir ışık yaratığı ile bir karanlık yaratığı doğdu... Büyük ordular, iyi ile kötü arasındaki kadim savaşta geceleyin çarpıştı... O sıralar sihir vardı, asalet vardı ve hayal edilemez ölçüde zulüm... Böyle de gitti, ta ki sahte bir güneşin Teslis üzerinde patladığı ve insanın mantığı ebedi mucizeye tercih ettiği o güne kadar.” 


is 


Carnivale'nin iki olay örgüsü çize si, hızla birbirine yaklaşıyor. Ben Hawkins'le Rahip Justin Crowe'un yollarının kesişmesine az kaldı. Acaba Ben düşmanın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gerektiğini anladı mı? O başarıya ulaşırsa meydana gelecek felaketi durdurmak için (ki, kafasında sık sık buna ilişkin tablolar görüyor) gücünün sınırlarını yeterince genişletebilecek mi? Karnaval batıya, California'ya doğru gidiyor. Tıpkı yıllar, yıllar önce toz âfetinden kurtulmak için Oklahoma'dan California'ya giden “Okie'ler” gibi... 


CARNIVALE 
ONE TREE ödüllü test 


Soruyu doğru yanıtlayıp 
15 Ocak 2006 tarihine 
kadar CNBC-e Dergi'ye gönderen izleyiciler 
Carnivale ve One Tree 
Hill ödülleri kazanacak! 


m 25 Carnivale tişörtü ms 10 One Tree Hill çantası b em ml0 One Tree Hill tişörtü m 10 One Tree Hill beresi 


Carnivale ve One Tree Hill hediyeleri, anketimize kaularak doğru cevap veren okuyucularımıza verilecektir. 
Hediyeler sırasıyla İstanbul içinden gönderen ilk 25 ve 
İstanbul dışından gönderen ilk 30 kişiye ulaştırılacaktır. 
Kazananlar 25 Ocak'ta 


www.cnbce.com sitesinden 


duyurulacaktır. 
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SEINFELD 


Kramer 


New York'u gezdiriyor! 


Olur da, New York'a yolunuz düşer de “Seinfeld”in çekildiği mekânları görmek isterseniz, “Seinfeld Turu”na katılabilirsiniz hem de “gerçek Kramer” eşliğinde... 


€Ç abah vakti oturuyorum / Köşedeki lo- Gerçi dizide mekânın tabelasının sadece “reskantada / Tezgaha tünemiş bekliyorum  taurant” kısmı gösteriliyor, “Tom's” kısmı hiç- 
/ Adamın kahveyi doldurmasını / Ama o bir zaman görüntüye girmiyor. Çünkü dizide fincanın yarısını dolduruyor sadece / o restoranın adı değiştirilmiş ve “Monk's Restau-Ben daha ikaz edemeden cama çeviriyor başını / o rant / Keşiş'in Yeri” yapılmış. Türkiye'den gi-Başka gelen var mı diye...” denler için hoş da bir sürprizi var mekânın. İş- 
1987 tarihli Tom's Diner adlı şarkısına böyle (o letmecileri Yunan kökenli bir aile olduğu için yegiriyordu Suzanne Vega. Adını “Tom'un Yeri” Oo meklerde ve mönüde bir tanıdıklık göze çarpıdiye serbestçe çevirebileceğimiz restoranı, geleni, (o yor. Döner kebabın Yunan versiyonu gyro'yu gideni, sakin bir sabahı anlatıyordu şarkı. Aslın» o bulmak mümkün burada. 
da “Tom's Diner” bizim yakından tanıdığımız Her ne kadar mütevazı bir yer olduğunu söy- bir yer. Mekânın gerçek adı “Tom's Restau lesek de “Tom's Restaurant” Vega'nın şarkısı rant”, yani Jerry Seinfeld ve arkadaşlarının sü- o ve Seinfeld dizisinin ardından değişik bir üne rekli olarak buluştukları ve yemek yedikleri yer. o kavuştu. New York'a giden birçok insan resto-Restoran bölümlerinden önce bu küçük kendi O tanda en azından bir kahve içmeyi ihmal etmihalindeki mütevazı lokantayı dıştan da gösteri: (o yor. Çoğu zaman da restoranın dışı içinden dayorlar bize. ha kalabalık olabiliyor, çünkü New York'a turis- 


> 


tik gezi yapanlar tabelasının altında kalabalık gruplar halinde fo- 


toğraf çektiriyorlar. 


New York'u gezen turistlere 
“Seinfeld turu” düzenleyen bir şirket bile mevcut. Turist kafileleri, sadece “Tom's Restaurant'ı değil mesela “Nazi Çorbacı”sı da olmak üzere dizinin geçtiği tüm mekânları tek tek dolaşıyorlar. 
Bunun için ödemeniz gereken ücret ise yaklaşık 40 dolar. 

“Seinfeld Turu”nun esas ilginç 
» yanı, tur şirketinin sahibi ve reh- 
© berinin adının Kenny Kramer ol ması. Soyadının Seinfeld'deki 
* Cosmo Kramer ile aynı olması ise sadece bir tesadüf değil. 
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Kenny Kramer, dizinin yazım aşamasında Cosmo Kramer tipine ilham kaynağı olan kişi. Jerry Seinfeld dizi fikri ilk ortaya çıktığında yapımcılardan Larry David ile görüşmüş ve David de kapı komşusu Kenny Kramer'den yola çıkılarak bir tip tasarlanmasını önermiş. 

Gerçek Kramer Kenny, geçmişinde stand-up yapmış, ardından İngiliz bir reggea grubunun menajerliğini üstlenmiş, disco'nun altın çağında elektronik, ışıklı mücevherler tasarlayarak hatırı sayılır paralar kazanmış birisi. Yani aslında ba- l zılarına dizideki Kramer'dan bile daha il- ç ginç gelebilir. Dizide kendisinden yola çıkılarak bir karakter yaratılacağını öğrendiğinde ise bu rolü kapmak için ya- ç pımcılara teklif bile götürmüş, ancak O“ reddedilmiş. 

Dizi çok başarılı olup yapımcılardan, oyunculara herkes gayet iyi paralar kazanınca Kenny Kramer da biraz “bu kazançta benim de hakkım vardı” duygusuyla bir tur şirketi kurma fikrini bulmuş. 
Şimdi “Gerçek Kramer” unvanıy- la turistleri gezdiriyor ve işleri umduğundan çok iyi gidiyor. 
New York'ta popülaritesi o kadar artmış ki, bir ara belediye başkanlığına aday olmuşluğu bile var. Sizin de yolunuz New York'a düşer ve bir Seinfeld turu yapmak isterseniz, tüm de tayları o www.kennykramer.com adresinden edinebilirsiniz. 
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Çocuk ruhlu yıldız... 


Sekiz yaşındayken bir yetenek avcısı tarafından keşfedilen “The O.C."nin Marissa'sı, Mischa Barton o günden beri dur durak bilmeden çalışıyor. 


azıları için doğuştan oyuncu derler. 
The O.C.'nin sorunlu genci Marissa'yı canlandıran Mischa Barton da onlardan biri. Bütün hayatını tiyatro ve sinema yapımlarında geçiren Barton için sahnede olmak nefes almak kadar doğal... Sekiz yaşındayken yaz kampında, kaplumbağalar üzerine yazdığı oyunu sergilerken bir yetenek avcısı tara- 


fından keşfedildi. Henüz çocuktu, ama tecrübeli bir aktris gibi yaptığı işi ve beraberinde gelen sorumlulukları anlayabiliyordu. Bu onu zorlu ve önemli çocuk rolleri içi ideal kıldı. İşe önce zor. 
dan, yani New York Tiyatrosu'ndan başladı. Üç yıl boyunca çok yetenekli ve deneyimli oyunculara, prestijli başrollerde ayak uydurmayı becerdi. 
Bir çocuk oyuncu olarak yıldızlaşması uzun sürmedi. İlk filmi, Sundance Film Festivali'nde çok ses getiren Lawn Dogs'ta başrolde oynadığında 


henüz Il yaşındaydı. Bu tecrübe onu bağımsız 


filmlerin kraliçesi yaptı ve The Sixth Sense, Not- 


ting Hill gibi büyük yapımlarda ufak roller kapmasını sağladı. 

Buraya kadar her şey harika, değil mi? Ancak Mischa Barton tüm bunlar olup biterken henüz 
13 yaşındaydı. Yani aslında günlerini okulda 
dirsek çürüterek, evde ödev yaparak ve arkadaşlarıyla sinemaya giderek geçirmesi gerekirken, o hep yetişkinlerin dünyasında yer aldı. Barton bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan ve milyonlarca insana ulaşan bir televizyon dizisinin en genç, ama en deneyimli yıldızı. 19 yaşındaki bu genç oyuncunun özgeçmişinde 14 sinema, 3 İV filmi, 4 de dizi bulunuyor. Çocuk: luğunu ne ara yaşadığını ise kimse bilmiyor. Rol arkadaşlarından Sandy Cohen'i canlandıran Peter Gallagher da onun erken gelişmişlikle karışık saflığına dikkat çekiyor: “Onun başarıları için çok heyecanlanıyorsunuz, ama aynı zamanda bu sizi endişelendiriyor da... Size bir an için neşeliymiş gibi gelebiliyor, ama sonradan aslında onun 


Hugh Grant ona “bu senin ilk filmin mi?” diye soruyor, o da “bu 22'nci filmim” diye 


yanıtlıyor. İşte o küçük kız gerçek Mischa... 


acı içinde kıvrandığını fark edebiliyorsunuz.” 

Bir başka rol arkadaşı Ben McKenzie de onun için aşağı yukarı aynı yorumlarda bulunuyor: “Notting Hill'de küçük, sevimli bir kızı canlandırdığı bir sahne var ve Hugh Grant ona, 'Bu senin ilk filmin mi? diye soruyor ve o da 'Bu benim 22'nci filmim” diye cevap veriyor. İşte o küçük kız gerçek Mischa.” 

Adam Brody de Barton'ın normalde çok dengeli ve olgun davranırken birdenbire çocuklaşarak herkese aslında kaç yaşında olduğunu hatırlattığını söylüyor. “Ancak lise çağında yaşanacak birtakım deneyimleri kaçırmış.” Aynı anda hem 
40 hem de 4 yaşında gibi davranan Barton'ın 
bu özelliğinin, çocukluğun tatlı özgürlüğü ile sıkıcı yetişkinlik arasında sıkışan Marrissa rolündeki performansına katkıları büyük. 

Belki çocukluk ile yetişkinlik arasında bir yerde sıkışıp kaldı, belki de tanıdığımız çoğu insan- dan daha samimi, saf bir kişiliğe ve olgun bir ruha sahiptir. Hakkında kesin olarak söylenecek 


THE O.C. SEVEN BUNLARI DA SEVER 


İNTERNET OYUNLARI PARFÜM 


»- http://www.ocfiles.com/extras/ 
> http //Wwww.Tox.com/oc/skatetheogindex.htm > http//www.theocshow.com/theocgames.htm 


bir şey varsa, o da hayatı boyunca göz önünde bulunan biri için son derece mütevazı olduğu. 
Onu bu yıl Yıldız Savaşları'nın Anakin Skywalker'ı Hyden Christensen'a eşlik ederken beyazperdede izleyeceğiz. Giovanni Boccaccio'nun İtalyan klasiği olan kitabından David Leland'ın uyarlaması olan Decameron: Angels & Virgins ile kariyerine bir film daha ekleyecek. 


Ben McKenzie büyük ligde... 


Ekrandaki ilk rolü The O.C.'nin Ryan'ı ile dikkatleri çekmeyi başaran Ben McKenzie, ilk sinema deneyimi Junebug'da eleştirmenlerden tam not aldı. Böylece birçok oyuncunun hayalini kurduğu şey gerçekleşti ve McKenzie, 88 Minutes adlı filmde Al Pacino'ya eşlik etme şerefine erişti. Pacino filmde FBI için adli psikiyatrlık yapan üniversite profesörü Jack Graham'ı canlandırıyor. 
Jack “88 dakika” sonra öldürüleceği- ne dair bir tehdit alır. Şüpheliler arasında eski sevgili, idam cezası alan seri bir katil ve Ben McKenzie'nin canlandırdığı eski bir öğrencisi var. 


b» Sıkı bir “The O.C.” izleyicisi “OC kızları” deyince onları kolayca tarif edebilir. 
Çok genç, çok güzel ve çok şıktırlar. Yani Lolita Lempicka'nın yenilediği parfümü “Midnight Fragrance Star Dust” tam onların gece gezmelerine göre... 
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Bluth ailesinin aklı başında tek kişisi olan Michael'ın adının “Baba / Godfather” filmlerindeki Michael Corleone ile aynı olması sizce sıradan 

bir tesadüf mü? 

w, İuth ailesini bir arada tutmaya çalışan Michael, ak- 


/ la gelebilecek her tür zorlukla boğuşurken, kendi © de olgunlaşıyor. Ailenin tek aklı başında kişisi ol 


OZ ması da, hâliyle durumu zorlaştırıyor. Michael onları iflâstan kurtarmaya çalıştıkça başlar: nı binbir derde sokan Bluthlar hayli kalabalık bir aile: Michael, iki erkek, bir kız kardeşi, anneleri, Michael'ın kendi oğlu ile yeğeni, babası ve babasının ikiz kardeşi. Seyirciler Arrested Development'ı çok seviyor, devam etmesi için etkin bir kampanya sürdürdüler. İşin hoş yanı bu, komedi eleştirmenlerden de övgüler aldı. Onunla ilgili olarak pek çok yakışurma da ortaya atıldı. Bunlardan biri, Michael'ın adının, Baba / Godfather filmlerindeki Michael Corleone'yi ima ediyor olması. 
Bu iddiaya göre, adının Michael olması // bir tesadüf değil. Michael Bluth, Corleone'lerin zorla gangster olmuş oğlu Michaela birçok yönden benziyor. Onun gibi | Michael Bluth da zengin ve güçlü bir ailenin oğlu. Babasının işlerine bulaşmamak için orduya katılan, gelince de Mafya'dan uzak duran, ama babasına suikast düzenlenince, yavaş yavaş idareyi ele alan Michael Corleone gibi o da, ailenin reisi işleri idare etmekten aciz kalınca istemeye istemeye Bluth klanının başına geçiyor. İktidara geçtikten sonra her ikisi de hiç durmadan para isteyen ya da arkalarından komplolar kuran kız ve erkek kardeşlerle o uğraşıyorlar. Hatta bir noktada Bluth'ların oğlu GOB, Michael'a karşı çıkarak kendisi daha büyük olduğu için şirketin kontrolünün onun elinde olması gerektiğini, saygı görmemekten artık bıktığını söylüyor ki, Baba II'de de Fredo'nun Michael ile aynı konuda, neredeyse kelimesi kelimesine aynı bir diyaloğu var. 
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ER CUMARTESİ 18:00 


SCRUBS - ER 


Doktor civanım... 


Çoğu kişi, hastanenin kokusuna bile dayanamaz. Ama hastaneler gerçek hayattan çıkıp da ekrana yerleşince, durum değişiyor. Hastaneli, doktorlu diziler, izleyicilerin gözdeleri arasında artık. “General Hospital”dan “ER"a, “Nip-Tuck"tan “Scrubs”a doktorlu diziler, ister dram olsun ister komedi, herkes tarafından zevkle izleniyor. 


elevizyonun “doktor”lu dizilerinden Oo çekinmeyen karakterleriyle, Scrubs, alışılmamış 

ER 19 Eylül, 1994'te başladığında, o olanı yaparak yerini sağlama aldı. 

herkes aynı konuları işleyen rakip dizi CNBC-e'nin doktorlu dizilerinden 

Chicago Hope'un daha şanslı olduğu: (o Nip/Tuck'ı ve estetik cerrahları Sean McNamanu düşünüyordu. Ama ER, akla gelmeyecek bir — ra ile Chrisüan Troy'u kendi sayfalarında tutabaşarı kazandı. 10 yılı aşkın süredir hâlâ yayınlandığı gecenin sağlam dizisi olmayı sürdürüyor. Chicago Hope'tan ise eser bile kalmadı. Bilimcurgu yazarı Michael Crichton'ın yarattığı, Chicago'daki hayali bir hasta- 


nenin acil servisinde geçen ER, 2004 


hariç, her yıl en az bir Emmy kazanarak yoluna devam etti. George Clooney ile başlayan ilk kadrodan biraz fire vermesi bile hayranlarının hızını kesmedi. 

Öte yandan Scrubs, karakterlerinin çoğunu stajyerlerin oluşturduğu (şimdi doktor oldular) tamamen farklı bir doktor dizisi, sıradışı bir komedi. Televizyonun “yetişkin” dünyasında 
“genç” bir dizi olarak kendine yer aç- u, beşinci yılında artık bu dünyanın kabul görmüş bir üyesi, “ciddi”ye alınacak bir dizi olup çıkt. Sacred Heart Hospital / Kutsal Yürek Hastanesinin doktorları, sair görevlileri ve yeni stajyerleri, başta John “|.D.” Dorian olmak üzere, izleyicilerin kalbin- de adamakıllı yer etti. Anlatımıyla, ikincil olay örgüleriyle, ritmiyle, sürreal kaçışçılık sahneleriyle (ki, genellikle ana karakterin düşünceleri şek- 


linde ifade olunuyorlar), yer yer dokunaklı oluşu ve konuşmaktan hiç 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cak olursak, televizyon dünyasında pek çok “doktor dizisi” oldu, halen de var. Örneğin, BBC'nin ödüllü günlük dizisi Doctors. Dizi, İngiltere, Midlands'daki Mill Health Centre'da (daha önce adı Riverside Surgery'ydi) ve faal bir aile kuruluşu olan Best Practice'te geçiyor. Kendilerini görevlerine adamış personel hem mesleki ve ahlâki çıkmazlara giriyor hem de kendi fırtınalı özel hayatlarıyla mücadele ediyorlar. Gündüzleri yayınlanan dizinin daha hafif ve eğlenceli anları da mevcut. 

Eski dizilere gelince, ilk akla gelenlerden biri olan St. Elsewhere, başında Doktor Donald Westphall ile Daniel Auschlander'in bulunduk- 


ları St. Eligius Hastanesi'ndeki hayatı yansıtırdı. 


Yeni sakinlerinin, ille de mükemmeliyetçi kalp cerrahı Mark Craig ile başa çıkmayı öğrenmeleri gereken bir saatlik dizi, dram ile mizahı ustaca birleştiriyordu. 1982'de yayınına başlanan dizi, 1988'de sona erdi. Ondan 20 yılı aşkın süre önce ise televizyon izleyicileri, Dr. Kildare'in 1961'den 1966'ya kadar süren maceralarını heyecanla izlemekle meşguldüler. Dr. James Kildare, Blair General Hospital'da çalışan, genç ve görevine düşkün bir stajyerdi. Hamisi Dr. Leonard Gillespie ile sadece hastalarının tıbbi sorunlarını halletmekle kalmaz, bazen onların kişisel problemlerine de el atarlardı. Sonraları, tüpkı Scrubs'taki genç arkadaşları gibi, Kildare de dok- 


tor oldu. Ne var ki, hastalarına ve işine bağlılığı 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Bilim kurgu yazarı Michael Crichton'ın yarattığı “ER”, her yıl en az bir Emmy kazanarak son 10 yılda yoluna emin adımlarla devam etti. 


hiç eksilmedi. Yeni doktorlar, kimi bölümlerini John Badham'ın rejisiyle izlediğimiz The Bold Ones: The New Doctors ile de karşımıza çıkmış- a. 1969-1973 tarihli dizinin “esas adam”ı, tanınmiş ve saygın Doktor Benjamin Craig'di. Yanına yenilikten korkmayan iki genç doktor alarak, deneysel çalışmalar yaptıkları David Craig Yeni Tıp Merkezi'ni açmışlardı. Sonra genç doktorlardan biri gitti, yerine bir başkası geldi. 
İngilizlerin, ABD'de de itibar görmüş, çok tutulan bir başka doktor dizileri ise, sayısız devam dizisi ile süren Doctor in the House oldu (1969). 
Diziye, Richard Gordon'ın 1954 yapımı aynı adlı filmi ilham kaynağı olmuştu. Filmde, Dirk Bogarde'ın oynadığı (o da sonra “doktor”lu filmleri sürdürdü) Simon Sparrow, Londra'daki St. 
Swithin hastanesine yeni gelmiş bir tüp öğrencisiydi. Çok geçmeden hastanenin hareketli haya- nın bir parçası oluyordu. 1969'da başlayan dizinin yazarları arasında ise daha sonra Monty 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Python üyeleri olarak tanıyacağımız Graham Chapman ve John Cleese de yer alıyordu. Mekân yine St. Swit hin's Hastanesi, kahramanları yine up öğrencileriydi. İçlerinde en çok, daha sonra kendi meslek hayatı ile ilk devam dizisi Doctor at Large'ın kahramanı olmuş ve Barry Evans'ın oynadığı Michael Upton hatırlarda kalmıştır. 

Devam dizilerinden biri de, Avustralya'da çekilen Doctor Down Under'dı. Avustralyalılar, bu devam dizisi dışında, 1986 ile 1991 arasında 
The Flying Doctors'la da avunmuştu. 
Diziye adını veren Kraliyet Uçan Doktorlar 
1984'te altı bölümlük sevilen bir mini dizinin ardından, 221 bölümle 


Servisi'nin maceraları, 


sürdü. 50 ülkede yayınlanan The 
© Flying Doctors döneminin en başarılı » dizilerindendi. Los Angeles da kervana, Sheryl Lee'nin de oynadığı LA. 
Doctors ile katıldı. 1998'de başlayıp 1999'da biten dizi, nispeten kısa ömürlü oldu. Bu sefer hem hastaların hem de ABD'de hekimliğin soruları na odaklanan bir dizi söz konusuydu, baş karakterleri de özel doktorlardı. Aralarında Ken Olin'in oynadığı Doktor Roger'ın de bulunduğu üçlü doktor ekibi, Lee'nin işkolik Doktor Sarah'sını da yanlarına alarak lüks bir muayenehane açıyor, hastalarına iyi davranıyor ve banka hesaplarını şişiriyorlardı. 

Ama herhalde şimdiye kadar gelmiş geçmiş en meşhur doktorlu dizi, M*A*S*H'tir. Konu ol duğu Kore Savaşı'nın hemen hemen dört katı kadar bir süreyle devam etti. Diziye övgüler almış bir film (aynı adlı Robert Altman filmi) kaynak oldu ve M#A#S*H'in dizisi de aynı şekilde övgüyle karşılandı. Cephedeki doktorların maceralarını anlatan askeri komedi/dram M#A#S#H Il sezon sürdü ve televizyon tarihinin en çok izlenen dizi bölümü olan, iki buçuk saatlik Goodbye, Farewell & Amen'le son buldu. 

Bir de Doctor Who var tabii ama, bu zaman (We mekân) seyyahının ne yazık ki tubbi faaliyet lerle ilişkisi yok... 


THE SIMPSONS 


“The Simpsons”ın Bush ailesiyle olan kan davası dizinin yayınlanmaya başladığı ilk günlere dek uzanıyor. Homer bir zamanlar baba Bush'un yüzünü dağıtmaya kalkışıyordu. Yıllar geçti ilişkileri hep aynı kaldı. 


aklaşık iki yıl kadar önce BBC kurumu internet üzerinden bir anket düzenlemişti: “En büyük Amerikalı kimdir?” 37 bin 102 oyun yüzde 47'si ay. 
nı ismi seçmişti: Homer Simpson. Rakiplerine öyle bir fark atmıştı ki Homer, ikinci sıradaki Abraham Lincoln'ün oy oranı bile yüzde 10'u bulmuyordu. Lincoln'den başka, 10'luk listenin diğer politikacıları; Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, Franklin Ro:- osevelt ve Bill Clinton'dı. Siyahların kahramanı Martin Luther King, A Takımı dizisinden Mr. T ve Bob Dylan da listenin diğer isimleriydi. Ne baba George Bush ne de şimdiki oğlu Bush listeye girememişlerdi. Aslında Homer her ikisin- den de ağır bir intikam almış durumdaydı. 
1997'de George Bush, televizyonda en nefret 


ettiği dizi olarak The Simpsons'ı göstermiş ve ar- 


kasından eklemişti: “Bence ideâl Amerikan ailesi Simpsonlar değil Walton'lardır.” Dindarlık, ailevi sağlam bağlar ve sevgi çemberi içinde yaşayan ve bir zamanlar Türkiye'de de yayınlanan Walton Ailesi çoktan tarih oldu ama The Simpsons tahtından hâlâ inmiyor. Bush'un eşi Barbara Bush da eşinden geri kalmamış ve bir dergiye “hayatta izlediği en aptalca şeyin The Simpsons olduğunu” açıklamıştı. 

Bush ailesiyle Simpsonlar arasındaki kan davası da böylece başlamış oldu. George Bush'un Walton Ailesi'nden bahsettiği konuşmasını televizyonda dinleyen Bart; “ne var yani, biz de Büyük Bunalım'ın bitmesi için dua ediyoruz her gece” diyecekti. Bush'un iktidarı, Walton Ailesinin bitmesi için her gece Tanrı'ya yakardığı 30'ların Büyük Bunalım'ıyla bir tutuluyordu böylece. “Kavga” bu kadarla kalmadı. Bush ailesi Simpson ailesinin sokağına taşındı. 
Homer, Bush'un yüzünü dağıtmaya kalktı, Başkan da Bartı dövdü. Üstelik Bart'ı pataklarken “bunu ulusumuzun iyiliği için yapıyorum” diyordu. 

Bugün babasıyla aynı adı taşıyan 
Başkan Bush da zaman zaman alaylar- dan nasibini almaya devam ediyor. Bir de Baba ve oğul Bush'un başkanlıkları arasında Bill Clinton'la demokratların iktidarı vardı. Ama The Simpsons her daim muhalif kalmayı seçti. Dizide Cumhuriyetçiler ellerinde üzerinde “düpedüz kötüyüz” yazılı pankartlarla 
" görünürken demokratlarsa “Yönetme- ye uygun değiliz” yazısıyla tutuyorlardı. 
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. (OO LAS VEGAS 


İlginç mi ilginç bir kent... 


Akla ilk olarak kumarhane ve ışıltılı bir şehir gelse de Las Vegas aynı zamanda baraj, marina ve graffiti demek. Tabii FBI ajanlarının peşine düştüğü Türk kumarbazlar da cabası... 


as Vegas dizisinde her hafta görmeye alıştıklarımız. Dev bir kumarhane, lüks bir otel ve 24 saat her yeri gözleyen kameralar. Otelden içeriye adımınızı attığınız andan itibaren, istenildiğinde incelenmek üzere tüm hareketleriniz kaydediliyor. 


Vegas'a hoş geldiniz. Böyle ileri 


teknolojiyle ku: 
rulmuş kamera sisteminin tek bir amacı var, o da güvenliği sağlamak. Her şeyden önce hile 


yapılıp yapılma: 
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dığının tespiti açısından adeta bir zorunluluk bu. Peki, geçen sayımızda yer verdiğimiz bu ileri düzey güvenlik önlemini aşmayı başaranlar olabiliyor mu? 

Las Vegas kentinin bağlı olduğu eyalet Nevada'nın Şans Oyunları Denetleme Kurulu adı altında faaliyet gösteren resmi organının Www.gaming.nv.gov adresindeki internet sitesi, hile yaptığı için arananların fotoğraflarına ve bilgilerine yer veriyor. Yine de yılda 37 milyon turistin ziyaret ettiği bir şehir için kumar oyunlarında işlenen suçların listesi hayli küçük sayılabilir. 

Gerçi Las Vegas'ın başına bela olan suçlar elbette kumar oynarken yapılan hilelerle sınırlı geğil. İnanılmaz miktarda paranın el değiştirdiği bir şehirde elbette her an takip edilmesi gereken bir mafya ağı da mevcut. 
Bu sebeple FBl'ın bir gözü daima Vegas'ın üzerinde. Las 


Vegas'a adım at 


tüğınız andan itibaren hiç kumar oynamasanız da FBI sizin kente giriş yaptığınızdan ve attığınız her adımdan haberdar oluyor. 

Ama bir de Las Vegas yerel yönetimini mesgul eden akla hayale gelmeyecek suçlar var. Bunların başında da “graffiti” yani duvar yazıları ve resimleri geliyor. Graffitilerden yılan kentin belediye başkanı Oscar Goodman çareyi sonunda et kili bir ceza yöntemi önermekte buldu: “Graffiti 


Kentteki marina sayısı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'dekinden fazla. Çölün ortasında marinanın ne işi var diyorsanız Las Vegas'ın tarihçesine bakın! 


yapanları televizyona çıkarıp, canlı yayında başparmaklarını keselim.” 

Goodman'ın teklifi elbette büyük tepki topladı. Aynı televizyon programına katılan Howard Rosenberg adlı öğretim görevlisi “Kafanızı şapka takmaktan başka işler için de kullanabileceğinizin farkında mısınız?” diyerek herkesin önünde belediye başkanına ağır bir eleştiri yapı. Ancak belediye başkanı, önerdiği cezada ısrarcıydı: “Kent merkezindeki otoyolların duvarlarını çok güzel çöl ve kaplumbağa resimleriyle donatmıştük, ama bu sersemler duvarların üzerine resim çiziyor, yazı yazıyorlar. Hem yakın tarihlere dek Fransa'da giyotin cezası vardı ve üstelik onlar kelle uçuruyorlardı.” 

Las Vegas'ın ilginçlikleri bunlarla bitmiyor. 
İnanılmaz özellikleri var bu kenün. Örneğin bu kentteki marina sayısı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'deki marina sayısından daha fazla... Çölün ortasında marinanın, yatın, teknenin işi ne 


diyebilirsiniz. Bunun için kentin tarihine bak 


DVD / Bilgisayar oyunu / CD 

Fear and Loathing in Las Vegas - MCA Home Video Viva Las Vegas (1964) - Warner Home Video 

Las Vegas Super Casino — Cosmi 

Live in Las Vegas — Elvis Presley RCA 


makta fayda var: Las Vegas'ın adı “çayır, otlak” anlamına geliyor. 1800'lerde Nevada Çölü'nü geçenler burada mola verirlermiş, çünkü çölün ortasında su bulunan tek yer burasıymış. 
1900'lerin başında demiryolu bu bölgeden geçtüğinde Las Vegas kenti bir istasyondan ibaret miş. Kenün kuruluş yılı resmi olarak 1905 olarak kabul ediliyor. Yani Las Vegas şu an tam yüz yaşında! 

Kentin kaderinin değişmesi ise 30'larda olmuş. Amerikan hükümeti büyük bir projeye girişerek Hoover Barajı'nı inşa etmeye karar ver. 
miş ve tarihin en büyük barajlarından biri Las Vegas'ta yapılmış. Böylece bu çok büyük baraj gölü kentin çehresini değiştirmiş. İşte çölün or tasındaki marinaların sırrı da bu baraj gölünden kaynaklanıyor. 

40O'larda ilk büyük kumarhanelerin açılmasıy- la Las Vegas imparatorluğu oluşmaya başlamış. 
Bugün Hoover Barajı'nın ürettiği elektrik yanıbaşındaki kenti dünyanın en ışıklı kentine çevirmiş durumda. Ve her şeyin en büyüğünü, en gösterişlisini, en pahalısını görmek için gitmeniz cereken yer bugün Las Vegas. Büyük demişken, geçen mayıs ayında kutlanan kentin 100. yıl doöğumgününden bir örnek verelim: Kesilen pasta- nın boyutu iki basketbol sahası kadardı... 


a, DİZİLER cuma 18:45 ONE TREE HILL | 20:00 THE KING OF GUEENS | 20:30 RAYMON 


ONE TREE HILL 


: 21:00 LAS VEGAS 


üzel ama talihsiz... 


“One Tree Hill”in ponpon kızı ve provokatörü Brooke Davis'i canlandıran Sophia Bush ile ilgili bilgiler dizideki rol arkadaşı 

Chad Michael Murray ile altı ay süren evliliklerinden öteye gidemiyor. 
Oysa onun geleceği de en az eski eşi Murray kadar parlak. 


ophia Bush'un sinemadaki ilk oyunculuk deneyimi 2002 yılında Van Wilder 

ile gerçekleşti. Filmde Two Guys, a Girl 

and a Pizza Place'in Berg'ü, Ryan Reynolds'ın karakterine âşık bir üniversite öğrencisini canlandırdığı küçük bir rolü vardı. Yine önemsiz bir rolde yer aldığı Point of Origin'den sonra bağımsız bir film olan Learning Curves'te sevgilisi başkasına âşık olan başrol karakterini canlandırdı. Ancak yapımcıların onu fark etmesi uzun sürmedi ve Terminator 3: Rise of the Machines'te Kate Brewster rolü için teklif aldı. 
Sette birkaç gün çalışmasına rağmen fazla genç olduğu için rolü, Claire Danes'e kaptırması moralini bozdu, ama o zaman bu şanssızlığın aslında hayatının dönüm noktası olacağını bilmiyordu. Genç görünmesi ve programının müsait olması ona izlenme oranı en yüksek dizilerden biri olan One Tree Hill'deki lise öğrencisi rolünü getirdi. 

Bush, teklif ilk geldiğinde biraz tereddüt ettiğini itiraf ediyor. Canlandıracağı Brooke ile tamamen farklı karakterlere sahipler. Dizide eline kitâbi ilk defa Lucas'ı tavlamak için alan Brooke'un aksine Sophia, tam bir kitâp kurdu ve aynızamanda yazıyor da. Bir öğrenci haber organizasyonunda editörlük yapmış. Zamanını değerlendirmeyi iyi bilen Sophia'nın gazete küpürlerinden ve fotoğraflardan yarattığı onlarca defteri var. En büyük hobilerinden biri de fotoğraf. Bu uğraş ona ünlülerin fotoğrafçılığını yapan baba- 


sından kalma. Anlaşıldığı gibi dizideki ponpon 


kızla aralarında pek fazla ortak nokta yok. Hatta rol icabı eline ponponları aldığında kendini fazlasıyla tuhaf hissetmiş. Belki de karakterine ters düşen rolleri canlandırmak onun kaderi. Dikkat: li CNBCee izleyicileri onu Nip/ Tuck'ta Matt'in biseksüel sevgilisi Ripley rolünden hatırlayacaklardır. 

Bush boşanmasından hemen sonra moralini yerine getiren iki projeyle 2006'da karşımıza çıkacak. Korku filmi Stay Alive'da Bush'a Samaire Armstrong (The O.C.), Frankie Muniz (Malcolm in the Middle) ve Milo Ventimiglia'nın (Gilmore Girls) eşlik ettiğini görünce sakın CNBCe izliyormuşsunuz hissine kapılmayın. 
Filmde bir grup genç, internette korku oyunu oynarken karakterleri öldükçe kendilerinin de öldüğünü fark ederek kendi canlarını kurtarmak için oynamaya başlarlar. Bush'un rol aldığı diğer yapım ise komedi filmi Joe Tucker Must Die. 
Genç oyuncu filmde Desperate Housewives'ın yakışıklı bahçıvanı Jesse Matcalfe'ın aldatılan eski sevgilisini canlandırıyor. 

Herhalde Sophia Bush ile canlandırdığı karakterler arasındaki tek benzerlik aşk hayatlarının istedikleri gibi gitmemesi. Bush bir keresinde aşk ve evlilik üzerine “Evlilikte önemli olan yaş 
değil, doğru insanı bulmak” demişti. Bugün 23 
yaşında olan Bush hâlâ eski eşiyle her gün aynı sette çalışmak zorunda. Umarız güzel ama talihsiz kadın rollerinden kurtulur ve kendini en çok rol yaparken mudu hisseden Bush yeteneğiyle 


öne çıkmayı başarır. 
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THE KING OF GUEENS 
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“The King of Çueens”"in üç kişilik ailesi küçük anlaşmazlıkları, çelişkileri, kendilerine trajedi gibi görünen sıradan meseleleriyle sekiz sezondur onları izleyenleri kolayca güldürmeyi başarıyor. 


«wn uzun ömürlü sitcom'lardan The King 

i © of Çueens, üç kişilik çekirdek kadrosuy- 

© la yoluna devam ediyor. Tombik ve gü- 

5 leryüzlü Doug (Kevin James) kamyonuy- 

la paketleri teslim etmeyi sürdürüyor. Bir hukuk şirketinde çalışan Carrie (Leah Remini), pahalı giysiler almayı hâlâ seviyor. Carrie'nin, evin bodrumunda yaşayan antika babası Arthur da 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(Jerry Stiller), kızıyla damadının evini satmaya kalkmak dahil, her türlü beklenmedik felaketin mimarı olmakla iftihar ediyor. 

İnsan ister istemez The King of Oueens'in acı masız televizyon dünyasında bu kadar popüler olup sekizinci sezonunu bulmasındaki sırrı merak ediyor. Güldürmek, herhalde. Üç kişilik aile küçük anlaşmazlıkları, çelişkileri, kendilerine 

“ww trajedi gibi görünen sıradan meselele- 
“— riyle sekiz sezondur onları izleyenleri VE kolayca güldürüyorlar. Büyük iddiala- 
© rı yok, gerilim yaratmaya çalışmıyor. 
© lar. Kevin James, “İnsanların yaz boyunca cevabını merak edeceği bir sırımız olmadı hiç” diyor. “Önemli hastalıklarımız bile olmadı. Olsa olsa, i egzama gibi önemsiz şeylerdi.” 
i Öte yandan kıdemli aktör, yıldız 
” komedyen ve Ben Süller'in babası Jerry Stiller'in, gerek yeteneğiyle, gerekse de dizi yazarlarının onun karakteri Arthur Spooner'a reva gördüğü muzurluklarla ortalığı karıştırıp, komedi dozunu yükselttiğinden yana z hiç şüphe yok. Oğlu Ben Stiller da kı- 
* sa süre önce diziye konuk olup, Art hur'un çocukluğundaki babasını oynamıştı. Peki, o hayal bölümünde Arthuru kim oynuyordu dersiniz? 
Malcolm in the Middle'ın Dewey'si 
Erik Per Sullivan. 

Doug'la Carrie'nin olur olmaz nedenlerle birbirlerini kıskanmaları ise işin tuzu biberi. Örneğin Carrie bu ay kendine müthiş bir kıskançlık nedeni bulacak: Meğer Doug'un annesi hâlâ onun eski sevgilisi Marey ile görüşmüyor muymuş? İşte mutlu âileleri böyle sorunlar sarsar. 


EVERYBODY LOVES RAYMOND 


Elbet bir gün buluşacağız... 


“Everybody Loves Raymond”ın oyuncuları birbirlerini ve bu rutini özleyecekleri görüşünd 
Ama bu çok da büyük bir problem sayılmaz, çünkü onlâ yakın bir tarihte yeniden buluşmayı planlıyor. 


izideki rol arkadaşları: “Bu- i rada herkes yetenekli, fark | lı, eşsiz ve cömert. Bu haya- u ve rol yapabileceğim bir yer olmasını özleyeceğim” diyen Peter Boyle ile hemfikir. Ray'in eşi Debra'yı canlandıran Patricia Heaton da son docuz senenin bir bağımlılık yarattığını söylüyor: “Ekip, provalar, küçük şakaar, öğlen yemekte seni neyin beklediğini bilmemenin heyecanı, bütün bunar hayatımızın değişmez parçaları oldu. Ve bunun bir anda sona ermesi 
3ir alkoliğin aniden içkiyi bırakması gibi bir şey.” Bütün ekibin birbirlerini 


ve bütün bu rutini çok özleyeceği şüp- 


he götürmez bir gerçek, ama artık dizi süresince yapmaya zaman bulamadıkları her şeyi gerçekleştirme fırsatları da var. Dokuz uzun seneden sonra hayatlarında ilk defa istediklerini yapmakta özgürler. Peki ama şimdi ne yapacaklar? 

Dört çocuk sahibi Heaton gibi ebeveyn olanlar aileleriyle vakit geçirmeyi planlıyor. Ray Romano dizi sırasında çocuklarına bile zaman ayrramayacak kadar yoğun olduklarını vurgulamak için ikiz oğullarına ufak bir şaka yapmadan duramıyor: “Duyduğuma göre sizin bir de kardeşiniz varmış. Adı neydi? Joe? Onunla tanışmak için can atıyorum!” 


Gelecekte yeniden buluşmayı planlıyorlar. An- 


cak bu gösteriyi alışıl 


mışın aksine bu yıl çekme- 2 

yi düşünüyorlar. Böylece önümüzdeki 10 yıl boyunca gösterildiğinde hiç değişmemiş gibi görünecekler. 

Ekip elemanları dizi yüzünden geri çevirdikleri diğer teklifleri de değerlendirebileceklerini düşünüyorlar. Artık onları televizyon filmleri, sinema ve animasyon seslendirmeleri gibi farklı projelerde görmek mümkün, ama siz ille de onları bir arada görmek istiyorsanız, Everybody Loves Raymond CNBC-e'deki yayınının son üç ayına girdi, meraklılarına duyurulur! 


79 Siz 


S7 DİZİLER cuwarTEsi 18:00 ER | 19:00 İKİ FİLM BİRDEN | 23:00 BUFFY THE VAMPİRE SLAYER 


BUFFY THE VAMPİRE SLAYER 


Ne “Buffy” ne de “Angel” dizilerinde akıllıca bir şey yaptığını görmediğimiz Cordelia, Xander'a kızıp bir dilekte bulunuyor: 

“Keşke Buffy Sunnydale'e hiç gelmemiş olsaydı.” Bu dileğin sonucunu tahmin etmek zor olmasa gerek: Tam bir vampir şenliği... 


ehennem Ağzı'nın üstünde oturma bahtsızlığına uğramış Sunnydale Lisesi öğrencisi Buffy Summers ile arkadaşları, bu konumun doğal bir sonucu olarak, sürekli canavarlarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bazen okulda, bazen de yerel kulüp Bronze'da, muhtelif mezarlıklarda, Buffy ile annesi Joyce'un oturduğu evde ifritler, şekil değiştiriciler, hortlaklar, tanrılar, zombiler, cadılarla dövüşüyorlar. Bildiğimiz dövüş, dedektif çalışmaları, sihir ile büyünün çeşitli biçimleriyle kadim ve mistik metinler hakkında yaygın araşurmalardan yararlanıyorlar. “Scooby Çetesi” dünyayı o kadar sık sık yokoluştan kurtarmak zorunda kalıyor ki, dizinin karakterlerinden Riley Finn'in dediği gibi, “kıyametin çoğulunun ne olduğunu bilmeleri” gerekiyor. 
Ama Buffy'nin esas can düşmanları, çeşitli vampirler. Bunlar, geleneksel mitlere, eski 


inançlar ve edebi geleneklere uygun şekilde orta- 


ya çıkıyor. Ne var ki, vampirleri ve sair canavar- 


ları, karanlığın uğursuz güçlerini ortadan kal ç/ dırmakla görevlendirilmiş sarışın Avcı'ya iki vampirin âşık olması, kendisinin de özellikle bunların ilkine, yani Angel'a tutkuya > varan bir zaaf duyması, bizi kaderin / 


j 


varlığına inanmaya zorluyor. 

Vampir avcısı Buffy, olağanüstü güçlere sahip bir karanlık savaşçısı olabilir ama, aynı zamanda karşı cinsle ilişkileri açısından, genellik- | le yanlış kararlar veren tipik bir er- | gen aynı zamanda. Zaten Bufiy dizisinde, onca doğaüstü güç ve canavarın doğurduğu sorunlar, aynı zamanda yeniyetmelerin sorunları- ; 
nı da simgeliyor. 

Bu ay Sunnydale'de vampirler hâki- | miyeti ele alıyor diyemesek de, bir i 


vampir bolluğu var. Gerçi üç “baş 


vampir”den biri, Drusilla/Dru, bir- ( 


likte Brezilya'ya gittikleri Spike'a ! 
orada bir nedenle kızarak kaçıp git- ' tiği için yok ama, Buffy ile ilk kez birlikte olunca ruhunu kaybedip eski hâline dönen Angel, Cehen- 


Avcı ve vampirlerden kısa kısa... 


Joyce: "Yani... sen aslında eski usul iyi bir koleje yakışıyorsun, hani şöyle güzel partiler, erkek çocuklar. 
Burada Cehennem Ağızları ve vampirlerle birlikte olmaman gerek.” 

Buffy: "Arada pek bir fark göremiyorum.” 


Spike: “Beni öldüremedi bile. Sadece bıraktı. Kafamı kesecek ya da ateşe verecek kadar bile aldırmıyor bana! Yani çok fazla şey mi bekliyorum? Tek istediğim, bana aldırdığı yolunda bir işaret.” 


Efendi: “Aç mı? Bu kız iştahımı kaçırdı. Gözlerini dikmiş bana bakıyor. Ben onu yemeye çalışıyorum, o bana bakiyor.” 


Buffy: “Zayıfsın, herkes zayıf. Herkes başarısızlığa uğrar... Angel, senin sahiden iyilik edecek, yaptıklarını düzeltecek gücün var. Ama şimdi ölürsen, sadece bir canavar olarak hatırlanacaksın.” 


nem'den geri dönmüş. Onun şifa bulmasına yardımcı olan Buffy, hâlâ sevdiği için suçluluk duyduğu Angel'in dönüşünü arkadaşlarından saklamaya çalışıyor. Bu arada Faith'in yeni Gözcüsü, İngiliz Gwendolyn Post da, Lagos adlı bir ifritin Ş Sunnydale'de olduğunu söylüyor. 
Lagos, Mynhegon'un Eldiveni'nin peşinde. Derken Spike çıkıp geli- 
“ yor. Dru onu terk ettiği için Bufiy ve Angel'dan öç almak niyetinde. 
Sonra fikrini değiştirip, Dru'yu büyüyle geri getirmeye karar veriyor. 
|  Sunnydale'in konuklarından biri 
İ de, küçük görülmüş kadınlara inti- i kam alma şansı veren ifrit Anyanka ve hizmetinde olduğu Efendi. Bu arada Trick ve vampirleri, Larconis “adlı ifrite hizmet ediyor. Ne Buffy ne de Angel dizilerinde akıllıca bir şey yaptığını görmediğimiz Cordelia da, Xander'a kızıp bir dilekte bulunuyor: 
i “Keşke Buffy Sunnydale'e hiç gelmemiş olsaydı.” 
Cordelia'nın bu dileğinin sonucunu tahmin etmek zor olmasa gerek: Tam 


bir vampir şenliği... 
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SMALLVILLE 


Superman âleminde çeşit çeşit 
Lex Luthor var, “Smallville”deki ise en iyilerinden... 


ex Luthor, insanlarla konuşurken aralarındakinin tuhaf bir ilişki olduğunu 

vurgulamayı seviyor. Lana'ya garip bir 

ortaklıkları olduğunu söyledi. Clark Kent'e ise dostluklarını tuhaf bulduğunu belirt mişti. “Bu bizim aramızdaki tuhaf bir dostluk,” demişti, “eşsiz bir dostluk.” Sahiden de öyle görünüyor. Belki de eski Luthor tecrübelerimiz bizi yanıltıyordur ve bu örnek en azından uzun süre “iyi” kalacaktır. Şaibeli ama, nispeten iyi demek belki de daha doğru olur. Çünkü Lex, hiçbir şeyi kendi çıkarının önüne koymuyor ama, Clark'ın babasının ona güvenmeyişine, hatta kötü davranmasına rağmen Kent ailesini adamakıllı kolluyor. 

Çizgi roman evreninde Lex Luthor'un iki versiyonu olduğunu biliyoruz. İlk yıllarda hayli ev. 
reden geçti, hatta bir ara şişman ve kel kafalıydı. 
Sonunda Super Friends'teki mor tulumlu, süper kötü kalpli dâhi olup çıktı. Bu Luther'in Small ville ve Clark Kent ile bağları vardı. Ama 1980'li yıllarda John Byrne geldi ve Superman'e, daha doğrusu Clark Kente yeni bir hayat verdi. 
Lex'in saçını onun yüzünden kaybedince Clark'tan nasıl nefret etmeye başladığını da biliyoruz. 

Smaliville'de ise işler hayli farklı. Lex'in saçlarını yitirmesi, doğrudan doğruya Clark'ın suçu değil. Onun Kıypton'dan yeryüzüne gelişi sırasında çarpan göktaşlarıyla ilintili bir iş. Bu göktaşları belli ki Krypton'ın yokoluşundan arda ka- 


lan çerçöpmüş. Smallville versiyonunda Lex sa- 


çını kaybettiği sırada çok daha genç, Clark'tan da sadece birkaç yaş büyük. Ayrıca baba Lut 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hor'un Smaliville'de bir fabrikası olsa bile aile orada yaşamıyor. Lex, Metropolis'te büyümüş. 
Clark'la da, yavaş yavaş ortaya çıkan süper güçlerini kontrol etmeye çalıştığı dönemdeki bir araba azası sonucu tanışıyor. Genç Kentin boğulmaktan kurtardığı delikanlı, bu esrarlı çarpışma- nın ardından Kent'lerle ve Clark'la ilgilenmeye saşlıyor. 

Smallville'in genç zengini, iki Lex Luthor ver- 


siyonunun bir bileşimi. Michael Rosenbaum ise 


bu rol için biçilmiş kaftan. Lex Luthor olabilmek için kafasını kazıtan 1.83 boyundaki genç aktör, sokakta peruk takıyormuş. “Hatta bazen bıyık da * takıyorum,” diyor. “Sırf eğlenmek için.” Rosenbaum'un Lex'ine çocukken onu yetiştiren kadınlar; annesi ve dadısı, Alexander dermiş. Henüz Clark'ın en iyi arkadaşlarından biri sayılır. Zaten kendisinin de pek başka arkadaşı yok. Babasının servetinin vârisi oluşu, karakterin kötü işadamı yanını akla getiriyor. Ancak Smallville'de, çizgi roman Lex'inin olumsuz nitelikleri babası Lionel Luthor'a devredilmiş gibi. En azından, şim- 


dilik... 


Luthor “Olağan Şüpheli” 


Brian Singer'ın yönettiği yeni Superman filmi Superman Returns ile ilgili en dikkat çekici haber, iki Oscar ödülü kazanmış Kevin Spacey'nin, Lex Luthor'u oynuyor olması. Adını ilk kez The Usual Suspects / Olağan Şüpheliler ile duyuran aktör, bu filmi de yöneten Singer ile (X-Men, X2) yeniden birlikte çalışmaktan çok memnun olduğunu söylüyor. Spacey kısa süre önce aynı filmde çalıştığı bir meslektaşıyla da yeni Superman filminde bir araya gelecek. Yönetmen olarak ilk filmi Beyond the 
Sea'de Kate Bosworth ile 
Bobby Darin ve Sandra 
Dee'yi canlandırmışlardı. 
Genç akiris, Superman 
Returns'te Lois Lane'i oynuyor. Sinemanın yanı sıra tiyatro ve televizyonu da ihmal etmeyen Spacey, her tür karanlık şahsiyeti oynamada usta. Ancak aktör, Old Vic tiyatrosun- da sanat yönetmeni sorumluluğunu üstlenmiş olduğu için film ekibine çalışmalar başladıktan hayli sonra katıldı. 
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THE X-FİLES 


Gizemini her daim koruyan “The X-Files”ta bu esrarın bir kısmını da karakter adlarının kaynakları oluşturuyor. 


hris Carter, yarattığı dizide eşininn oOThe Unnatural adlı bölümde dostunun adlarını kullanmayı sevi- (oObir Dodgers maçını, bizzat yor. Sevdiği filmlerle dizilerden aldı o Vin Scully'nin kendisi sunu- © ğı adları da. Her şeyden önce, Mul- yor. Söz sesten açılmışken, der, The X-Files'ın yaratıcısı Carter'ın annesinin Olen TIhirteen şirketinin adı 


kızlık soyadı. Mulder'ın adı Fox ise bir çocukluk Oo üstüne “Bunu ben yaptım” arkadaşına ait. Üçüncü sezondaki Piper Maru cümlesini okuyan kişi, dizi: | bölümünün esin kaynağı, Gillian Anderson'ın onin ses kurgusundan sorumkızı Piper. Scully ise Carter'ın küçükken çok O lu Thierry Couturier'nin oğlu Nathan. “1013” dinlediği LA Dodgers spor spikeri Vin sık sık rastladığımız bir sayı, çünkü Chris Car-Scully'nin soyadını taşıyor. Altıncı sezondaki (o ter'ın yapım şirketinin adı “Ten Thirteen”. Kenw. disi 13 Ekim, 1956'da doğmuş. Yine sık sık rast 

lanan “1121” rakkamı ise karısı Dori'nin doğumgünü: 21 Kasım. 

Altıncı sezondaki Triangle bölümünde de The Wizard of Oz (1939) göndermeleri vardı. İngiliz yolcu gemisinin kaptanı, jenerikte adı yazmayan 


yazar E.Y. Harburg'un adını alan Kaptan Yip Harburg'du. Mulder'ın teknesi adını Judy Garland'dan alıyor: Lady Garland. Yine Triangle Pink Floyd'un The Wizard of Oz'a bağlanan albümü Dark Side of the Moon'a bir gönderme sayılıyor. 

Bir mezartaşında 1944'te öldükleri bildirilen Diana ve Nicholas Salinger, adlarını bir başka Fox şovu olan Party of Five'taki (1994) Salinger ailesinin İ vefat etmiş ebeveyni ile paylaşıyorlar. 
Altıncı sezonun The Beginning bölü- 
İ mündeise nükleer santral kontrol paneli önünde uyuyan muhafızın adı, 
# Simpsonların babası gibi, Homer. 
İ Ice bölümündeki köpek, David Duchovny'nin köpeği Blue'nun babası. 
i Scully'nin ailesine gelince, bir Moby İ Dick saplantıları var. Babası ona Starbuck diyor, Scully'nin köpeği- nin adı Oueegueg, bir de Sculiy, babasına Kaptan Ahab adını tak- 


Mış. 


SOUTH PARK 


DOKUZUNCU SEZON 
ILK BOLUM 22 OCAK 


Şef'in sesi kısıldı! 


Şef McElroy'u seslendiren Isaac Hayes'in, Scientology ile alay eden “Trapped in the Closet” adlı bölüm yüzünden diziyi bırakacağı söyleniyor. 


şçılar aşçısı, müstehcen sözlü şarkıların icracısı, hanımların gözdesi Jerome "Şef" McElroy belki de artık South Park'ta yer almayacak. Kasabanın, Token ve ebeveyni dışında tek Afrikalı-Amerikalı'sının varlığı tehlikede. Belki kendisinin değil ama sesinin. Şefi seslendiren Isaac Hayes'in, kısa süre önce yayınlanan ve Scientology ile alay eden Trapped in the Closet yüzünden diziyi bırakacağı söyleniyor. Bölümde Scientology tarikatı mensupları, e-metre ölçümleri çok yüksek çıkan Stan'i inançlarının kurucusu ve peygamberi L. Ron Hubbard'ın re-enkarnasyonu olarak kabul ediyordu. Stan'i Scientology başkanı olması için ikna etmeye gelenler arasın- 


da Tom Cruise ve John Travolta da vardı ve 


Stan Cruise'a, Leonardo DiCaprio kadar iyi oyuncu olmadığını söyleyince, peygamberinin gözünde değerini kaybettiğine çok üzülen aktör bir dolaba girip saatlerce çıkmıyordu. 

Ancak, iş sadece Isaac Hayes'in kendisinin de bir Scientology müridi olmasıyla bitmiyor. Bitse, belki de Hayes geri dönebilir. Çünkü Şef'in Chocolate Salıy Balls şarkısının dilden dile dolaşmasını sağlayan Grammy'li ve Oscar'lı (Shaft, 1972) şarkıcı, aslında mizah anlayışı olan biri. 
Trey Parker ve Matt Stone'un tarzının böyle olduğunu, her şeyi böyle hicvettiklerini bilir, hâl den anlar. Ne yazık ki Scientology müritleri hiç de böyle hoşgörülü değilmiş. 

Müziğiyle Oscar alan ilk Afrikalı-Amerikalı müzisyen olan Hayes konserlerinde Şefin bir yemek tarifi olarak başlayıp gittikçe müstehcenleşen şarkısını söyleyerek, South Park hayranı olmayanları şoke etmekten pek hoşlanıyordu. 
Umarız, söylentiler abartılıdır ve Hayes ile Matt ve Trey'in araları gerçekte bozulmamıştır. Aruk eskisi kadar sık karşımıza çıkmasa, şarkıları azalmış olsa da Jerome “Şef” McElroy dizinin en renkli karakterlerinden biri. O olmazsa çocuklar kime danışır? 


SOUTH PARK SEVEN BUNLARI DA SEVER 


CD / KİTAP 
> Ultimate Collection, Isaac Hayes, Hip-O Records > Shaft Soundtrack, Isaac Hayes, Stax 
> What Is Scientology?, L, Ron Hubbard, Bridge Pb., 833 sayfa 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nn SİTE NICKELODEON KUŞAĞI cumaRTEsi - PAZAR 07:00 - 11:00 


Nickelodeon Kuşağı Ocak ayında birbirinden farklı türde üç yeni çizgi dizi ile ekrana geliyor. Küçük çocuklar için eğitici “Dora the Explorer”, Uzak Doğu etkisi taşıyan animasyon “Avatar” ve çocuklar kadar yetişkinler için de yaratılan absürd komedi “Ren & Stimpy”. Zenginleşen çizgi dizi kuşağı haftasonları 07:00-1 1:00 arası CNBC-e'de. 


DORA THE EXPLORER 

Cumartesi - Pazar 07:00 

Altı yaşından küçük çocuklar, kaşif Dora ve sevimli maymun arkadaşı Boots'un çıküğı mace- 


ralardan hem çok şey öğrenecek hem de çok eğlenecek. “Dora the Explorer” okul öncesi çağındaki çocuklar için özel olarak hazırlanmış. Çocukların gelişimini engelleyen parlak ışık efektleri ve aşırı hareketli görüntüler içermiyor. Dora, Perili Orman'da, Timsah Gölü'nde ve diğer heyecan verici yerlere yapacağı seyahatlar sırasında çocuklara temel bilgiler verirken her bölümde birkaç kelime de ingilizce öğretiyor. 
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ANGRY BEAVERS 

Cumartesi 08:00 

İki kardeş kunduz... Ama sakın kardeş kardeş geçindiklerini sanmayın. Günün her dakikası faaliyewe olan bu kunduz kardeşler birer saatli bombayı hatırlatıyor. 


RUGRATS 

Cumartesi 08:30 

Tommy, Chuckie, Phil ve Lili dört bebek... 
Konuştukları bebekçe bir dilleri var. Onları ye- 


tişkinler değil; ama çocuklar anlayabiliyor. 


İS TOTLİ 


Ginger Foutley 12 yaşında bir kız... Bir ayağı çocukluk arkadaşlarıyla kurduğu dünyada, diğeri ise okuldaki popüler kızların dedikodulu, partlerle dolu dünyasında. 


AVATAR 

Cumartesi Ö9:30 

Son zamanların en sürükleyici animasyonlarından “Avatar”da, Nickelodeon'da yayınlanan diğer yapımlarından farklı olarak Uzak Doğu etkisi gözleniyor. Saldırgan Ateş Ulusu Su, Toprak ve Hava Ulusları'na savaş açınca, kaderiyle 


yüzleşmek zorunda kalan isteksiz ve sorumsuz 


bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.. 12 yaşındaki Aang dünya düzenini yeniden sağlayacak Seçilmiş Kişi, yani Avatar'dır. Aangın bencil ve amaçsız hareketlerinden vazgeçip dört elementin üzerinde sahip olduğu potansiyel güçleri geliştir me vakti gelmiştir. Çünkü dünyayı tehdit eden kötü büyücü Firebenders'ı sadece o yenebilecektür. 


SPONGEBOB SOUAREPANTS 
Pazar 10:00 

Bikini Boom adlı denizaltındaki evde yaşayan SpongeBob ve Patrick bu dünyanın en neşeli yaratıkları... 


Cumartesi 


CATDOG 

Pazar 08:00 

Tek bedende iki hayvan... Üstelik biri kedi, digeri köpek! Yan yana gelmeleri olanaksız gibi görünse de onlar her saniye birlikte. 


REAL MONSTERS 

Pazar 08:30 

Ickis, Krumm ve Oblina, insanları korkutmayı öğrenmek için okula giden üç canavar arkadaş. Gerçek canavarların var olduğu bu dünyada türlerinin en iyisi olmaya çalışsalar da istedikleri her zaman olmaz. 


ROCKO'S MODERN LIFE 

Pazar 09:00 

Rocko, Avustralya'dan Amerika'ya gelmiş ufak bir göçmen kanguru. Evinden ilk kez ayrılıyor ve terslikler de peşini bir türlü bırakmıyor. 
En yakın arkadaşı Heffer ve köpeği Spunky ile 


modern dünyaya alışmaya çalışıyorlar. 


REN & STIMPY 

Pazar 09:30 

Saldırgan, hiperaktif bir chihuahua ile neşeli, boş kafalı bir kedinin paylaştığı tuhaf maceralar. 
“Ren & Stimpy” çocuklar kadar yetişkinler için de yaratılmış bir çizgi film. Genelde saç yumak: larını, pis çöp kutularını, sihirli burun cinlerini ve hayal edilebilir diğer mide bulandırıcı maddeleri inceliyorlar. Ren & Stimpy'yi absürd komedinin en iyi örneklerinden. 
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BAYRAM EKRANI INTO THE WEST PAZARTESİ - CUMARTESİ 12:00 


Amerikan tarihinden bir kesit 


Batıya ilk büyük göçten Wounded Knee katliamına kadar olan dönemde Amerikan tarihini anlatan “Into the West”, bayramda yeniden ekranda. 


estern hayranları, kızılderilileri bu kez N N / bambaşka bir ışık altında görecek. Yapımaılığını Steven Spielberg ile şirketi Dreamworks'ün üstlendiği Into the West, büyük bütçeli bir tarihi dizi. Buna yakışır şekilde, 250'si konuşmalı rol olmak üzere, muazzam bir oyuncu kadrosu var. Yapımcılar, 1825'ten 1890'a kadar süren dizide, karakterleri makyajla yaşlandırmayı tercih etmemiş. Bu yüzden de aynı karakteri bazen üç, bazen dört kişi oynayabiliyor. Jessica Capshaw, Tyler Christopher, Rachael Leigh Cook, Keri Russell, Skeet Ulrich gibi oyuncuların yanı sıra; yine Spielberg'in ve 
Tom Hanks'in yapım yönetneni oldukları Band of Brothers'dan 
Matthew Settle, Into the West'in karakteri o Jacob 


“Into the 


başlıca beyaz 


«88 


yapımalığını.. 
ni Spielberg in üstlendiği 


irenin 


e Ne m i Dizi 


“En Iyi Min 


“dalında en güçlü adaylarından... 


Wheeler'ın gençliğini oynuyor. 

Diziye esin kaynağı olmuş filmlerden How the West Was Won'da olduğu gibi, küçük rollerde de Josh Brolin, Matthew Modine, Beau Bridges, Gary Busey, Tom Berenger ve Judge Reinhold gibi yıldızlar var. Üç yönetmenli, üç Oscar'lı film, 1829 ile 1888 arasında üç beyaz ailenin Erie Kanalından California'ya gidişini anlatıyordu. Into the West'in yaratıcılarını etkilemiş olan diğer filmler ise The Iron Horse, The Big Trail, Westward the Women, The Searchers ve Dances with Wolves. 

Wheeler, kafasını maceraya takmış Virginia'lı bir genç adam. Ailesini bırakarak ünlü dağ adamı Jedediah Smith'e katılıyor, California'ya doğru yola çıkıyor. Bu arada, “Loved by the Buffalo” adlı genç bir Lakota din adamı, beyazların gelişi ve bizonların soyunun tükenmesi üzerine rahat sız edici hayaller görüyor. Kızkardeşi “Thunder Heart Woman”ın başı derde girince Jacob tarafından kurtarılıyor ve iki ailenin kaderi ebediyen birleşiyor. Batı'ya göç, altına hücum, demiryolları rekabeti, Hayalet 
> Dansı, Wounded Knee Katliamı gibi olayları ele alan Into the West, kızılderili ırkının yokoluş eşiğine gelişinin en tarafsız hikâyesi. Dizi, ikişer saatlik altı bölümden oluşuyor. 


SİZ BAYRAM FİLMLERİ 1600 


İki baba, iki aktör 


Alan Paton'un klasik romanından uyarlanan “Cry the 
Beloved Country” 
Güney Afrika'da 
“apartheid"in başlangıç dönemini anlatıyor. 


arrell James Roodt'un yönettiği Cry, the 

Beloved Country'nin görüntüleri ve at 

mosferi, sakinlerinin Güney Afrika'yı neden bu kadar sevdiğini açıklıyor. Romanı #il me kaynak olan Alan Paton'un, “Eğer iklim ve manzara bu kadar güzel olmasaydı, 50 yıl önce devrim yapardık” dediği söylenir. Üç yıl önce ölen Richard Harris'i sadece Hogwarts'ın müdürü Dumbledore olarak tanıyorsanız eğer, burada- ki iki babadan beyaz James Jarvis olarak görünce hayli şaşıracaksınız. Star Wars/Yıldız Savaşları filmlerinin unutulmaz sesi James Earl Jones ise kızkardeşiyle oğluna yardım etmek için Johannesburg'a giden karaderili rahip Peder Stephen 


9 OCAK 


i AĞNES BROWNE 


Yönetmen: Anjelica Huston 

# Oyuncular: Anjelica Huston, 
Marion O'Dwyer, Niall O'Shea, 
Ciaran Owens, Roxanna Williams, 
Carl Power, Mark Power, Gareth O'Connor, Gareth O'Connor 
Yapım Yılı: 1999 

Süre: 91 dakika 


12 OCAK 


BREAKER MORANT 


Yönetmen: Bruce Beresford 

> Oyuncular: Edward Woodward, 
Bryan Brown, Lewis Fitz-Gerald, 
Jack Thompson. 

Ülke: Avustralya 

Yapım Yılı: 1980 

Süre: 107 dakika 


10 OCAK 


CRY THE BELOVED 
COUNTRY 


Yönetmen: Darrell Roodt 

Oyuncular: James Earl Jones, Tsholofelo Wechoemang, Richard Harris, Charles 
S. Dutton, Doliy Rathebe, Ramalao Makhene, Jack Robinson 

Yapım Yılı: 1995 

Süre: 106 dakika 


Kumalo rolünde. Güneyde dağlık bölgede yaşayan Kumalo, bir başka rahipten, kızkardeşinin (Dambisa Kente) başının dertte olduğunu öğre nir. Oğlu Absalom'u da bulma umuduyla, kuze- ye doğru uzun bir yolculuğa çıkar. Şehre gelir gelmez, kızkardeşinin fahişelik yaptığını öğrenir. 
Onu ıslah olmaya zorlarken, politikacı kardeşi John'dan da (Charles S. Dutton) Absalom hakkında bilgi alır. Oğlu hakkında pek çok üzücü gerçek açığa çıktıkça, kaderi de beyaz Afrikalı James Jarvis'in (Richard Harris) kaderiyle trajik biçimde birleşir. Paton'un, 1940'lar Güney Afrikası'nı anlatan romanını 1951'de de Zoltan Korda beyazperdeye uyarlamıştı. 
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GARÇON 


Yönetmen: Claude Sautet 
Oyuncular: Yves Montand, 

Nicole Garcia, Jacgues Villeret, 

Rosy Varte, Marie Dubois, 
Dominigue Laffin, Pierre-Loup Rajot 
Yapım Yılı: 1983 

Süre: 102 dakika 
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TROIS PLACES 
POUR LE 26 


Yönetmen: Jacgues Demy 
Oyuncular: Jean-Claude Bouillaud, Antoine Bourseiller, Christophe Bourseiller, Geoffrey Carey, Sophie Castel, Marie-Dominigue Chayze 
Yapım Yılı: 1988 

Eri Süre: 106 dakika 


cnac.e 89 di 


A ALTIN KÜRE 17 OCAK SALI 03:00 / TEKRARI 17 OCAK SALI 22:00 


Altın Küre'ye doğru... 


63. Altın Küre adayları geçtiğimiz ay belirlendi. 31 Aralık 2005'e kadar olan bir yıllık dönemde gösterilen ve yayınlanan sinema filmleri 

ile TV dizileri, mini diziler ve filmleri kapsayan ödüllerde “Desperate Housewives” beş adaylıkla en fazla aday gösterilen komedi dizisi oldu. 


ylül ayındaki Emmy heyecanından sonra şimdi de sıra Altın Küre ödüllerinde. 
Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin verdiği Altın Küreler, Oscarlar için bir “işaret” sayılır. Bu yıl da, Oscar'da iddialı olacak flm ve kişileri, 63. Alun Küre listesinden tahmin etmek mümkün olacak. Altın Küre'nin bir diğer özelliği ise Amerikan Televizyon Akademi- 


si'nin Emmy'lerinde olduğu gibi yapımları dram ve komedi kategorilerinde ikiye ayırarak sinemaya çok geniş yer veriyor olması. 

Ama Altın Küre'nin esas alanı televizyon. Bu yıl Altın Küre'de toplu başarıya ulaşabilecek diziler ise aday listesinden anlaşıldığı kadarıyla, drama dalında üçer adaylıkla Commander in Chief, Grey's Anatomy ve Lost, ikişer adaylıkla CNBC-e'nin yeni dizisi Rome ile yakında CNBC-e ekranlarında gösterilecek olan Prison 


Break. Komedi-müzikal dalına gelince, beş adaylıkla en fazla aday gösterilen dizi olma başarısı kazanan Desperate Housewives (dizi, dört kadın oyuncu); üç adaylıkla Weeds; iki adaylıkla yeni CNBCe dizisi My Name Is Earl (dizi, erkek oyuncu); Curb Your Enthusiasm ve Entourage. 
Yine CNBCee dizilerinden Scrubs ile Zach Braff ve Two and a Half Men ile Charlie Sheen, En İyi Erkek Oyuncu; Into the West de mini dizi dallarında aday. 

Televizyon için yapılmış mini dizi ya da film bölümünde ise Empire Falls, dört adaylıkla açık arayla başta gidiyor. Onu üçer adaylıkla Warm Springs ve Elvis; ikişer adaylıkla Lackawanna Blues, Human Trafficking ve The Girl in the Cafe izliyor. İki dalda aday olan oyuncu sayısı da iki: Hem Desperate Housewives ile televizyon dalında, hem de Transamerica ile film dalında aday olan Felicty Huffman ve Human Trafficking ile en iyi erkek oyuncu, Commander in Chi- 


ef ile de en iyi yardımcı erkek oyuncu dallarında Altın Küre bekleyen Donald Sutherland. Oğlu Kiefer Sutherland ise yine 24 ile aday. Jerry Seinfeld ile birlikte Seinfeld dizisini yaratan Larry David, yeni komedi dizisi Curb Your Enthusiasm ile en iyi erkek oyuncu adayı olarak listede. 

Televizyon bölümündeki adaylar arasından bazıları Emmy'lerini, birer de Altın Küre ile pekiştirmeyi bekliyor. Dram dizisi Lost, mini dizi Warm Springs'in yanı sıra oyunculardan Desperate Housewives'ın Lynette'i Felicity Huffman, Patricia Arguette (Medium ile Altın Kü- te'ye de aday), Lackawanna Blues'la Emmy kazanıp teşekkür konuşmasını göğüs dekoltesine kaçırdığını iddia eden S. Epatha Merkerson ve Empire Falls'la Paul Newman, ödüllerini ikilemeyi umut edenler. Newman'ın eşi Joanne Woodward da aynı dizideki rolüyle Alın Küre'ye aday oldu. 


ALTIN KÜRE ADAYLARI 


EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ - DRAMA s ROME 

8 PRİSON BREAK 

#8 COMMANDER IN CHEF 

8 GREY'S ANATOMY 

s LOST 


EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA DİZİSİ 

s KIEFER SUTHERLAND / 24 

s WENTWORTH MİLLER / PRISON BREAK 
Ws PATRICK DEMPSEY / GREY'S ANATOMY s MATTHEW FOX / LOST 

s HUGH LAURIE / HOUSE 


EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA DİZİSİ 

8 POLLY WALKER / ROME 

a PATRICIA ARGUETTE / MEDİUM 

m GLENN CLOSE / THE SHIELD 

m GEENA DAVIS / COMMANDER-IN-CHİEF m KYRA SEDGWİCK / THE CLOSER 


EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ 
8 DESPERATE HOUSEWIVES 

s MYNAME İS EARL 

#8 CURB YOUR ENTHUSIASM 

m ENTOURAGE 

m EVERYBODY HATES CHRIS 

w WEEDS 


EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ 
8 ZACH BRAFF / SCRUBS 

& JASON LEE / MY NAME 1S EARL 

5 CHARLIE SHEEN / TWO AND A HALF MEN 

w STEVE CARELL / THE OFFİCE 

s LARRY DAVID / CURB YOUR ENTHUSIASM 


EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ ms MARCIA CROSS / DESPERATE HOUSEWIVES 

s TERİ HATCHER / DESPERATE HOUSEWIVES 

s FELİCITY HUFFMAN / DESPERATE HOUSEWIVES 

& EVALONGORLA / DESPERATE HOUSEWIVES 

& MARY-LOUISE PARKER / WEEDS 


EN İYİ FİLM - DRAMA 

8 BROKEBACK MOUNTAIN 

& THE CONSTANT GARDENER 

s 600D NİGHT. AND, GOOD LUCK. 
8 A HİSTORY OF VIOLENCE 

& MATCH POİNT 


EN İYİ YÖNETMEN 

8 WOODY ALLEN / MATCH POİNT 

m GEORGE CLOONEY / 60OD NIGHT. AND, GOOD LUCK. 
m PETER JACKSON / KING KONG 

m ANGLEE / BROKEBACK MOUNTAIN 

s FERNANDO ME|RELLES / THE CONSTANT GARDENER s STEVEN SPIELBERG / MUNICH 


EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA 

8 FELİCİTY HUFFMAN / TRANSAMERİCA 

m MARİA BELLO / A HİSTORY OF VIOLENCE s8 GWYNETH PALTROW / PROOF 

B CHARLIZE THERON / NORTH COUNTRY 
8 ZIYI ZHANG / MEMOİRS OF A GEİSHA 


EN İYİ ERKEK OYUNCU - DRAMA 

m RÜSSELL CROWE / CINDERELLA MAN 

s PHILIP SEYMOUR HOFFMAN / CAPOTE 

s# TERRENCE HOWARD / HUSTLE & FLOW 

w HEATH LEDGER / BROKEBACK MOUNTAIN 

8 DAVID STRATHAİRN / GOOD NIGHT. AND, GOOD LUCK. 


EN İYİ YABANCI FİLM 

m KUNG FU HUSTLE / HONG KONG 

m MERRY CHRISTMAS / FRANSA 

w PARADISE NOW / FİLİSTİN 

8 THE PROMISE / ÇİN 

B TSOTSİ / GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ 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gi İZ FİLM DOSYASI: ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM FİLMLERİ 


1940'lı yıllardan 2000'lere, cennetten çıkma aşk öykülerinden doğaüstü komedilere, dünyadaki işini tamamlaması gereken ruhlardan Go doğan insanlara... Sinemanın büyük dinlerin söylediklerinin kopyası - “olmayan, kendine has bir “ölümden sonra yaşam” anlayışı var. Sevginin de ötesinde aşka methiye düzen bu anlayış, “Cennet Bekleyebilir” denen türden filmlerin temelini oluşturuyor, hatta “The Crow” gibi karanlık fantezilerde bile silüetini gösterebiliyor. 
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opüler sinemaya şöyle bir bakarsanız, insanın beyazperdedeki macerasında hayatın kendisi kadar “hayattan sonrası"nın, yani ölümden sonrasının da hatırı sayılır bir yere sahip olduğunu göreceksiniz. Yaşayanların yanısıra ölülerin, bedenlilerin yanısıra ruhların da arşınladığı bir dünya filmlerin dünyası. 
Kimi son derece tanıdık, kimi tamamen yabancı ve yeni görünen cennetlere ve cehennemlere; cennet ve cehenneme hiç benzemeyen bambaşka “öbür dünya”lara; ölüp yeniden doğanlara, dirilenlere ve elbette “öteki taraf”a geçemeyip (ya da geçmeyip) bu dünyada kalanlara dek, ölümden sonra varoluşun çeşitli sinemasal biçimleri var. 

Bu biçimlerin muhtemelen en popüler olanı, aşk filmi: “Cennetten çıkma” romansları, “dünyadaki işi bitmemiş” sevgilileri, “ölümün bile üstesinden gelen” aşkları üstüste koysanız, tam olarak cennete uzanan bir merdiven oluşturmasalar dahi, böyle dar bir konu için hayli kalabalık bir topluluk oluşturacakları kesin. Belki de çoğu aşk öyküsü ilahi müdahale kokan tesadüfler, kesişen yazgılar, ruh ikizleri gibi mefhumlarla donauldığı ve bunun sonucunda zaten hayli masalsı bir havaya sahip olduğu için, hayaun ötesiyle berisini birleştiren aşk öykülerine sıkça rastlıyoruz. Bu tür doğaüstü romansın iyi bir örneği, Timothy Hutton ile Kell McGillis'in başrollerini oynadığı Made in Heaven. Usta sinemacı ve iflah olmaz romantik Alan Rudolph'un 1987 tarihli filmi, 


tam anlamıyla “cennetten çıkma” bir aşkı konu alıyor: Hutton ölüp cennete gidiyor ve orada, Dünya'da hiç doğmamış bir ruha (Kelly MeGil lis) âşık oluyor. Ancak MeGillis'in nihayet dünyaya gönderilmesi üzerine, Hutton da gerekli merciiyi ikna ediyor ve aşkını Dünya'da da arayıp bulmak için 30 yıllık bir süre kopartarak yeniden doğuyor. Fantastik olsun olmasın romanslarda “ruh ikizi” kavramına sıkça rastlıyoruz zaten, ama Rudolph'un filmi doğrudan bu kavramı konu alması açısından ilginç. Üstelik “ruh ikizi”ni mecazi olarak falan da değil, düpedüz kelime anlamıyla kullanması filmi metafizik aşk öykülerinde ayrı bir yere koyuyor. Hollywood'un bolca romantik flm ve bolca fantastik film ürettiği 80'li yıllarda, bu tür başka fantastik romanslara da rastlamak mümkün. Mesela Steven Spielberg'in 1989 tarihli filmi, Always. ÖL dükten sonra ruhu görünmez halde dünyada kalan ve sevgilisinin uzun bir yas döneminin ardından kendini toparlamasını ve yeni bir aşka adım atmasını izleyen pilotun öyküsü, Spielberg sinemasının çocuksu ve büyülü yanlarını belki de en konsantre haliyle sunan filmlerden biriydi. 

80'lerde doğaüstü romans ve komedilerin popülerliğinde, bu türlerin altın çağı denebilecek 40'lı yılların önemli bir payı vardı. Çünkü türün yeniden canlanışında 40'lı yılların filmlerinin yeniden yapımları önemli paya sahipti. Spiel 
berg'in Always'i, A Guy Named Joe adlı 1944 
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ZETSİZ gi 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yapımı bir filmin yeniden çevrimiydi. En sevilen 
“ölümden sonra yaşam” filmlerinden olan 1978 
tarihli Heaven Can Wait ise, 1941 tarihli Here Heaven Can Wait'de 
Warren Beatty, geçirdiği kazanın ardından acele- 


Comes Mr. Jordan'ın. 


ci bir melek tarafından yanlışlıkla Cennete götürülen ve bu yanlışlığın ortaya çıkması üzerine dünyaya -kendi bedeni yakıldığından, zengin bir iş adamının bedeninde- dönen Amerikan futbolcusunu oynuyordu. Öldükten sonra hayat ta yarım kalan işlerini bitirmek için dünyada kalan ya da dünyaya dönen kişilerin öykülerine genel olarak “Cennet Bekleyebilir” (ki filmin adı bu anlama geliyor) öyküleri denmesi bile, bu romantik fantezinin popülerliğini gösteriyor. 
Türün diğer bir popüler filmiyse, Always'in görünmez âşığını 80'lerden 9O'lara taşıyan Ghost idi. Demi Moore ile Patrick Swayze'nin başrollerini oynadığı 1990 tarihli bu filmde Swayze'nin karakteri, öldükten sonra görülemez ve neredeyse hissedilemez bir ruh olarak dünyada kalıyor, hem arkasından çevrilen bir kumpası çözmeye, hem de tıpkı Always'deki gibi, sevgilisinin onsuz bir hayata geçişine yardımcı olmaya çalışıyordu. 80'lerin bol güneşli “parti” havasının ardından, 90'larda Hollywood daha karanlık filmlere yönelirken, Cennet ile Dünya arasında sıkışıp kalmış ruhlarla ve ölümden geri dö- 


nenlerle ilgili filmler arttı. Bu açıdan en azından 


bir ayağı 80'lerde, öbür ayağı 90'larda biçiminde tanımlanabilecek bir film, 1993 tarihli fantastik bir romantik komedi olan Heart and Souls'du. 
Ghost'ta Whoopi Goldberg'in yaptığı işi, yani ölülerle temas kurup onların geçişine yardım etme işini, Heart and Souls'da Robert Downey Jr. 
yapıyordu. Ancak bu defa sevgililerin ikisi de canlıydı, Robert Downey )Jr.'a çocukluğunda “görünmez arkadaşlar” olarak eşlik etmiş 4 ruh ise, ilişkinin pürüzsüz yürümesini tehdit eden, ama bırakılamayacak bir yükümlülüktü. Dünyada sıkışıp kalmış ruhların öteki dünyaya geçişine yardım etmesi gereken bir “yaşayan insan”ın öyküsü, sonraları hızla popülerleşti ve birçok filme ve TV dizisine konu oldu. Örneğin M. Night Shyamalan'ın ünlü filmi The Sixth Sense, sürek- 


“Ghost”ta Whoopi Goldberg'in yaptığı İşi, yani ölülerle temas kurup onların geçişine yardım etme işini, “Heart and Souls”"da Robert Downey Jr. yapıyordu. 


li ölmüş kişilerin ruhlarını gören ve onların 


“öteki taraf"a geçmelerine yardım etmesi gereken bir çocuğun (Haley Joel Osment) ve ona yardımcı olan çocuk psikoloğunun (Bruce Willis) öyküsünü anlatıyordu. 

Sinemada iki dünya arasında kalmanın da birçok şeklini görmek mümkün tabii: Bekleyen ruhlar ve onları yönlendiren medyumlar dışında, ölümle anlık bir temas sonucu hayatları sonsuza dek değişen karakterlerin öyküleri de var. 
Mesela Ellen Burstyn'in ölümden döndükten (bir bedenden çıkma deneyimi yaşadıktan) sonra açıklanamaz bir şifa verme yeteneğine kavuşan bir kadını oynadığı Resurrection, bu konu- nun 8Ö'lerdeki önemli temsilcilerinden. 90'larda Flatliners, Jacob's Ladder, hatta bir ölçüde Fearless, son yıllarda ise Final Destination serisi bu küçük alt türün diğer dikkate değer örneklerini 


oluşturuyorlar. 


ÇİZGİ ROMAN UYARLAMALARI 

90'lardan itibaren alıştığımız tiplerden biri de, öldükten sonra geri dönen “intikamcı”ydı. Ör. 
neğin, ölümden sonra yaşam filmlerinin tam anlamıyla karanlık tarafını oluşturduğu söylenebilecek The Crow. Brandon Lee'nin ölümüne yol açan set kazası sebebiyle diğer niteliklerinden 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uzunca bir süre etraflıca söz edilmemiş olsa da, Alex Proyas'ın bu gotik filmi artık 9O'ların karanlık fantezileri içinde bir öncü olarak görülüyor. Tıpkı The Crow gibi çizgi roman uyarlaması olan The Spawn'da ise öykünün kahramanı, öldükten sonra Şeytan'ın askeri olarak Cehennem'den geri dönen bir suikastçiydi. The Crow bize sadece kapkaranlık bir dünya ve bir karga rehberliğinde intikam için o dünyaya (mezardan çıkmak suretiyle) dönen bir kahraman veriyor- 


du.... The Spawn'un filme adını veren kahrama- 


nı ise, sadece karanlık ara sokakları değil, Cehennem'i de mesken tutuyordu. The Spawn şunu gösteriyordu: 9O'larla birlikte popüler sinema karanlıklaşırken, ölümden sonra yaşam den- 


diğinde artık insanın aklına otomatik olarak 


| pvp CD / BİLGİSAYAR OYUNU / ÇİZGİ ROMAN | 
b- The Others, Dimension > The Crow, Atlantic Wea 

> Soawn: Armaggeddon, Namco, Playstation 2 
Hellblazer: Original Sins, Vertigo Comics, 256 sayfa 


p Ciiy of Angels, Warner Home Studios Pb» The Ring, Dreamworks Video 
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Ölümden sonra yaşam filmlerinden bazıları: “The Crow” (solda), “The Sixth Sense” (üstte), “Ghost” (altta) ve “Constantine” (sağda). 


&, FİLM DOSYASI: ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM FİLMLERİ 


Cennet gelmeyecekti: Heaven Can Wait, Heavenly Kid, Made in Heaven gibi filmlerle “ölümden sonra yaşam”ın tartışmasız baş mekanı haline gelmiş Cennet'e artık Cehennem de eşlik ediyordu. 

The Spawn'un alev alev tünellerden gidilen Cehennem'i etkileyiciydi etkileyici olmasına ama, bu konuda en unutulmaz filmlerden biri, Robin Williams'ın başrolünde oynadığı What Dreams May Come olsa gerek. Adı Shakespeare'in Hamletinden gelen, benzersiz görselliğini ise Rönesans dönemi ressamlarının eserleri üzerine kuran film, öyküsüyle çok akılda kalmadı belki... Ama kahramanının Cennet'ten Cehennem'e yolculuğunda seyirciye sunduğu resimler- le, ölümden sonra yaşam filmlerinde kendine 


özel bir köşeye sahip olduğu söylenebilir. Özel. 


likle de bir kabus etkisine sahip Cehennem re simleriyle. 

Yine Cehennem tasviriyle akılda kalan bir başka film ise, sinemalarda bu yıl gösterilen Constantine idi. 90'ların ve 2000'lerin ünlü bir çizgi roman karakterinin sinemaya adım attığı bu film, iblislerle ve günahkârlarla dolu, vahşi ve dehşet verici bir Cehennem çiziyordu. Constantine'in dikkat çekici yanlarından biri de, çok sayıda okült motifle bezeli olsa da, temelinde Katolik bir evren çizmesiydi. Bu dikkat çekici, çünkü pek az “ölümden sonra yaşam” filmi genellikle büyük dinlerde anlatılan düzenin katı bir temsilini benimser. Cehennem'den zaten nadiren bahsedilir, Cennet'in insan hayatını yorumlama biçimi ise çoğu zaman hayli liberal ve ılımlıdır. 
Hatta dinlerde anlatılandan tamamen farklı tasvirler de görebilirsiniz: Ölülerin “Hüküm Şehri” denen bir tür arafta hayatını profesyonel bir mahkemede savunması gereken Albert Brooks filmi Defending Your Life'tan tutun da Audrey Rose ya da Birth gibi reenkarnasyon filmlerine ve “dünyadaki işini tamamlaması gereken ruh” 


külliyatına kadar, sinemanın adeta kendine has bir ölümden sonra yaşam anlayışı var. Ve bu anlayış çoğu zaman, ölümün teşkil ettiği büyük muamma karşısında insanların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya yönelik bir anlayış: İnsanın özünde iyi oldukça hayatta da, hayatın sonrasında da her şeyin yolunda gideceği güvencesini veren, sevgiyi ve özveriyi, hatta hayatı doyasıya yaşamayı öven filmler. Yani Amerikalıların sıkça kullandığı deyimle, “Kendini-iyi-hisset” filmleri. 

Bu yüzden Ernst Lubitsch'ten Steven Spiel berg'e ve Alan Rudolph'a, hatta Albert Brooks'a, izlediğimiz ölümden sonra yaşam filmlerinin büyük bir bölümü, aslında ölümün sonrası üzerine değil, doğrudan yaşama sevinci üzerine filmler. Bunca romantizmin, bunca komedinin 


sebebi de bu zaten. 
Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM FİLMLERİ 


m RESURRECTİON 
1 OCAK PAZAR, SAAT 12:00 


m HEART AND SOULS 
24 OCAK SALI, SAAT 22:00 


Dişi bir 


aksiyon 


Kathryn Bigelow Hollywood'un en başarılı aksiyon yönetmenlerinden biri. Bigelow, eski kocası James Cameron'ın yapım yönetmeni ve senaristi olduğu dördüncü filmi “Point Break” ile CNBC-e'de. 


ollywood'da “kadın” ile “aksiyon” kelimeleri pek yan yana gelmez. Aksiyon filmlerinin kadınları bile genellikle kendi başlarına hiçbir işe 

yaramayan, hatta kahramanın tembihlerine kurlak asmayıp ortalığı büsbütün karışuran tipler 

dir. Hal böyle iken, bir kadının adını “aksiyon 

yönetmeni”ne çıkarması bir mucizeymiş gibi görünüyor. İşte bu mucizeyi yaratan kişi, Kathryn 

Bigelow, bu ay dördüncü filmi Point Break ile 

ekranda. Daha önceki filmleri (The Loveless, Near Dark, Blue Steel) akıldan çıkmış olsa 

bile, çok çarpıcı milenyum filmi Stran- 

ge Days'i (1995) mutlaka hatırlarsınız. 

Sörfçü diyarında gezinen Point Break'in kahramanı, sakatlanınca sporu bi 

rakıp FBla girmiş sabık Amerikan fut 

bolcusu Johnny Utah (Keanu Reeves). 

Kendilerine ”Sabık Başkanlar” diyen; 

Nixon, Carter, Reagan ve Johnson'ın 

kauçuk maskelerini takan dört tane 

banka soyguncusu, Los Angeles'ta 

FBl'a pes dedirten bir dizi başarılı soygun gerçekleştirmiş. Utah ve ortağı Pappas (Gary Busey), bu soyguncular oldugunu sandıkları sörfçüleri yakalamak 

için bir plan yapıyor. Ne var ki, adını 

Budistler'in altında aydınlanmayı bulduğu ağaçtan alan liderleri Bodhi (Pat 

rick Swayze), genç Utah'ı etkisi altına 

alıyor. Tabii Bodhi'nin eski sevgilisi 

Tyler'ın (Lori Petty), başdöndürücü hayat tarzının ve cennetten farksız mekânların da bu etkide payı var. 


ME enece 


İYİ VE KÖTÜ KARAKTERLER 

Red Hot Chili Peppers'ın şarkıcısı Anthony Kiedis ile gencecik bir Tom Sizemore, küçük rol lerinde unutulmaz performanslar sergilemişler. 
Bodhi'de ise Patrick Swayze bir âlem. Donald Peterman'ın görüntüleri ise filmin esas artı puanı. Gerçi Bigelow daha çok karakterlerini aksiyona iten felsefi nedenleri vurguluyor ama, doğrusu aksiyon sahnelerine de diyecek yok: Santa Monica'da sokaklar, bahçeler ve oturma odalarındaki kovalamaca, uçaktan paraşütsüz atlama 


yönetmeni 


sahneleri çok ustaca çekilmiş. İyi ve kötü karakterler arasındaki garip bağ da insanı etkiliyor. 
Onun dışında, kahramanların yaptıkları için pek makül neden aramayın. Ohio'lu saf ve ace- mi polisin bu yeni âleme dalıp kendini kaybettigini düşünün, yeter. | 

Kathryn Bigelow'a gelince, kendisi bu filmi çevirirken henüz James Cameron'la evliydi. Cameron, filmin yapım yönetmeni ve senaristlerinden biri. Doğrusu, ilkini bilmiyoruz ama, ikincisi Point Break'in belki de en zayıf yanı. Zaten sinema- 


ları birbirinden hayli farklıdır ve Kathryn Bigelow da (1.82 boyu ve güzelliğini hesaba katmasak bile), kimsenin yardımına ihtiyacı olmayan, özgün bir “auteur”dür. Çok yetenekli bir ressam olan, Columbia Film School'da master yapmadan önce San Francisco Art Institute'u bitiren, Art and Language / Sanat ve Dil adlı avangard İngiliz erupla da çalışan yönetmenin üstün görselliğinde, sanırız ressamlığının da payı var. Erkeklere özgü sayılan türlere el atmakla kalmaz, şiddet ve gerginlikle uğraştığı, motifleriyle üslübunu imza gibi kullandığı filmler yapar. Buna ve gişedeki başarısına rağmen hakettiği yerde olmaması, belki 

de “kadın” olmanın bir faturasıdır. 


“Bir filmi kimin ya da neyin yönettiği önemli değildir, size ya hitap eder ya etmez. Film yöneten kadınların sayısı artmalı; sanırım bunun mümkün olduğunun farkında değiller. Oysa mümkün.” 


“Eğer,” diyor, “kadınların film çekmesine karşı belirgin bir direnç varsa, ben iki nedenle bu engeli yoksaymayı tercih ediyorum: Cinsiyetimi değiştiremem, film yapmamayı da reddediyorum. Bir filmi kimin ya da neyin yönettiği önemli değildir, size ya hitap eder ya etmez. Film yöneten kadınların sayısı artmalı; sanırım bunun mümkün olduğunun farkında değiller. Oysa mümkün ” 
Sevr Olam 


SN KAÇIRMAYIN »THE BIG EASY” 26 OCAK PERŞEMBE SAAT 22:00 


Polis teşkilatında organize işler 


Yalnızca 80'li yılların en iyi polisiye gerilimlerinden biri olduğu için ya da Dennis Öuaid ile Ellen Barkin arasındaki az bulunur kimyaya tanık olmak için değil; ama New Orleans'ın bir daha kimbilir ne zaman yeniden kavuşacağı o renkli, hüzünlüyken bile neşeli, müzik ve dansla yoğrulmuş çehresini görmek için “The Big Easy”yi kaçırmayın 


atrina kasırgası olmasaydı New Orleans'ı tanımlamak için sonsuza kadar 

“The Big Easy” denilebilirdi herhalde. “The Big Easy / Büyük Kolay” lakabı New Orleans'a müzisyenler tarafından takılmış. İş bulmanın diğer bütün kentlere göre çok daha kolay olduğu New Orleans öteden beri ABD'nin en eğlenceli, en hareketli ve çokkül türlü tanımını en çok hak eden bölgesi olageldi. 
Fransız, İspanyol ve Afrikalı-Amerikalı kültür miraslarının erime potası olan “The Big Easy” en çok da müziği, mutfağı ve Mardi Gras'sı (New Orleans karnaval sezonunun en önemli kutlama ve eğlencelerinin yapıldığı gün) ile ünlü. Dünyadaki en önemli Blues müzisyenlerinin büyük bir kısmının New Orleans kökenli olduğunu ya da New Orleans geleneğinden geldiğini 
de söylemek hiç abartı olmaz. Ne yazık ki 25 
Ağustos'ta başlayan, kategori 5 şiddetindeki ve Atlantik havzasında bugüne kadar kaydedilmiş en büyük üçüncü kasırga olan Katrina, New Or- 


bizde Godard'dan uyarladığı Breathless filmiyle tanınıyor daha çok. Serseri Aşıklar ile kıyaslandığında Breathless'in nerede durduğu farklı bir The Big 
Easy'nin daha sağlam, oturmuş ve demlenmiş Hem Ellen Barkin'in hem de 


Dennis Ouaid'in oynadıkları filmler içinde en 


tartışma konusu olmakla birlikte; olduğu kesin. 


çok bu filmi sevdiklerini ekleyelim sırası gelmişken. Robert Redford'un Sundance Film Festivalinde satılan ilk film olduğunu söylediği The Big Easy (filmin adını öneren de Ouaid olmuş bu arada) bölge mafyasının içinde işlenen cinayetleri araştıran bir polis dedektifi ile yine aynı olayları farklı bir açıdan soruşturan bölge savcı yardımcısının yaşadığı tutkulu aşkı anlatıyor. 
Daha doğrusu Remy (Ouaid) ile Ann'in (Barkin) aşkı bir süre sonra polis teşkilatının içinde- ki çürümüşlüğün sebep olduğu olaylar dizisinin önüne geçiyor. Bunda en önemli pay da hiç şüphesiz en güzel rollerinden birinde izlediğimiz Dennis Ouaid'e ait. 


Film, mafya cinayetlerini araştıran bir dedektifle yine aynı olayları farklı bir açıdan soruşturan bölge savcı yardımcısının yaşadığı tutkulu aşkı anlatıyor. 


leans'ı yerle bir etti. Bölgenin yüzde 75'i sular altında kalırken binlerce aile evsizler ordusuna katuldı. Artık “The Big Easy” 
birkaç karanlık leke var haritada, o kadar. 

Öte yandan, Jim MeBride'in 1987 tarihli fil mi The Big Easy, New Orleans'ın o güzel günle- 


yok anlayacağınız, 


rinde bile barındırdığı karanlığı göstermesi bakımından ilgiyi hak eden bir yapım. Jim MeBride 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Küçük bir paragraf da filmde mahkeme sahnelerinde görülen Yargıç Jim Garrison'a açalım. 
O yargıç rolünü gerçekten de |. Garrison oynuyor. Jim Garrison, anımsamayanlar için söyleyelim, bir New Orleans efsanesi. Onu Oliver Stone'un JFK filminde Kevin Cosiner'ın canlandırdığını ve Garrison'ın savcılığı sırasında Amerikan hukuk tarihinin en tartışmalı davaların- 


dan biri olan Kennedy Davası'nı kovuşturduğunu söylersek sanırız efsane oluşunun sebebini anlatabiliriz. 


The Big Easy'yi kaçırmayın. Yalnızca 80'li yıl- 


ların en iyi polisiye gerilimlerinden biri olduğu 


için ya da Ouaid ile Barkin arasındaki az bulu- 


nur kimyaya tanık olmak için değil; ama New Orleans'ın bir daha kimbilir ne zaman yeniden kavuşacağı o renkli, hüzünlüyken bile neşeli, 


müzik ve dansla yoğrulmuş çehresini görmek Emrah Kolukısa 
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RA KAÇIRMAYIN “RETURN TO OEGSTGEEST” 2 OCAK PAZARTESİ SAAT 22:00 


Suikast kurbanı 


Bu ay CNBC-e'de gösterilecek “Return to Oegstgeest” filminin yönetmeni Theo van Gogh, 10 dakikalık filmi “Submission: 


Part 1” yüzünden öldürülmüştü. 


ollandalı Theo van Gogh, Terug 
Naar Oegstgeest / Oegstgeest'e Dönüş (1987) ile bu ay ekrana geliyor. 
Sanatçı bir aileden gelen Van 
Gogh, ressam Vincent van Gogh'un kardeşi Theo'nun torununun torununun torunu. Aktör, yönetmen, kurgucu, senarist, televizyon yapımcısı Van Gogh, her şeyden önce, ifade hürriyetine inanan, onu savunan bir sanatçıydı. Erken ölümüne yol açan da, bir televizyon filmi ol du. Van Gogh, ailesinin ona uygun bulduğu bir 


evlilikten kaçmış Somalili mülteci ve bağımsız Hollandalı politikacı Ayaan Hirsi Ali ile birlikte, İslam dünyasında evliliğe zorlanan kadınlar üzerine 10 dakikalık bir TV filmi yapmıştı: Submission: Part | / Teslimiyet: Birinci Bölüm. 

Film, evlenmeye zorlanan, kocası tarafından taciz edilen, amcasının tecavüz ettiği bir kadının hikâyesiydi. Bir sahnede aktris şeffaf bir elbise giyiyordu, bedenine Kur'andan kelamlar yazılmıştı, kırbaç izleri de vardı. Film televizyonda gösterildiği andan itibaren ölüm tehditleri gelmeye başladı. Ama Van Gogh, onları ciddiye almadı, korunmayı da reddetti. Benzer tehditler alan Ayaan Hirsi Ali ise film yayınlandığından beri polis koruması alında. 2 Ka- 


Me 102 nece 


sım, 2004 Salı sabahı Amsterdam'da üzerine sekiz el ateş edildi, hemen öldü. Saldırgan boğazını kesip onu göğsünden bıçakladı ve bıçağın al- 


una, Bau hükümetlerini, Yahudileri ve Hirsi Ali'yi tehdit eden beş sayfalık bir mesaj bıraktı. 
Polis, 26 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı katil Mohammed Bouyeri'yi, bacağından vurarak ya- 


Hollandalı Theo van Gogh, ressam Vincent van Gogh'un üçüncü kuşaktan torunu... 


kaladı. Van Gogh öldüğü sr rada, sevdiği tek politikacı olan ve “ilahi kel” dediği muhafazakâr lider Pim Fortuyn üzerine bir 


film yapıyordu. Fortuyn da 2002'de suikast sonucu ölmüştü. 


Sevin Okyay 


“TAMAS VE JULİ” 23 OCAK PAZARTESİ SAAT 22:00 


Bir trajedinin 


güncesi 


İlk uzun metraj filmiyle Cannes'da “Altın Kamera” ödülünü kazanan 


Macar yönetmen Ildiko Enyedi, 


ünyanın değişik ülkelerinden 10 ünlü yönetmen, “Milenyum Projesi: Yönetmenlerin Gözüyle 2000” başlığı alında 12 film üretti. Yönetmenlerin her biri, 1999 yılını 2000'e bağlayan gece- ye dair birer öykü anlattı. Yaklaşık birer saat süren bu filmler bir araya geldiğinde, sinemanın yeni bin yıla bakışını yansıtan ilginç bir derleme oluşturdu. 
Bu filmlerden biri olan Tamâs ve Juli'nin (1997) yönetmeni Ildiko Enyedi, Macar Sinema Akademisi (Mârta 


Meszâros'dan sonra gelen kuşakta) en parlak ka- 


mezunları (o arasında dın yönetmen olarak gösterilir. (Macarlar soyadlarını önde yazdıklarından, yönetmenin ilk adı Enyedi'dir.) Yönetmen, ilk uzun metrajlı filmi Az ön XX, szâzadom / 20. Yüzyılım Benim (1989) ile Cannes'da “Altün Kamera Ödülü” kazanmıştı. 

Genç maden işçisi Tamâs ve 
1999 


yazında tanışırlar. İkisi de aşkla- 


anaokulu öğretmeni Juli, 


rını itiraf etmek için fazla gururlu olduklarından, birbirlerine bir türlü açılamazlar ve sıcak bir dostluktan öteye gidemezler. Juli, 31 Aralık'ta Tamâs'a yazmaya karar verir: Ona, akşam 10'da bir barda randevu verir. Tamâs, bu aşk mektubunu tekrar tekrar okurken, madenin şefi hansi madencilerin gece vardiyasında olduğunu açıklamaktadır. Onun adı da listededir. Juli beklemek zorunda kalacakur ve Tamâs'ın ona haber verme olanağı yoktur. 

Madencilikle geçinen ücra bir 


“Tamâs ve Juli” 


ekranlarda... 

kasabada yaşanan bu aşk hikâyesi, “yeni bin yıla geçiş” teması üzerinde yoğunlaşmak yerine, yaşanmakta olan anın, iki aşığın 31 Aralık 1999 
gecesi buluşma çabaları üzerinde odaklanır. ldikö Enyedi'nin sessiz sekanslardaki şaşırtıcı içtenliği ve gülümseyiş ile acıyı birlikte yoğurma yeteneği, -Truffaut'yu hatırlatırcasına- o boğucu kasabada zamanın nasıl acımasızca aktığını vurgular. Gerçekçi bir kurgu ile tasarlanan Tamâs ve Juli'de, nostaljik bir görsel tutarlılık sağlanmış; karlar altında, her tarafi balçık ve kömür olan bu ormanlık bölgede yaşanan umutsuz aşk hikâyesi ağır ağır işlenmiştir. Ancak olayların akışı, 2000'e uzanan sabaha karşı hız kazanır ve bu süreçte önceki kaçamaklar, ertelenmişlikler ortaya çıkar. Öznel detayları bir araya getirmekte çok başarılı olan Ildiko Enyedi, tutarsız ruh halleri- 


nin akıldışılığını oldukça net irdeliyor. 


Suha Çalkıvik 
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İZ DÜNYA SİNEMASI HER Pazartesi 22:00 


NAAR 
ÜEGSTGEEST 


lk İk 


Lundi matin 


© OTARTOSSELANI 


a 104 


2 OCAK 


TERUG NAAR 
OEGSTGEEST 


2 Kasım 2004'te bir cinayete kurban 
giden Hollandalı 


ressam Vincent van Gogh'un karde- 


sinemacı, büyük 


şi Theo'nun üçüncü kuşaktan torunu olan Theo van Gogh, gerek politük görüşleri gerekse filmleriyle her zaman tartışmalar yaratan bir yönet 


9 OCAK 


LUNDI MATIN 


Yönetmen: Theo van Gogh 
Oyuncular: Hidde Kniper, Casper de Boer, Cas Enklaar, Tom Jansen, Geert De Jong Ülke: Hollanda Yapım yılı: 1987 Süre: 90 dakika 


men oldu. Yönetmen van Gogh'un 
1987 
Oegstgeet / Return to Oegstgeest”, 


tarihli filmi “Terug Naar 

yıllardır süren husumeti sona erdir- 
0 için ölüm döşeğindeki babasrna giden Jan'ın öyküsüne odaklanı- 


yor. 


Yönetmen: Otar losseliani 
Oyuncular: Jacgues Bidou, Radslav Kinski, Anne Kravz-Tamavsky, Narda 


Blanchet Ülke: Fransa / İtalya Yapım yılı: 2002 Süre: 124 dakika 


“Monday Morning” her sabah beşte kalkıp arabasıyla otobüs durağına giderek oradan otobüse binip işe giden, yaşadığı rutini hiç bozmayan Vincent'ı anlatıyor. Yaşadığı küçük 


Fransız kasabasında iş hayatında ol- 


sun, özel hayatında olsun heyecan 


16 OCAK 


FROZEN 


verici hiçbir gelişme yaşamadığı gibi karısının ve çocuklarının da ilgisiz tavırlarına maruz kalır. Bir gün her şeye boşverip babasını ziyaret eden ve onun aklına uyarak Venedik'e giden Vincent burada hayatının en hareketli günlerini yaşayacaktır. 


Yönetmen: Juliet McKoen 
Oyuncuları: Shirley Henderson, Roshan Seth, Richard Armitage, Jayne 


Ashbourne Ülke: İngiltere Yapım yılı: 2004 Süre: 87 dakika 


İki yıl önce ortadan yok olan ve o zamandan beri de kendisinden haber alınamayan ablası Annie'nin başına ne geldiğini merak eden Kath, polis davayı rafa kaldırdıktan sonra kendi devam 


imkanlarıyla araştırmaya 


eder. Araştırmaları sırasında ablası- 


nın son gününü belgeleyen bir video kaydı bulan Kath onun başka bir gerçeklik boyutuna açılan bir kapı bulduğuna inanmaya başlar. Bu esrarengiz kapının ardında ne olduğu ise Kath'in tahminlerinin çok ötesindedir. 


Kıdemli etnik karakter 


Sinemaya adım attığından beri etnik rollerden kurtulamayan Roshan Seth'i “Frozen”da izliyoruz. 


Roshan Seth, Rihard Lester'ın yönettiği felaket habercisi Juggernaut'ta (1974) oynadığında 32 yaşındaydı. Ama Yeni Delhi'li, RADA mezunu aktör daha önce sahneye çıkmış, Peter Brook'la çalışmıştı. Juggernaut taki Azad karakterinden sonra etnik rollerden kurtulamadı. Sonra Richard Attenborough ondan, Gandhi'de (1982) Pandit Nehru'yu oynamasını istedi. Biz onu Juliet McKoen'in ilk filmi, psikolojik dram Frozen'ın baş karakteri Kath'a yardım eden Noyen Roy olarak izleyeceğiz. 


23 OCAK 


. TAMAS ES JULİ Yönetmen: Ildiko Enyedi O 


yuncuları: David Janosi, Marta Angyal, Gyorgy Barko, Ferenc Elek Ülke: Macaristan / Fransa Yapım yılı: 1997 Süre: 62 dakika 


Macar kadın yönetmen Ildiko Enye- Tamâs bir yaz günü tanışır ve birbirtamâssjul dinin 1997 yılında çekilen filmi lerine aşık olurlar. Ne yazık ki i “Tamâs ve Juli” ilk kez Venedik gençlerin her ikisi de hem son dere Film Festivali'nde görücüye çıkan ce içine kapanık hem de utangaçur. 
Fransa - Macaristan ortak yapımı bir (Yaşadıkları aşk onların arasında drama. Bir anaokulunda öğretmen: kendine özgü bir yol bulmak zorun- 


lik yapan Juli ile maden işçisi genç da kalacakur. 


30 OCAK 


JuD E Yönetmen: Michael Winterbottom Oyuncular: Kate Winslet, Christopher Eccleston, Lam Cunningham, Rachel Griffiths Ülke: İngiltere Yapım yılı: 1996 Süre: 117 dakika 


“Welcome to Sarajevo” ve “I Want larıyla savaşan genç Jude'un en bü-You” gibi filmlerin yönetmeni Mic. yük hayali üniversite eğitimi almakhael Winterbottom'ın imzasını taşı: ür. Toplumun onun için belirlediği yan “Jude” ünlü yazar Thomas gelecek planı gereğince istemediği Hardy'nin “Jude the Obscure” adlı biriyle evlenen ve istemediği bir işe klasik eserinden uyarlandı. 19. yüz. giren Jude, karısının ani gidişiyle ha- 


yıl İngiltere'sinde katı toplum kural o yalini kovalamaya karar verir. 


vliliği 


/ 


Brenda'nın mutsuz e 


Rachel Griffiths, “Jude”un mutsuz Arabella'sını canlandırıyor. 


“Six Feet Under”ın Brenda'sı AN iç 


Kahramanının adını taşıyan Jude'da, onun karısı, domuz yetiştiricisinin kızı Arabella olarak karşımıza çıkacak. Oysa biz onu Six Feet Under'in Brenda Chenowith'i olarak tanıdık. Nate'in sevgilisi, dengesiz, uçuk ama dayanılmaz Brenda, yani Avustralyalı Rachel Griffiths. Kendisi seksapel dolu bir hayatiyet ile pırıl pırıl bir zekâyı, üstlendiği her role getirmesiyle tanınır. Mesleğindeki ilk kilometre taşı, 1994 yapımı Muriel's Wedding'di. Juliette Lewis'in başına buyrukluğuna bir Juliette Binoche asaleti de katan Rachel, vatandaşı Toni Collette'e ödüller getiren bu filmde onun, hızlı bir hayat yaşayan en iyi arkadaşı Rhonda'yı oynuyordu. Sonra Hilary and Jackie'deki (1998) Hilary Du Pre rolüyle Oscar adayı oldu. Six Feet Under'ın Brenda'sı da ona bir Altın Küre getirdi. 


Tl 
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> KOMEDİ FİLMLERİ HER SALI 22:00 


its alin the name of science. Weird Solencei 3 OCAK 


WEIRD SCİENCE 


1980'li yıllarda gençlik filmleri denince akla ilk gelen isim “Breakfast Club” ve “Pretty in Pink” gibi film- 


BE lerin yönetmeni John Hughes'du. 


Aynı okulda okuyan ve içtikleri su 


Yönetmen: John Hughes 
Oyuncular: Anthony Michael Hall, Kelly LeBrock, Ilan Mitcheli-Smith, Bill Paxton Yapım Yılı: 1985 Süre: 90 dakika 


“inek”tir. Teknoloji konusundaki bilgi ve becerilerini kullanarak bilgisayar yardımıyla mükemmel kadını yaratırlar. Lisa adındaki bu çekici kadın onların kendilerine olan güvenini yerine getirecektir, ta ki Wyatt'ın erkek kardeşi işe karışana dek... 


WETRB ayrı gitmeyen Gary ile Wyatr karşı SCENCE cinsle iletişim kuramayan iki 
10 OCAK 
Yönetmen: Allan Arkush 
GET CRAZY 


1960 ve 70'li yıllarda dönemin en 
ünlü konser mekanında çalışan Allan Arkush 1983 tarihli filmi “Get Crazy”de iyi bildiği bir dünyayı be- 


timlemiş. Dünyanın en ünlü 


rock'n'roll şahsiyetlerinden Mick 


Jaggerı andıran müzisyen Reggie 


Oyuncular: Malcolm McDowveli, Allen Garfield, Daniel Stern, Gail Edwards, Ed Begley IJr., Lou Reed Yapım Yılı: 1983 Süre: 92 dakika 


Wanker, yılbaşı gecesi konser vermek üzere sahneye çıkmaya hazırlanmaktadır. Ancak kimi karanlık güçler onun o sahneye adm atmaması için her şeyi yapmaya hazırdır. Birçok müzisyenin de yer aldığı film ha- 


reketli ve eğlenceli bir yapım. 


Aktör Lou Reed 


Birçok filmden tanıdığımız Lou Reed, “Get Crazy”de Bob Dylan benzeri müzisyen Auden rolünde oynuyor. 


1980'den beri zaman zaman filmlerde oynadığı oluyor, ister kurmaca ister belgesel. Kendisini bir hayli filmden, ama en çok Wayne Wang - Paul Auster filmi Blue in the Face'ten hatırlıyoruz. Lou Reed, New York'ta kendini neden rahat hissettiğini ve güneş gözlüğü pazarlama planlarını anlatırken muhteşemdi. New York'a olan aşkını aynı adlı albümle de bildirmişti. Onu Allan Arkush'un rock müzikali Get Crazy'de, Bob Dylan benzeri müzisyen Auden rolünde izleyeceğiz. Rock şarkıcısı, besteci Lou (Lewis Allen) Reed, The Velvet Underground ile adını rock tarihine yazdırdı. Reed ile birlikte John Cale, Sterling Morrison ve Maureen “Moe” Tucker'dan oluşan grup, bir aralar Andy Warhol'un Factory'sine dahil oldu. Alman şarkıcı ve aktris Nico da grupta şarkı söyledi. 
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24 OCAK 


HEART o AND SOULS 


“City Slickers” filmiyle 90'lı yıllarda kendine Hollywood'da sağlam bir 
yer edinen Ron Underwood, 1993 
tarihli “Heart and Souls” ile fantastik unsurların yer aldığı duygusal bir 


komediye imza attı. 1959 yılında 


meydana gelen bir kaza sırasında 


Yönetmen: Ron Underwood Oyuncular: Robert Downey Jr., Charles Grodin, Alfre Woodard, Kyra Sedgwick, Tom Sizemore Yapım Yılı: 
1993 Süre: 100 dakika 


dört kişi ölmüş ama aynı kaza bir bebeğin doğumuna yol açmıştır. Tam 
25 yıl boyunca kazada ölen dört kişinin hayaleti aynı gün doğan bebeği yalnız bırakmayacak ve bu durum yıllar içinde Thomas'ın yavaş yavaş de- 


lirdiğini düşünmesine yol açacaktır. 


Hayalet komşu 


“Desperate Housewives”ta konser piyanisti Betty'yi oynayan Alfre Woodard, “Heart and Souls”ta bir hayaleti canlandırıyor. 


Geçen sezon Desperate Housewives'in son bölümünde Wisteria Lane'in umutsuz kadınlarına komşu geldi. Bu sezon ise dizinin gediklilerinden. Gerçi Alfre Woodard'ın 

TV ailesinin bir ferdi, “profesyonelce davranmadığı” gerekçesiyle kovuldu ama kendisi, sabık konser piyanisti Betty Applewhite olarak semtte piyano dersleri vermeyi sürdürecek. Kuşağının en iyi oyuncularından Woodard, beyazperde ve sahnede de başarıya ulaşmıştır ama, televizyonda dört Emmy alarak Afrikalı-Amerikalı aktrisler arasında bir rekor kırdı. Buna rağmen, Desperate Housewives, 

St. Elsewhere'den (1985-87) bu yana ilk TV dizisi. 
Oynayacağı iki yeni filmden biri, Antonio Banderas'lı Take the Lead. Biz onu Heart and Souls'da Robert Downey Jr. karakterinin peşinden ayrılmayan dört hayaletten Penny olarak izleyeceğiz. 


31 OCAK 


COMIC BOOK 
VILLAINS 


Yönetmen: James Robinson 
Oyuncular: Donald Logue, Cary Elwes, Michael Rapaport, Natasha Lyonne Yapım Yılı: 2002 Süre: 92 dakika 


Küçük bir kasabada birbirine rakip iki çizgi roman dükkanında çalışanların komik maceralarını anlatan 
“Comic Book Villains”, kuşağının en yetenekli aktörlerinden Michael Rapaportun başrolünü oynadığı matrak bir film. İki dükkanın sahip- 


leri kasabanın saygıdeğer yaşlıların- dan Mrs. Creswell'in ölen oğlunun çizgi roman koleksiyonunu kapmak için yarışa girince, işler kontrolden çıkacak ve ortalık birbirine girecek. 
Komik, biraz karanlık ve kesinlikle eğlenceli bir film. 
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EN te USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


4 OCAK 


L'OURS 


Yönetmen: Jean-Jacgues Annaud Oyuncular: Bart (Ayı), Youk (Ayı), Tcheky Karyo, Jack Wallace Yapım Yılı: 1988 Süre: 92 dakika 


Başrollerinden birini bir hayvanın Ohem de evcil hayvan kategorisine biüstlendiği filmler daha önce de çev. le girmeyen bir ayıya endekslendiği rilmişt. Lassie, Black Beauty ya da hiç görülmemişti. Jean-Jacgues An-Benji akla ilk gelen ve hemen herke- naud neredeyse deneysel sayılabilesin en azından çocukluğunda bir kez cek bu filmi başarıyla bitirdi ve izleolsun izlemiş olduğu örnekler. Ama yen herkesin gözlerini yaşlarla dol- 


durmayı da bildi. 


Karşınızda avcı Tcheky... 


“Nikita”nın casus avcısı, “L'ours”ın avcı Tom'u, İstanbul doğumlu Tcheky Karyo “Ayı” ile CNBC-e ekranlarında... 
Tcheky Karyo, 4 Ekim1953'te İstanbul'da doğdu. 


Babası Türk'tü, annesi Rum. Paris'te büyüyen Karyo, Cyrano Theatre'da gördüğü oyunculuk eğitiminin 


tüm filmin tamamen bir hayvana, 


ardından, Daniel Sorano Company'de çeşitli klasik 

rollerde oynadı. Sonra da Strasbourg Ulusal 

Tiyatrosu'nun kadrosuna katıldı. Burada sahneye 

çıktığı sürece, hem çağdaş 

» oyunlarda, hem de 

< Tartuffe, Macbeth ve Othello gibi 

klasiklerde rol aldı. Fransa'nın en 

£ sevilen oyuncularından biri olan 

Karyo'nun, ondan 13 yaş küçük 

aktris Isabelle Pasco ile mutlu bir 

. evliliği var. La Balance taki rolü ile 

$ Cesar adayı olmuştu. 1986'dada sahne ve perdede sergilediği 

? yetenek, bir Jean Gabin Ödülü ile 

selamlandı. Onu, Luc Besson'un 

filminde Nikita'yı bulan casus 

avcısı, ressam Vincent 

van Gogh (Vincent and Mel, 

bu ay ekrana gelecek L'Ours'un 

avcı Tom'u, Nostradamus'un ta 

kendisi ya da GoldenEye'ın 

Rus Savunma Bakanı olarak da 

hatırlayabilirsiniz. 


11 OCAK 

Yönetmen: François Truffaut 
TIREZ SUR LE Oyuncular: Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger, Michele PIANISTE Mercier Yapım Yılı: 1960 Süre: 73 dakika 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Fransız Yeni Dalga yönetmenlerinin Amerikan B filmlerine olan ilgisini açıkça ortaya koyan “Shoot the Piano Player” Amerikalı pulp romancı 
David Goodis'in “Down There” adlı romanından esinlenmiş. Eski 


konser piyanisti Eduard Saroyan 


adını değiştirip barlarda piyano çalmaya başlar. Yeni adıyla Charlie günün birinde kardeşi Richard çıkıp gelene kadar huzurlu bir hayat sürer. Mafyayla başı belaya giren kardeşini korumak durumunda kalan Charlie'yi zor günler beklemektedir. 


25 OCAK 


Yönetmen: Jacgues Rivette 
LA BELLE Oyuncular: Michel Piccoli, Emmanuelle Beart, Jane Birkin, David NOİSEUSE Burzstein, Marianne Denicourt Yapım Yılı: 1991 Süre: 212 dakika 


1991 yılında Cannes Film Festiva sim yapmak için istek duymayan 
$ linde ödül alan “The Beautiful Tro- o Frenhofer, karşısına çıkan son dereublemaker” usta Fransız yönetmen ce güzel bir modelden etkilenince, 


Jacgues Rivette'in imzasını taşıyor. o yeniden fırçayı eline alacak ve uzun 


Michel Piceoli. Yane Birkin 60 yaşına gelen ünlü ressam Edow- yıllardır bitiremediği bir eseri üzerin- 


La Belle Noiseuse (ard Frenhofer artık yaratma yetisini Ode çalışmaya başlayacakur. Yaratıcı-A Film by Jacaucs Rivette yitirdiğine inanmaya başlamışur. Re- lık üzerine sıradışı bir çalışma... 


Fransız güzeli 


Oyunculuğa olağanüstü güzelliği sayesinde başladı, ama şöhretini, aynı derecede olağanüstü yeteneğine borçlu. Cösar ödüllü  / Emmanuelle B&artı bu ay “La belle noiseuse” ve “Manon des Sources”da izliyoruz. 


Sinema dünyası Emmanuelle Beart'ın sadece fiziğiyle | dikkati çeken biri olmadığını, ona En İyi Yardımcı 

Kadın oyuncu Cesar'ı getiren Manon des Sources ile anladı. Daha sonra da Un Coeur en Hiver, Nelly & Monsieur Arnaud gibi filmlerle yeteneğini kanıtladı. 
Emmanuelle, oyunculuğa küçük yaşta başladı. Demain 

les momes'da (1976), nükleer bir felaketten sonra sağ kalmaya çalışan bir grup çocuktan birini canlandırdığı 

rol, onun ilk kayda değer rolüydü. Montreal'de “au pair” olarak çalışırken Robert Altman'ın dikkatini çekti, yönetmen ona oyunculuktan vazgeçmemesini tavsiye etti ama, birlikte çalışmayı planlasalar da nasip olmadı. B&art, Fransa'ya döndü, oyunculuk dersleri aldı ve sinemaya bir başka usta yönetmenin, Rene Clement'in La Course Du Li&vre â Travers les Champs'ıyla adım attı. Manon des Sources ve onun getirdiği Cesar ödülünün ardından, farklı nitelikteki filmlerde, birbirinden farklı roller almaya özen gösterdi. En etkileyici filmlerinden biri sayılan Un Coeur en Hiver'de, Manon'dan rol arkadaşı Daniel Auteuil ile oynadı. 
İkisi, 1980'lerin ortasında birlikte yaşamaya başladi, 1992'de bir kızları oldu ve 10 yıllık beraberlikten sonra ayrıldılar. Ama 1995'te Regis Wargnier'in Une Femme Française'inde yine başrolleri paylaştılar. Bu rol, 

Beart'a Uluslararası Moskova Film 

Festivali'nden bir ödül getirdi. Biz onu, 

Jacgues Rivette'in La belle 

noiseuse'ünde, ressam modeli 

Marianne olarak izleyeceğiz. 
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A GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


g>5OCK 


JOE GOULD'S 
SECRET 


X Nevi şahsına münhasır bir New 
& York karakteri olan Joe Gould'un 
MW gerçek yaşam öyküsünden yola çı- 
İğ kan film, aktöryönetmen Stanley Tucci imzasını taşıyor. 1916 yılında geldiği New York'ta 1964'teki ölümüne kadar yaşayan Gould ile 


Yönetmen: Stanley Tucci 
Oyuncular: lan Holm, Stanley Tucci, Hope Davis, Sarah Hyland, Hallee Hirsh, Susan Sarandon Yapım yılı: 2000 Süre: 104 dakika 


1947'de kapsamlı bir röportaj yapan Joseph Mitchell'in görüşmelerini merkez alan film, eksantrik bir adamın portresini sağlam bir oyuncu kadrosunun usta yorumlarıyla aktaran başarılı bir yapım. lan Holm'un olağanüstü oyununa dikkat! 


Yönetmen olarak Tucci 


Oyunculukta beş para etmez serseri karakterlerin uzmanı olan Stanley Tucci, ikinci yönetmenlik denemesi “Joe Gould's Secret” ile CNBC-e ekranlarında. 


Kendisiyle aynı yaşlarda pek çok oyuncu gibi o da Purchase'daki 
New York Eyalet Üniversitesi'nde 
ISUNY) eğitim gördü. Stanley 
Tucci'nin ilk filmi, küçük bir rolde oynadığı 1985 yapımı Prizzi's 
Honor oldu. Sadık bir dost ve sevecen bir aile babası olarak tanınan Tucci bu rolün arkasından, beş para etmez serseri karakterlerin uzmanı haline geldi. Televizyon izleyicileri onu Wiseguy'daki Rick Pinzolo ile Murder One'ın Richard Cross'u olarak ve Altın Küre aldığı TV filmi Conspiracy ile tanıdı. Farklı bir karakteri oynaması ancak, arkadaşı Campbell Scott'la yönettiği, övgüler alan 

Big Night ile nasip oldu. 
Yönetmen olarak ikinci filmi 

The Impostors'ın ardından yönettiği Joe Gould's Secret, 2000 Sundance Film Festivali'nde büyük bir 


coşkuyla karşılandı. Bu ay CNBC-e'de ekrana gelecek filmde kendisi de gazeteci Joseph Mitchell'i oynuyor. 


Oyuncular: Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen Yapım yılı: 1985 Süre: 154 dakika 


12 OCAK 
SİRK OUT OF AFRICA Yönetmen: Sydney Pollack OUT OFAFRICA 
& ODAM 


1985 yılında 11 dalda aday olduğu 
Akademi Ödülleri'nin 7'sini kazanan “Out of Africa” dönemin en güçlü kadın oyuncularından Meryl 
Streep ile yakışıklı aktör Robert Redford'u bir araya getiriyor. Film Dani- 


markalı ünlü yazar Isak Dinesen'in 


#110 


(Karen Blixen) kendi hayatından yola çıkarak kaleme aldığı kitabından beyazperdeye uyarlandı. Baron Blixen-Finecke ile evlenerek Afrika'ya giden Karen bir süre sonra fiilen biten evliliklerinin ardından yakışıklı bir avcıya aşık olacaktır. 


YEKE 19 OCAK 


GORILLAS 
JİNTHE MİST 


Yönetmen: Michael Apted 
Oyuncular: Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris, John Omirah Miluwi Yapım yılı: 1988 Süre: 124 dakika 


Doğabilimci ve etnolog Dian Fossey'in anılarından yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan “Gorillas in the Mist” Michael Apted'ın imzasını taşıyor. Primatların yaşamlarını yakından incelemek için Afrika'ya giden 
Dian Fossey, Uganda'nın vahşi do- 


Efsanevi Harris 


James Dean ile başrolü paylaştığı “East of Eden / Cennetin Doğusu” ile hafızalara kazınan Julie Harris, sahnede de en az beyazperdedeki kadar başarılıydı. 


Şöhretini tiyatroda edinmiş olan eşsiz oyuncu Julie Harris, aslında sinema ve televizyonda da hafızalara kazınan karakterler yaratmıştı. Ne var ki, aktris kendini asla Hollywood'un bazılarına pek cazip gelen pırıltısına kaptırmadı. Hem de, ilk sinema filmiyle Oscar adayı olsa da. Julie Harris'e, bu adaylığı getiren Frankie rolü, unutulmaz bir kompozisyon olarak sinemanın efsaneleri arasında yerini alır. Ona bakarsanız, sahnenin de. 

Çünkü Carson McCullers'in oyunu 

The Member of the Wedding'de 12 yaşındaki 

acar küçük kız Frankie'yi oynayan Harris, 

Fred Zinnemann'ın bu oyundan yaptığı beyazperde uyarlamasında da aynı rolü üstlenmişti. 

Yaşı tutanlar onu East of Eden'da hatırlar. Genç 


ğa ortamında gorillerin arasında yaşayarak bilimsel incelemeler yapar. 
Bu arada gorillerin derileri için avlanmalarına karşı çıkarak Ugandalı yetkililere resmi şikayette bulunur. 
Ama esrarengiz bir şekilde ölerek ardında çeşitli soru işaretleri bırakır. 


aktris, ilk filmini çeviren James Dean'in kardeşi Aron'un sevgilisi Abra'yı büyük bir başarıyla oynamıştı. Yönetmeni Elia Kazan, onun kuşku götürmez yeteneğinin yanısıra, aniden öfkelenebilen, tedirgin James Dean'i nazik 


anlarda yatıştırabilmesine de hayran olmuş, filmin çekimini kolaylaştırdığını söylemişti. Julie Harris'in sahnedeki efsanevi başarısını ise Tony Ödülü'ne tam 
10 kez aday olup beş kez alarak kırdığı rekor 
kanıtlıyor. 


26 OCAK 


THE BIG EASY 


Yönetmen: Jim McBride 
Oyuncular: Dennis Ouaid, Ellen Barkin, Ned Beatiy, John Greek Yapım yılı: 1987 Süre: 97 dakika iy 


8O'lerin en iyi aksiyon - gerilim filmlerinden “The Big Easy” bir cinayet vakasını soruşturmak için kolları sıvayan polis detektifi Remy McSwain ile yeni bölge savcısı Anne Osborne arasında, çatışmayla başlayan ve kısa 


sürede tutkuya dönüşen ilişkiyi anla- 


uyor. Başrollerdeki Dennis Ouaid ile Ellen Barkin arasındaki perdeyi tutuşturacak denli güçlü kimya fik min yarı kült statüsüne ulaşmasına sebep olmuştu. “Breathless” adlı Godard “remake”i ile hatırlanan Jim 


MeBride'dan sürükleyici bir film. 


11 


6 OCAK 


Howard Franklin'in yazıp yönettiği 
“The Public Eye”, New York Daily News'un ünlü fotomuhabiri Weegeenin (Arthur Fellig) hayatından esinlenilerek çekilmiş. Başroldeki Joe Pesci'nin Leonard “The Great Bernzini” Bernstein'ı canlandırdığı 


Yönetmen: Howard Franklin 
THE PUBLIC EYE Oyuncular: Joe Pesci, Richard Riehle, Bryan Travis Smith, Max Brooks, Richard Schiff Yapım Yılı: 1992 Süre: 95 dakika 


film 1940'lı yıllarda kimi magazin gazeteleri için serbest çalışan bir fotoğrafçının öyküsünü anlatıyor. Olay mahalline polisten önce gitmesiyle ünlü Leonard günün birinde çekici bir gece kulübü işletmecisi adına özel detektiflik yapmaya kalkar. 


Hem korkunç, hem komik 


Uzunca bir süre ara verdiği sinemaya arka arkaya iki Oscar kazanarak dönen Joe Pesci “The Public Eye” ile karşımızda... 


“| Sinemanın en dinamik, en enerjik aktörlerinden Joe “| Pesci, hem komik karakterlere, hem de “kötü adam”lara aynı derecede başarıyla can vermesiyle tanınıyor. Aynı zamanda Robert De Niro'nun en iyi arkadaşlarından biri olan Joe Pesci, şöhrete bir dizi Martin Scorsese filmiyle ulaştı. New Jersey'li aktör, çocuk yaşta radyoda çalışmaya başladığında henüz dört yaşındaydı. Bir yıl sonra Broadway'e, sonra da televizyona geçti. On yaşındayken Star Time Kids ile gedikli bir TV oyuncusu olup çıkmıştı. Yeniyetme yıllarında meslek hayatında bir durgunluk başgösterince, oyunculuğu bir yana bırakıp Joe Ritchie adıyla müzisyen olarak çalışmaya başladı ve 
1961 yapımı Hey, Let's Twist! filmi dışında, The 
Death Collector'a kadar (1975) sinemayla ilgilenmedi. The Death Collector'ı gören Robert De Niro onun oyunundan çok etkilendi, Scorsese bu duyguları paylaştı. Joe Pesci kendini Raging Bull'da oynarken bulduğu gibi bir de Oscar kazandı. 
GoodFellas ile Oscar sayısını ikiye çıkardı. Biz onu, The Public Eye'da, Leonard "The Great Bernzini" Bernstein rolünde izleyeceğiz. 


13 OCAK 
ma pala! Yönetmen: Ma ich g SLAAN STRAİGHT OUT ee iL SİNİ Jr, George T. Odom, Ann D. Sanders, ÇAM OF BROOKLYN Barbara Sanon Yapım yılı: 1991 Süre: 78 dakika 


Siyahi bir ailenin Brooklyn'de verdiği yaşam mücadelesini anlatan film, Maty Rich'in ilk yönetmenlik dene- 


mesi. Brown ailesinin büyük oğlu 
Dennis yaşadıkları çöplükten kurtul- 
” manın en kolay yolunun bölgenin uyuşturucu satıcılarından birini soy- 


“e 112 


mak olduğuna inanır. Ancak yaptığı plan işe yaramayacak ve işler tahmininden çok başka bir hal alarak hem kendisini hem de ailesini büyük bir belaya sürükleyecektir. Televizyon için çekilen, dramatik yapısı sağlam bir film. 


20 OCAK 


POINT BREAK 


Güney California'da bir grup maskeli soyguncunun gerçekleştirdiği banka soygunlarını araştırmak üzere görevlendirilen Johnny Utah kimliğini gizleyerek sörfçü bir gruba sızar. 


Amirleri soygunların bu sörfçüler ta- 


rafından gerçekleştirildiğine inan- 


27 OCAK 


PLAY MISTY 
FOR ME 


CLINT EASTWOOD 


Yapım Yılı: 1971 


En İyi Yönetmen dalında iki kez Oscar kazanan Clint Eastwood'un ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdiği “Play Misty For Me” psikolojik bir gerilim filmi. Clint Eastwood'un bir jazz Df'ini canlandırdığı film, takıntılı bir kadının karanlık 


Sahneden perdeye 


Yönetmen: Kathryn Bigelow 
Oyuncular: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey Yapım Yılı: 1991 Süre: 117 dakika 


maktadır ama ellerinde dişe dokunur herhangi bir delil de yoktur. İlk başlarda kendini kabul ettirmekte zorlansa da bir süre sonra onlardan biri gibi yaşamaya başlayan Johnny de tıpkı onlar gibi adrenalin bağımlısı olur. 


Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Milis, John Larch Süre: 98 dakika 


dünyasında yarattığı imgelemle savaşan bir adamın başından geçenleri anlatıyor. 1987 tarihli “Fatal Attracton” adlı filmi anımsatan “Play 
Misty For Me” yönetmenin jazz tutkusunu da yakından gözlemleyebile- 


ceğiniz ilginç bir gerilim. 


İşine önem veren titiz bir oyuncu olan Donna Mills, önce sahne, ardından televizyon ve son olarak da beyazperdede adını duyurdu. 


Chicago'lu Donna Mills, sahneye ilk adımını kendi şehrinde atıp bir nebze tecrübe edindikten sonra, Broadway sahnelerine ilk kez Woody Allen'ın Don't Drink the Water'ında, haremdeki 

kızlardan biri olarak çıktı. Bunun ardından da 

TV pembe dizilerine geçti ve The Secret Storm ile Love is a Many Splendored Thing'de oynadı. 
Yıldızlık peşinde değildi, büyük şöhrete kavuşma gibi bir iddiası olmamıştı ama işine önem veren, yetenekli, titiz bir oyuncuydu. Clint Eastwood'un yönetmen olarak gerçekleştirdiği ilk film olan Play Misty for Me'de rol almak için California'ya gitti. Bizzat üstadın oynadığı caz DJ'i Dave'in bahtsız sevgilisi Tobie oldu. Derken 

Knot's Landing dizisi için Abby karakterini oynayacak birini aradıklarını duydu. O zamana kadar hep “iyi kız”ları oynayan Mills, sırf bu yüzden onu istemezlerse diye endişeye kapıldı. Telefonla konuşmaktansa kasting yönetmenlerini arayıp randevu aldı, okumaya gitti. Rolü kaptığı gibi çok da başarılı oldu. 1980-89 yılları arasında Knot's Landing'de Abby'i oynayarak TV izleyicilerinin hafızasında yer etti. 


Mİ? iki FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


DAUGHTER 


©” 7 OCAK SAAT 19:00 


COAL MINER'S 


Country müziğin ünlülerinden Loretta İynn'in hayatını beyazperdeye taşıyan biyografik film “Coal Miners Daughter”, başroldeki Sissy Spacek'e En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandırmıştı. Michael Apted'in usta rejisiyle kotardığı film, 


7 OCAK SAAT 21:00 
Yönetmen: Jack Fisk 


Yönetmen: Michael Apted 
Oyuncular: Sissy Spacek, Tommy Lee Jones, Levon Helm, Phyliss Boyens Yapım Yılı: 1980 Süre: 119 dakika 


Iynn'in müzik kariyerinin ilk günlerinden başlıyor ve üne kavuştuğu, büyük fırunalar atlattığı dönemleri ekrana yansıtıyor. Başta Tommy Lee Jones olmak üzere bütün oyuncu kadrosunun başarılı bir iş çıkardığı filmin müzikleri de ilgi çekiyor. 


RAGGEDY MAN Oyuncular: Sissy Spacek, Eric Roberts, Sam Shepard, William Sander- 


son, Tracy Walter Yapım Yılı: 1981 


Sissy Spacek'in başrolünü oynadığı “Raggedy Man” ünlü aktrisin kocası 
Jack Fisk'in yönettiği bir drama. 


R 1940'lı yıllarda Teksas'ta geçen film 


Same Time, 


Mexl Year 


THE SEDUCTON İf 
GF JDE TYNAN 


Sie 114 cxec-e 


iki çocuk annesi bir kadının yalnız başına yaşamaya karar verişini ve 


bunun için verdiği mücadeleyi anla- 


14 OCAK SAAT 19:00 


SAME TIME 
NEXT YEAR 


Bernard Slade'in aynı adlı tiyatro oyunundan beyazperdeye uyarlanan 
“Same Time Next Year” her yıl aynı gün, aynı otel odasında buluşan iki sevgilinin yıllar içinde gelişen ve değişen ilişkilerini anlatıyor. Her ikisi de evli olan ve ilk kez 1951 yılında 


14 OCAK SAAT 21:00 


THE SEDUCTION 
OF JOE TYNAN 


Alan Alda'nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “The Seduction of Joe Iynan” bir politikacının kendi kendisiyle girdiği ahlaki hesaplaşmayı ve etrafındaki çürümeyi konu ediniyor. Çekici bir avukata âşık olan ve bu yüzden hem 


Süre: 91 dakika 


uyor. Boşanmasının ardından yaşadığı kasabanın “saygıdeğer” sakinleri tarafından kötü gözle bakılan Ni- ta, çevresindeki tüm bekar erkeklerin yersiz teklifleriyle uğraşmak zorunda kalır. Spacek'e başrolde Eric Roberts eşlik ediyor. 


Yönetmen: Robert Mulligan 
Oyuncular: Ellen Burstyn, Alan Alda, Ivan Bonar, Bernie Kuby Yapım Yılı: 1978 Süre: 114 dakika 


tanışıp birlikte olan Doris ve George evliliklerini bitirmek yerine yılda bir gün buluşmaya karar verir. 25 yıl boyunca onları izleyen film, hem tarihin içinde kısa bir yolculuk yapı yor hem de iki sevgilinin ilişkilerinin nasıl değiştiğine ışık tutuyor. 


Yönetmen: Jerry Schatzberg 
Oyuncular: Alan Alda, Barbara Harris, Meryl Streep, Rip Thorn, Melvyn Douglas Yapım Yılı: 1979 Süre: 103 dakika 


evliliğini hem de büyük olasılıkla mesleki geleceğini riske atan senatör Joe TIynan'ın öyküsünde Ted Kennedy'nin hayat öyküsünden esinle- 
“The Seductüon of Joe 
Iynan”, güçlü oyuncu kadrosuyla 


nilmiş. 


öne çıkıyor. 


JEAN de FLORETTE 


MORTAND 


CLAJDE BERRİ 


Ünlü 


21 OCAK SAAT 19:00 


JEAN DE 
FLORETTE 


Marcel 
“L'Eau des Collines” adlı romanın- 


yazar Pagnol'un dan beyazperdeye aktarılan “Jean de Florette” (ve hemen ardından gelen devam filmi “Manon de Sources”) çekildiği dönemin en büyük bütçeli filmleri arasındaydı. Uzun bir ara- 


21 OCAK SAAT 21:00 


MANON DES 
SOURCES 


* Claude Berri'nin “Jean de Florette” 


adlı filminin devamı olan “Manon des Sources”, yazar/sinemacı Marcel Pagnol'un romanından sinemaya uyarlanmış. 1952 yılında Pagnol'un da sinemaya aktardığı “Manon des Sources” babasının ölümü- 


28 OCAK SAAT 19:00 


RUN SİLENT, 
RUN DEEP 


“West Side Story” filminin yönet meni Robert Wise'ın 1958 tarihli filmi “Run Silent Run Deep”, 2. 
Dünya Savaşı sırasında yaşanan heyecan dolu bir öyküyü beyazperdeye taşıyor. Daha önce kumanda ettiği denizaltının batması üzerine yeni 


28 OCAK SAAT 21:00 


TWO FOR 
THE SEESAW 


William Gibson'ın tiyatro oyunundan beyazperdeye uyarlanan, yönet menliğini Robert Wise'ın yaptığı 
“Two for the Seesaw”, iş için New York'a giden Omahalı bir işadamı- nın orada yaşadığı romantik macerayı konu ediniyor. Mutsuz bir evlilik 


Yönetmen: Claude Berri 
Oyuncular: Yves Montand, Gerard Depardieu, Daniel Auteuil, Elisabeth Depardieu Yapım Yılı: 1986 Süre: 116 dakika 


dan sonra doğduğu köye dönen 
Ugolin'in en büyük hayali karanfil yetiştirmektir. Bu işte yüksek bir kâr olabileceğini gören amcası Le Papet yeğenine karanfil ekmesi için bir tar- la aramaya başlar ve komşusu Jean Cadoret'nin çiftliğinde karar kılar. 


Yönetmen: Claude Berri 
Oyuncular: Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Beart, Hippoly- te Girardot Yapım Yılı: 1986 Süre: 109 dakika 


nün ardındaki esrarı çözmek ve intikam almak isteyen güzel köylü kızı Manon'yu anlatıyor. Başrollerde 
Yves Montand'ın yanı sıra günümüz Fransız sinemasının en önemli yıldızlarından Daniel Auteuil ve Emmanuelle Beart yer alıyor. 


Yönetmen: Robert Wise 
Oyuncular: Clarck Gable, Burt Lancaster, Jack Warden, Brad Dexter Yapım Yılı: 1958 Süre: 90 dakika 


mürettebatına söz geçirmekte zorlanan kumandan Richardson özellikle Teğmen Jim Bledsoe'nun düşmanca tavırlarıyla karşı karşıya kalır. Burt Lancaster ve Clark Gable'ın birlikte oynadığı film klostrofobik atmosferiyle etkileyici bir gerilim. 


Yönetmen: Robert Wise 
Oyuncular: Robert Mitchum, Shirley MacLaine, Edmon Ryan, Elisabeth Fraser Yapım Yılı: 1962 Süre: 114 dakika 


yaşadığı halde boşanmaya yanaşma- 
New York'ta 
Bronx'lu güzel dansçı Gittel'e aşık 


yan Jerry Ryan, 


olunca fikrini değiştirir. Ne yazık ki, Jerry yeni bir bağlılığa cesaret edemeyince bu durum ilişkilerine uzun 


vadede zarar verir. 


11545 


GECE SİNEMASI HER CUMARTESİ 02:00 


eyirciler onu Fransız sinemasının en yet 

kin aktörlerinden biri olarak tanıdı. Gariptir ki, uzun meslek hayatı boyunca Fransız Sinema Akademisi ödülü Cesar'a alu kez En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olan Giraudeau bu ödülü ilk yönetmenlik denemesi L Autre ile aldı. 
Aktör, ona 1992'de En İyi İlk Film ödülünü ge tiren L'Autre'da kendisi oynamadı, ama senaryosunu yazdı. 

Yunanistan'da, deniz kıyısındaki bir köyde yaşayan ihtiyar bir adam (Francisco Rabal) yürüyüşe çıkmış, muhteşem manzaranın tadını çıkarır ken, otel odasından dışarı bakan genç adamla sohbet etmeye başlar. Tam o anda bir deprem, oteli yerle bir eder. Görevliler geldiklerinde, herkesi ölmüş olarak kabul etmeye hazırdırlar. İhü- 


yar adam ise buna hazır değildir ve inatla herke- 


7 OCAK 


DAKOTA i ROAD 


Yönetmen: Nick Ward 
Oyuncular: David Bamber, 
Amelda Brown, 

Jason Carter, Charlotte 
Chatton, Alexis Denisof, 
Alan Howard, Rachel Scott, 
Yapım Yılı: 1992 

Süre: 86 dakika 


> 116 


Oyuncular: Gerard 
Jugnot, Jean Rochefort, 


Yapım Yılı: 1987 
Süre: 86 dakika 


Fransız aktör Bernard Giraudeau'nun yönetmen olarak ilk filmi “L'Autre”, ona Cösar ödülü getirdi. 


sin öldüğünü kabul etmez. Onlardan genç adamı arayıp bulmalarını ister. 

Türkiye ve Yunanistan'daki 1999 depremlerinden dokuz yıl önce çekilen bu filmde Bernard Giraudeau yalın bir dille, insani hasletler üzerine kurulu çarpıcı bir hikâye anlatıyor. LAutre'un ihtiyar adamı Simm'de ise parlak meslek hayatında Luis Bunuel, Michelangelo Antonioni ve Jacgues Rivette gibi yönetmenlerle çalışmış büyük İspanyol aktör Francisco Rabal'ı izliyoruz. 


21 OCAK 


L'AUTRE 


Yönetmen: Bernard Giraudeau 
Oyuncular: Francisco Rabal, Smail Mekki, Julian Negulesco, Rafic Ali Ahmad, Doliy Abou Mrad, Elie 
Adabachi, Costas Charalambides 
Yapım Yılı: 1990 

Süre: 90 dakika 


14 OCAK 28 OCAK 
TANDEM TCHAO 
Yönetmen: PANTIN 


3 Richard Anconina, 


Sylvie Granotier, Julie Agnes Soral, 
© $  Jâzöguel, Jean-Claude Philippe Leotard. 
Dreyfus, Marie Pillet Yapım Yılı: 1983 


Süre: 100 dakika 


Yönetmen: Claude Berr 
Oyuncular: Coluche, 


İZ PAZAR FİLMLERİ 12:00 


Yoz bir adamın ölümü 


Prodüksiyonunu Alain Delon'un yaptığı “Mort d'un Pourri” süratli bir gerilim. 


azar filmlerinden Mort d'un Pourri'nin projesi Alain Delon'a ait. Bu aksiyon gerilim filmine mali imkân sağlayan, sonra da tanınmış aksiyon ve komedi yönetmeni Georges Lautner'i davet eden, Delon'un kendisi. Bütün bunlar da, görkemli bir prodüksiyon gerçekleşürmeye yetmiş. Alain Delon burada da yalnız kurt, mağrur savaşçı ve sonuna kadar dostluklara bağlı “samuray” imgesini koruyor. 
Xavier Marechal'ın (Alain Delon) eski dostu ve ortağı, parlamenter Philippe Dubaye (Maurice Ronet),, onu karıştığı birtakım tatsız olayları 


1 OCAK 


RESURRECTİON 


Yönetmen: Daniel Petrie 
Oyuncular: Ellen Burstyn, Sam 
Shepard, Richard Farnsworth, 
Roberts Blossom, Clifford David, 
Pamela Payton-Wright, Jeffrey 
DeMunn, Eva Le Gallienne 
Yapım Yılı: 1980 

Süre: 103 dakika 


15 OCAK 


TESS 


Yönetmen: Roman Polanski 
Oyuncular: Nastassja Kinski, 
Peter Firth, Leigh Lawson, 
John Collin, Rosemary Martin 
Yapım Yılı: 1979 

Süre: 164 dakika 


22 OCAK 


MORT D'UN POURRI 


Yönetmen: Georges Lautner 
Oyuncular: Alain Delon, Ornella Muti, Stephane Audran, Mireille Darc, 
Maurice Ronet, Michel Aumont 
Yapım Yılı: 1977 

Süre: 120 dakika 


açıklamakla tehdit eden parlamenter Cerrano'yu öldürür. Sonra da adamın, şantaj notlarıyla dolu defterini alır. Yardım istemek için Xavier'ye gelir ama öldürülür, ancak defterin yerini söyleyebilmiştir. Philippe'in sevgilisi Valerie (Ornella Muti) ile Xavier, bir insan avının hedefi olur. 
Mort d'un Pourri, siyasi ve psikolojik gerilim filmleri, gangster filmleri ile 1970'lere özgü tipik komplo filmlerinin unsurlarını birleştiren, dikkat çekici bir Fransız gerilim filmi. O dönemin en iyi Avrupalı aktörlerinden bazılarını oyuncu kadrosunda barındırmak gibi bir cazip yanı da mevcut. Filmin üç başrol oyuncusuna ek olarak kadroya Stephane Audran, Mirieille Darc, Michel Serrault ve Klaus Kinski de yer alıyor. 


8 OCAK 


LEAVING NORMAL 


Yönetmen: Edward Zwick 
Oyuncular: Meg Tiliy, Christine 
Lahti, Patrika Darbo, Lenny von 
Dohlen, Maury Chaykin, 

Brett Cullen, James Gammon, 
Eve Gordon, James Eckhouse 
Yapım Yılı: 1992 

Süre: 110 dakika 


29 OCAK 


L'AUTRE 


Yönetmen: Bernard Giraudeau 
Oyuncular: Francisco Rabal, 
Smail Mekki, Julian Negulesco, 
Rafic Ali Ahmad, Dolly Abou 
Mrad, Elie Adabachi, Costas Charalambides 

Yapım Yılı: 1990 

Süre: 90 dakika 
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Yılın en iyi albümleri 


2005 yılında bizi tamamen mest edecek bir albümle karşılaştığımızı 
söylemek güç. Fakat bu dinlenecek düzgün müzik olmadığı anlamına da gelmiyor. Radyo Eksen olarak sene içinde bizi en çok etkileyen albümleri 

10'luk kutunun içine sıkıştırmaya çalıştığımızda çıkan sonuç şöyle oldu. 


I - GOGOL BORDELLO GYPSY 

PUNKS UNDERDOG WORLD STRIKE 

Gogol Bordello'nun Gypsy Punks Underdog World Strike'ı özellikle bir önceki albümünü hiç bilmeyenlerin “Çingene Punk'ı ile tanışması için eşsiz bir fırsat oldu. Yıl içinde en çok üzerine gittiğimiz, akım ilan edip peşinden koşturduğumuz albümlerdendi Gypsy Punks. 2005'te en çok çalınan şarkı: Start Wearing Purple 


2 - HELLDORADO 

THE BALLAD OF NORA LEE 

Glitterhouse'un geçen sene piyasaya sürdüğü The Ballad of Nora Lee'ydi. Grup üyelerinin aralarındaki bir espriden ortaya çıkan isimleri, 


yine üyelerden birinin doğumgününü kutlarken 


başlattıkları maytaplı sahne şovlarıyla, Helldorado uzak diyarların kuru topraklarına yazılan melodilere âşık bizleri çok sevindirdi. Bu arada Nora Lee'nin kim olabileceğine dair açılan bahsi, katılan herkes kazandı. Çünkü solist Dag'in söylediğine göre aslında böyle biri gerçekte hiç yaşamamış. 2005'te en çok çalınan şarkı: The Ballad of Nora Lee 
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3- MICK HARVEY / ONE MAN'S TREASLURE 

Mick Harvey'nin farklı sanatçıların şarkılarına getirdiği yorum ve bir de kendi bestesinin yer aldığı albümü One Man's Treasure hakkında düşündüklerimizi, başta saydığımız diğer iki albüm gibi daha önce zaten yazıp paketlemiştik. Gün geçtikçe kendine bağlayan, Shomei Tomatsu'nun fotografları gibi sizi bir başka dünyanın içine çeken, insanın dimağını sonuna kadar zorlayan albümlerden One Man's Treasure. 2005'te 


en çok çalınan şarkı: Louise 


4- MARIANNE FAITHFULL 
BEFORE THE POISON 
Birçok kişi, Before the Poison'a destek veren 


sanatçıların etkisinden Faithfull'un asıl yapmak 


istediğinin anlaşılamadığını öne sürse de albü- me bu kadar haksızlık edilmesi bizi çok üzdü. 
Başta Nick Cave olmak üzere adı geçen kişilerin duygularından bir an bile şüphe etmemiştik zaten. 2009'in başında piyasaya sürüldüğü için unutulup gitmesini istemediklerimiz arasında Before the Poison. 2005'te en çok çalınan şarkı: Mystery of Love 


a ( ( YI 

Nereden geldiğini hatırlamadığımız haberle Louise Attague'in uzun bir aradan sonra piyasaya sürdüğü albümü, Plus Tard Crocodile'e ulaştk. Grubun şarkı sözlerini, bahsettikleri ana konuları lisanından ötürü anlayamasak da Fransa müzik piyasası dendiğinde hep başta saydığımız isim oldu Louise Attague. 2005'te en çok çalınan şarkı: Si Lon Marchait Jusgu Demain 

. i R / RETURN THE GİFT 

Gang of Four üyelerinin tekrar bir araya gelip sene içinde verdikleri konserlerin methini Sonic Youth üyelerinden duyunca mutlaka bir yolunu bulup bu tarihe biz de şahit olmak istedik. Fakat her girişimimiz başarısızlıkla sonuçlanınca biz de grubun Return the Gift albümünü arşivimize eklemekle yetindik. Daha önce yayınladıkları albümlerden seçtikleri şarkıları yeniden kaydedip piyasaya sürdükleri Return the Gift, son dönem New New Wave akımına kadar geçen sürenin 


kısa ve net bir tarih dersi niteliğinde. 2005'te en çok çalınan şarkı: To Hell with Powerty 


return the gift 


7 -THE FALL / FALL HEADS ROLL 


Sene içinde gelen bir habere göre, solist Mark E. Smith neredeyse 30 yıldan sonra ilk defa hazırlanacak The Fall belgeseli için düşüncelerini söyleyecekti. Bu ister istemez yoksa grubunun önündeki sırları Smith elinin tersiyle itiyor ve The Fall efsanesi böylece sona mı eriyor sorusunu akla getirmişti. Fakat Manchester'ın yaşlı de- 


likanlısı endişelerin yersiz olduğunu Fall Heads Roll ile ispatladı. 2005'te en çok çalınan şarkı: Bo Dimmeck 


« LUD SOİ NDSYSTEM 

LCD SOUNDSYSTEM 

2005'te yayınlanan albümler arasında DFA Records etiketli LCD Soundsystem de vardı. James Murphy, tekdüze olmayan esrarengiz ritmleriyle çift CD olarak yayınlanan albümünü kaotik elektronik müzik türünün içinden çekip çıkarmamızı sağladı. Esrarengiz ritmler diyerek abarttığımızı düşünebilirsiniz. Fakat bundan daha elektroniğine bizim havsalamız yetmiyor. Bu arada LCD Soundsystem'in bu albümünü beğenenler DFA'in 2004'te yayınlanan 2 numaralı toplamasını da beğenmişti. 2005'te en çok çalınan şarkı: Daft Punk is Playing at My House 


NKING LİGHTS 


VELATIONS 


)- EELS5 /Bİ 
OTHER RE 
Geçen sene içinde albümünü çift CD olarak yayınlayıp bonkör davrananlardan bir diğeri ise Eels'dı. Önceki albümlerinden alışık olduğumuz 


gibi Blinking Lights and Other Revelations'ta da bir iki şarkıya uzun süre, günlerce, haftalarca, aylarca takılıp kaldık. Hatta bu defa 2 CD'de toplam 33 şarkı olduğu için işimiz daha da zor ol du. Bu arada biz konserlerinin ne kadar eğlenceli geçebileceği hakkında konuşurken Eels'ın, geçen sene New York Town Hall'da verdiği kon- 


ser kayıtlarının yer aldığı albüm ve ayrıca bir de 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DVD'nin Şubat 2006'da piyasaya çıkacağını da öğrendik. 2005'te en çok çalınan şarkı: Hey Man (Now You're Really Living) 


10 - ADAM GREEN / GEMSTONES 
96.2 Radyo Eksen'de geride bırakuğımız 2005 


yılı içinde en çok adını zikrettiğimiz son albüm ise Adam Green'e aitti. Green, yazdığı şarkıların sözlerine takılıp çok mantıklı sonuçlar çıkartma- dan herzamanki gibi eğlendirmesini bildi yine albümü Gemstones'la. 2005'te en çok çalınan şarkı: Carolina 


22 Ocak - Galler'de, Millennium Stadyumu'nda Tsunami mağdurları için konser düzenlendi. Katılanlar arasında Eric Clapton, Jools Holland, Manic 
Street Preachers, Lulu, Aled Jones, Charlotte Church, Katherine Jenkins, Feeder, Snow Pat- rol ve Liberty X vardı. 

22 Şubat - Korn'un gitaristi 
Brian Welch gruptan ayrılarak kendini dine verdi. 

3 Nisan - Alice in Chains'in 
bas gitaristi Mike Starr "özel mülke zarar vermek ve hırsızlık” iddialarıyla tutuklandı. 
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Mayıs - Gang of Four gibi bu sene yeniden bir araya gelip konser veren topluluklar arasında Cream de vardı. Grup 
Londra Royal Albert Hall'da 2, 
3, 5 ve 6 Mayıs'ta dört konser verdi. 

6 Mayıs - Audioslave, Küba'da açıkhava konseri veren ilk Amerikalı grup oldu. 

Mayıs/ Haziran - Operation 
IWwy/Rancid basçısı Mat Freemane akciğer kanseri teşhisi kondu. 

21 Haziran - Billy Corgan 
2000'de dağılan eski grubu 


Smashineg Pumpkins'ten sonra ilk solo albümü The Future 
Embrace'i piyasaya sürdü. 

2 Temmuz - Live 8 konseri 
gerçekleşti. 

2005 yılının Brit Ödülle 
rinde; En İyi İngiliz Grup 
Ödülü'nü Franz Ferdinand, al büm dalındaki ödülü ise Keane aldı. 
Grammy'de ise En iyi Alternatüf Albümü Wilco, A Ghost is 
Born ile; En İyi Rock Albümü'nü ise Green Day American İdiot ile kazandı. 


Hopes and Fears'la 


2005 yılı olaylarının sonuna 
geldiğimizde, sene içinde müjdesini alıp 2006'da yayınlanmasını beklediğimiz albümleri ve sıraladığımız bu grupların en son hangi çalışmalarını yeryüzünde gördüğümüzü düşündük... 

Pixies: Trompe le Monde / 
1991 
Portishead: Portishead / 1997 
Pearl Jam: Riot Act / 2002 
Morrissey: You Are the Ouarıy 
/ 2004 
Belle and Sebastian: Dear Catastrophe Waitress / 2003 
Live: Birds of Pray / 2003 
Mogwai: Happy Songs for 
Happy People / 2003 
Graham Coxon: Happiness in 
Magazines / 2004 
The Shins: Chutes Too Narrow / 2003 

Gülşah Güray 


2005'te 


aramızdan ayrılan 


müzisyenler 


1 Ocak - Jefferson 
Airplane grubunun davulcusu Spencer 
Dryden, 61. 

30 Mart - California'lı 
punk grupları Lagwagon 


ve the Ataris'in davulcusu 


Derrick Plourde, 33. 

10 Mayıs - Metal 
Church'ün kurucu üyelerinden solist David 
Wayne, 47 

25 Mayıs - The Guess 


Who'nun gitaristi Domenic 


Troiano, 59 


17 Haziran - Soul Asylum 


basçısı Karl Mueller, 41 
17 Temmuz - Ska'nın 
büyükbabası Laurel 
Aitken, 78 


Red Wedge, İngiltere'nin popüler müzisyenlerinin genel anlamda politikaya ve İşçi 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dine Mars Voliat see e o The Widow 
2 Melldorador xe e si Just Like Fire 
35 Gogdl Bordello; wo Start Wearing Purple 
4Madruyada) mler esme. seke Hold on to You 


a ke Rl Devil in Me 
5 “Nine İnel Najls: saree The Hand that Feeds 
BEGİR e e kl BRİ Girl 8-StephenMalkmus................... Baby C'mon 


9. - Paul Weller essin From the Floorboards Up 


raya ie Gotta Be that Way 


Uste yıl içinde “Radyo Eksen En İyi 40”ta bir numara olan şarkılar arasından seçilerek yapılmıştır. 


“En iyi müzik aslında dünyayla yüzleşmeyi sağlayandır..” 

Bruce Springsteen 


Partisi'nin 1987 genel seçimlerine kadar Margaret Thatcher'in muhafazakâr 


gi 


> 


yönetimine son verme tutumuna karşı genç nüfusun ilgisini çekmek için başlattıkları bir girişimdi. Başta Billy Brag olmak üzere Paul Weller ve The Communards gibi müzisyenler turneye çıkıp, medyada İşçi Partisi'nin kampanyasına destek vermişti. Adını Rus konstrüktivist sanatçı El Lissitzky'nin posteri “Beat the Whites with the Red Wedge"den alan grup ilk olarak 21 Kasım 1985 yılında Palace of Westminster'ın resepsiyonunda bir araya geldi. 
Red Wedge'in iki büyük turnesi oldu. Bunlardan ilki 25 Ocak 1986'da diğeri ise aynı senenin şubat ayında gerçekleşti. 
Turneye katılan Billy Bragg, Paul Weller ve grubu The Siyle Council, The Communards, Junior Giscombe, Lorna Gee ve Jerry Dammers gibi topluluk ve sanatçıların yanı sıra Madness, Prefab Sprout, Tom Robinson, Lloyd Cole ve The Smiths de konuk sanatçı olarak katılıp destek vermişlerdi. 


ROCK TARİHİNDE BU AY 


> 14 Ocak 1966 

David Bowie, soyadı 
Jones'u, Monkees elemanlarından Davy 
Jones'la karıştırılmamak için değiştirdi. 

>» 18 Ocak 1973 

Pink Floyd, Abbey Road'daki 
EMİ Stüdyoları'nda “Dark 
Side of the Moon”un kayıtlarını tamamladı. 

>» 19 Ocak 1943 

Janis Joplin doğdu. 

>» 19 Ocak 1970 
Başrollerinde Peter Fonda ve Dennis Hopper'ın olduğu 
“Easy Rider” filmi vizyona girdi. “Easy Rider”ın soundtrack'inde Jimi 
Hendrix, Steppenwolf ve 
Byrds gibi isimler vardı. 

>» 19 Ocak 1993 

Tom Waits, şarkılarından birini kullandığını iddia ettiği firmaya karşı açtığı dava sonucunda yüksek mahkeme kararıyla 2.5 
milyon dolar tazminat aldı. 
>» 20 Ocak 1982 

Ozzy Osbourne, Des 
Moines'da verdiği konserde sahneye atılan yarasanın kafasını ısırması sonucu kuduza önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı. 

> 21 Ocak 1956 

Bill Haley'nin “Rock Around the Clock”u Amerika listelerine giren ilk rock- and-roll albümü oldu. 

>» 21 Ocak 1991 

Sgueeze, MTV'de yayınlanan 
“Unplugged” programının ilk konukları oldu. 

> 25 Ocak 1986 

Style Council, Billy Bragg ve 
Junior Giscombe 
Manchester'da Red Wedge politik turnesini başlattı. 

>» 27 Ocak 1968 

Mike Patton doğdu. 

>» 29 Ocak 1979 

San Diego'da Brenda 
Spencer adındaki bir öğrenci ateş ederek okul arkadaşlarından ikisini öldürüp dokuzunu da yaraladı. Bunu neden yaptığı sorulunca verdiği cevap 

“l Don't Like Mondays” oldu. 
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a KLASİK SAHNE “PolNT BREAK” 20 OCAK CUMA SAAT 22:00 


endilerine ”Sabık Başkanlar” diyen; Nixon, Carter, Reagan ve Johnson'ın kauçuk maskelerini takan dört banka soyguncusu, Los Angeles'ta FBV'a pes dedirten bir dizi başarılı soygun gerçekleştirir. Polis, sörfçü bir gruptan kuşkulanınca FBI ajanı Johnny Utah, kimliğini gizleyerek sörfçülerin arasına sızar. 
Utah ile çetenin lideri Bodhi sörf yaptıkları sahilin otoparkın. 


da arabalarına doğru giderken biraz önce kavga ettikleri sörf- 


çüler hakkında konuşurlar... 

Utah: O adamlar kim? 

Bodhi: Serseri Nazi bozuntuları. Yumruk attığın Bunker Weiss'tir. İri yarı olan Warchild, aynı zamanda Lupton Pitman diye bilinir. Diğer ikisini tanımıyorum. Kendilerini burada bir ölüm timi gibi görüyorlar. 

Utah: Niçin böyleler? 

Bodhi: Beyinleri çalışmıyor. Ve bir sürü pis işe bulaşıyorlar. 
Utah: Nasıl yani? Yasadışı mı? 

Bodhi: Belki, bilmiyorum. Benim demek istediğim o değil. 
Tek amaçları radikal olmak. Denizi gerçek anlamda anlamıyorlar ve bu yüzden asla ruhani yanını göremiyorlar. 

Utah: İlahi okumaya başlamayacaksın, öyle değil mi? 

Bodhi: Olabilir. 

Utah: Arabam, bu. 


Bodhi: Dalgalarla sürüklenmenin ne demek olduğunu hâlâ 


tam olarak anlayamadın, değil mi? Bu bir ruh durumudur. 


POINT BREAK Orası kendini kaybettiğin ve bulduğun yerdir. Bunu henüz bil Yönetmen: Kathryn Bigelow 
Oyuncular: Patrick Swayze, 

Keanu Reeves, Lori Petty, Gary Busey gördüm. Sanki bir Pitbull gibisin. Hiç tereddüt etmedin ve bir 
Yapım Yılı: 1991 
Süre: 117 dakika 


miyorsun, ama ona sahipsin. Oradaki adamlarla kavga edişini 


adım bile geri atmadın. Ve bu, bu dünyada çok az sayıda kişi- de görülür. 


Utah: Yardımın için teşekkürler. 


Bodhi: Dinle. Bu gece evimde bir parti veriyorum, gelmek ister misin? 

Utah: Tabii. Nerede? 

Bodhi: Tyler'la gel. O biliyor. 

Utah: Tamam. 


Akşam buluşmak üzere sözleşen ikili el sıkışarak ayrılırlar, Utah 


arabasına binerek uzaklaşır... 
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HAYATA GÜCÜN 


GOSJİ 


NISSAN NAVARA PICK-UP 


Pick-Up kategorisinin yıldızı! 144 ve 174hp'lik motor; manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri, üstün performansı ve mükemmel arazi uyumuyla, 

ticari araçta maksimum konfor yaşatacak gerçek bir efsane... 

Bir Nissan Yetkili Satıcısı'na gelin, Pick-Up dünyasının yeni standartlarıyla tanışın. 


Wwww.nissan.com.İr 


NISSAN GÜLÜMSEME HATTI 0216 651 8420 


SHIFT challenge 


Mücadele anlayışını DEĞİŞTİRİN 


li “İçinizi ısıtan” 


L? J bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


2Ocak pazartesi 


4 Ocak 5 Ocak 6 Ocak 
çarşamba perşembe cuma 


7 Ocak 
cumartesi 


07:00 - DORA THE EXPLORER 0700 - DORA THE EXPLORER 


08:00 - CATDOG 18:00 - ANGRY BEAVERS 08:30 - REAL MONSTERS 08:30 - RUGRATS 

08:00 -ROCKO'S 09:00 -AS TOLD BY GİNGER MODERN LIFE 0930 - AVATAR 

(0830 - REN & STIMPY — > 10:00 - SPONGEBOB 

10:00 - SPONGEBOB SOUAREPANIS 


SOUAREPANIS 


11:00 - EVERYBODY LOVES 
RAYMOND 

11:30 - SENFELD 

12:00 - RESURRECTİON 
14:00 - THE KING OF CUEENS 


11:00 - MALCOLM IN THE 
MIDDLE 
11:30 - ACCORDING TO JIM 


12:00 - SCRUBS 
1430 - 7S ALWAYS SUNNY 1230 - ARRESTED 
IN PHİLADELPHİA DEVELOPMENT 
15:00 -LAS VEGAS 1300 - ONE TREE HİLL 16:00 - WITHOUT A TRACE 14:00 - SMALLVİLLE 17:00 - TWO AND A HALF 1500 - ROME 
MEN 16:00 - THE X-FILES 
17:30 - THE SIMPSONS 17:00 - CARNIVALE 


CHEERS 


19:00 - 
DESPERATE 
HOUSEWIVES 


GILMORE GİRLS 


ii Arim 


a > 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


İ ekor o zn 


20:00 


20:30 


THE X-FLES 


21:15 - RAGGEDY 
MAN 


NIP/TUCK “İçinizi ısıtan” 23:00 - BUFFY 


a ie ke Sk Sale THE VAMPIRE bir şeyler izlerken... Sek Salep. SLAYER 


24:00 - MALCOLM 24:00 - SEİNFELD 2400 - THE SIMPSONS i ; “m iri 2490 - TS ALWAYS SUNNY» INTHEMİDDLE 00:30 - ARRESTED 00:30 - SORUBS 2400-THEKINGOFGUEENS | 2*00-NPTUCK S e IN PHILADELPHA 00:30 - ACLORDING 70 JİM DEVELOPMENT 01:00 - THE O. 0030 - EL RAYMOND EE ee 0030 -TWO AND 01:00 - DESPERATE 01:00 - CARNIVALE 02:00 -GİLMORE GİRLS 01:00 - LAS VEGAS © DESE GE AHALFMEN HOUSEWIVES 02:00 - GILMORE GİRLS 08:00 - JDE GOULD'S 0200 -ONE TREE HLL o Esir sole 01:00 - WITHOUT A TRACE 02:00 - GILMORE GİRLS 03:00 - UOURS SECRET U “NBA HAFTANIN MAÇI 0200 - GİLMORE GİRLS 08:00 - WEİRD SCIENCE (05:00 - SEVNFELD 05:00 - THE SIMPSONS a) 0800 - TERUG NAAR 05:00 - MALCOLM 0530 - ARRESTED 05:30 - SORUBS asi DEGSTGEEST İNTHE MİDDLE DEVELOPMENT 06:00 - THE O.C. 
Ez 0500 - TS ALWAYS 05:90 - ACCORDING TO JİM 06:00 - CARNIVALE © 0530 - TWO AND. 08:00 - DESPERATE 


06:00 - WITHDUT A TRACE HOUSEWIVES 


ni. PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ 


CNEC-e 0 CAK YAYI N AKI ŞI www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


www.cnbce.com 


8 Ocak 9 Ocak 10 Ocak 11-0cak 12 Ocak 13 Ocak 14 Ocak 15 Ocak 
pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 


0700 - DORA THE EXPLORER Z 0700 - HEY ARNOLD 0700 - HEY ARNOLD 0700 - HEY ARNOLD 0700 HEY ARNOLD MEMESİ e 
0800 - CATDOG En im 07:30 - ANGRY BEAVERS 0730-ANGAYBEAVERS O | ozso-ANGRvBEAVERS | | 0730- ANGRYBEAVERS ER BEAVERS:> | 0200 DORA:TME EXPLORER 
0830 -REALMONSTERS — İosoo. RUGRATS 0800 - RUGRATS 0800 - RUGRATS 0300 - RUGRATS 0800 - RUGRATS Desi RİSRATS 0800 - CATDOG 
1800 - ROCKO'S 0830 -ASTOLD BYGİNGER | 08:30-ASTOLDBYGINGER | O830-ASTOLDBYGINGER | 0230-ASTOLDBYGINGER | 0890-ASTOLD BYGINGER | como-asToLoByGıNGER | 0220- REAL MONSTERS 
MODERN ÜFE 0200 CATDOĞ 0800 - CATDOG 0800 - CATDOĞ 0800 - CATDOS 0800 - CATDOG mea AVATAR 0800 -R0CKO'S 
0930 - REN & STIMPY 1810 - SPONGEBOB 0830 - SPONGEBOB 08:30 - SPONGEBOB 0530 - SPONGEBOB 0530 - SPONGEBOB 1000 SPONGEBO3 MODERN LIFE 
1000 - SPONGEBOB SOUAREPANIS SOUAREPANTS SOUAREPANTS SOUAREPANIS SOUAREPANTS SOUAREPANTS 0820 - REN & STIMPY 
SOUAREPANIS 1000 - ROCKO'S 10:00 -ROCKO'S 10:00 - ROCKO'S 1000 -ROCKO'S 10:00 - ROCKO'S 1000 - SPONGEBOB 

MODERN LİFE MODERN UFE MODERN UFE SOUAREPANIS 
11:00 - EVERYBODY LOVES | 1030- THE SIMPSONS l 7 

MALCOLM IN THE 1:90 - MALI 1 LCOLM IN THE 10 Hİ Men - MALCOLM IN THE AİDDLE 
12:00 - LEAVING NORMAL - EVERYBODY LOVES yil 1 BODY LOVES - ACCORDING TOJIM | 1104 
ING OF RAYMOND n M 00 - INTO ST RAYMOND 

OUEENS 1200 - INTO THE WEST 00 - N 1200 -INTI 1200 -1NTO 1400 - SMALIVILL 11:30 - TESS 
1430 - İTS ALWAYS SUNNY | 7330- TWO ANDAHK ye NO AND A H 1330-TW0 ANI LE $ 1430 - 7S ALWAYS SUNNY 
IN PHILADELPHLA N N NEN ye N 164 IN PHILADELPHIA 
1500 - LAS VEGAS 1400 - SCRUBS , CR - SERİ Sim 00 - CARNI 1500 -LAS VEGAS 
1600 -WMTHOUTATRACE | 1430- (7S ALWAYS SUNNY A A 
17:00-TWO ANDA HALF İn PHNLADELEHİA 
MEN 0 NT CE VI ) 4 : ME 
1730 - THE SİMPSONS RR EREN NTRY CON 1 REAKER MORAN 1730 - THE SIMPSONS 


11:00 - EVERYBODY LOVES 


THESIMPSONS OİTHESIMPSONS | THESIMPSONS O|THESIMPSONS (THE SIMPSONS CHEERS CHEERS CHEERS GHEERS CHEERS 


19:00 - DESPERATE DESPERATE DESPERATE DESPERATE DESPERATE 

DESPERATE HOUSEWIVES HOUSEWIVES HOUSEWIVES HOUSEWVES o | HOUSEWIVES 18:00 - 

HOUSEWIVES DESPERATE 
HOUSEWIVES 


245 


18 


19:00 - 
SAME TIME 
NEXT YEAR 


:00 


20 


:30 


20 


| Bi 


THE X-FILES WITHOUT A TRACE| DESPERATE THE O.C. THE X-FİLES HOUSEWIVES 
21:15 - 
THE SEDUCTION 
OF JOE TYNAN 
TIREZ SURLE OUTOFAFRICA O İSTRAIGHT OUT OF PIANISTE BROOKLYN 


BUFFY 


SIX FEET UNDER “İçinizi ısıtan” 52 THE VAMPIRE (| | SIXFEETUNDER bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


21:00 


AŞ 


> EEE AYS SUNNY ) MN THE N 1 01:00 - THE O.C AM SMD ? 0200 - SOUTH PARK z Ş UNDER 
OE lans : Ni 0030 - ACCORDINGTO Ji | DEVELOPA 0230 - THE SIMPSONS m) LAS VESAS i. 
0200 - ROME 00 - DESPERATE 0 ARN AN > 0200 - ROME 
ME 01:00 - DESPERATE 01:00 - CARNI 0300 - SORUBS 2 JTA PARK z 0800 - SİX FEET UNDER 

em 01:00 - WITHOUT ATRACE OH - SOUTH PA 0330 - DUT OF AFRICA Da RESME NE öl “bil ME e e 02:00 - SOUTH PARK > i 0) - THE SIMPSONS 0&00-THE O.C D-STR F VAMPİRE SLAYER “3 BD NBA MARTANIN 070 THESİMPSONS 05:00 -SAMETMENEXT | os00. NBA HAFTANIN 
0500 - NBA HAFTANIN Üosoo.LUNDIMATIN 0300 - GET CRAZY a A HAFTAN 
Müzi 05:00 - TS ALWAYS SUNNY. | 0500- MALCOLM 

IN PHILADELPKA 1D 

05:30 -TAVO AND A HALF MEN | 0520 - ACCORDING 70 JIM 

0600 WITHOUT A TRA 0500 -DESPERATE 060 - CARNIVALE 


24:00 - SMALLVILLE 
0100 LES 


YEAR MAÇI 


N “İçinizi ısıtan” 


bir şeyler izlerken... Sek Salep. 
z j şey p 
16-Ocak 17 Ocak 18 Ocak 19 Ocak 20 Ocak 21 Ocak 22 Ocak 23 Ocak pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 
0700 - DORA THE EXPLORER | 0700 DORATHE EXPLORER 
08:00 - ANGRY BEAVERS 08:00 - CATDOG 
0830 - RUGRATS 0830 - REAL MONSTERS 
0800 -ASTOLDBYGINGSER (| 0200 Rocko's 
Ze ie 0330 - AVATAR MÜDERN LIFE 25 
— çe 10:00 - SPONGEBOB 0830 - REN & STIMPY — — şam SOUAREPANTS 10:00 - SPONGEBOB — 
O O SOUAREPANTS maa 
O O O am Ge 11:00 - MALCOLM IN THE — 
- e MIDDLE z : 11:00 - EVERYBODY LOVES ze O © 11:30 - ACCORDING TO JIM RAYMOND.. © me 2 1200 - SORUBS 11:30 - SEİNFELD e a 1230 - ARRESTED 1200 - MORT D'UN POURRI sem © D DEVELOPMENT 14:00 - THE KING OF OUEENS ab) 
2 “1300 - ONE TREE HILL 1430 - TS ALWAYS SUNNY İm 
1400 - SMALLVİLLE IN PHILADELPHIA 
1500 - ROME 15:00 - LAS VEGAS 
1500 -THE XRİLES 16:00 - WITHOUT A TRACE 


NIVALE 17:00 - TWO AND A HALF MEN 
17:30 - THE SIMPSONS 


zi > — 
GILMORE GİRLS GILMORE GİRLS GILMORE GİRLS ONE TREE HILL 
3 ir BEL izmimiememezi iile z 2 19:00 - JEAN DE 


—— | HORETTE 
DESPERATE 
HOUSEWIVES 


1700 - 


19:00 - DESPERATE 
HOUSEWIVES 


TRACE THE X-HLES 


WITHOUTA 
TRACE 


21:15 - MANON 
DES SOURCES 


#İrini eni N 55 23:15 - BUFFY 
NE sıtan > (© Sİ THE VAMPİRE bir şeyler izlerken.. Salep: —İ SLAYER 


24:00 - MALCOLM 


2 00:15 - THE SİMPSONS 15 - SOUTH PARK e ie 00 - 
IN THE MİDDLE EREN 0045 - SORUBS -THEKİNG im a ap PARK 2400- ACOORDINS TO JİM 
63. ALTIN 0030 - ACCORDINGTOJM | İnme 01:15 - THEO. s 0200 - LAUTRE SMA 0030 - TWO AND KÜRE ÖDÜL 01:00 - DESPERATE 0200 - GİLMORE GİRLS RAYMOND 0400 - BUFPY 00:30 - SMALLMILLI AHALEMEN TÖRENİ HDUSEMİVES 0300 -GORİLLAS IN THE LAS VEGAS ELİME g0 MTKOUTA RACE 
0200 - GİLMORE GİRLS z MİST Z ONETREEHİLL ER İTME RİDE a e — GİLMORE GİRLS 
CANLI 03:00 - FROZEN pe el 0500 - THE SİMPSONS POİNT BREAK ğ 0830 - SIK FEET UNDER 0300 - TAMAS ES JULİ 05:00 - MALCOLM NE 0530 - SORUBS -THEKİNG 04:30 - SOUTH PARK 0500 - ACCORDING TO JIM İN TEE MİDDLE DEVELOPMENT 0500 -THEOC ğ 05:00 - NBA HAFTANIN MAÇI | 0530-7W0AND 


06:00 - CARNIVALE A HALF MEN 


RAYMOND 
06:00 - WTHDUT A TRACE 


S VEGAS 


05:30 - ACCORDING TO JİM 
06:00 - DESPERATE 
HOUSEWIVES 


RE “İçinizi ısıtan” 
ği al bir şeyler izlerken... Sek Salep. 


Ya 


26 Ocak 
perşembe 


27 Ocak 28 Ocak 29 Ocak 30 Ocak 
cuma cumartesi pazar pazartesi 


25 Ocak 
çarşamba 


(07:00 - DORA THE EXPLORER | 07:00 - DORA THE EXPLORER (0800 - ANGRY BEAVERS 0800 -CATDOG 

(08:30 - RUGRATS 0830 - REAL MONSTERS 0300-ASTOLD BYGINGER |0300-R0CKO'S 

0530 -AVATAR MODERN UFE 


10:00 - SPONGEBOB 0930 -REN & STIMPY çe — SOUAREPANIS 1000 - SPONGEBOB | GE 

SOUYAREPANIS O O 
11:00 - MALCOLM IN THE 11:00 - EVERYBODY LOVES em imi MİDDLE RAYMOND ei 
1130 - ACCORDINGTOJIM | 11:30- SENFELD G3 Gi 
1200 - SCRUBS 1200 - VAUTRE # 7 
1230 - ARRESTED - THE KING OF GCUEENS mele —i- 
DEVELOPMENT :30 - MY NAME IS EARL ab) abi 


1300 - ONE 1 -LAS VEGAS 
- WITHOUT A TRACE 
- TWO AND A HALF 


16:00 - THE X-FILES 
1700 - CARNIVALE 


GİLMORE GİRLS | GILMORE GİRLS o İ ONE TREE HİLL 19:00 - DESPERATE GILMORE GİRLS HOUSEWIVES z z 19:00 - e 


İRUN SİLENT, 
-İRUN DEEP 
DESPERATE â DESPERATE 
HOUSEWIVES MEKE HOUSEWIVES 


- THE SIMPSONS 


CHEERS 


18:45 


20:30 | 20:00 


21:00 


THE SEESAW 


LA BELLE THE BIGEASY  İPLAYMISIY ROME — İcomıcBook NOSEUSE ie — İVELLAINS 


23:00 - BUFFY 
“İçinizi ısıtan” THE VAMPIRE 


bir şeyler izlerken... Sek Salep: 


23:00 


2400 - MALCOLM 


THESİMPSONS 2410 - SOUTH PARK 2400 - ACCORDING TO JIM 


00:30 - SCRİ THE KING OF GU 1 ) 000 - TWO AND INTHE MİDDLE EDE - EL RAYMOND ? SOUMEİE ARK ME 0030- MY NAME 1S EARL 02:00 - GILMORE GİRLS - LAS VEGAS z 01:00 - WTHOUTATRACE | |0100 DESPERATE 


HOUSEWIVES 

02:00 - GİLMORE GİRLS 
03:00 - COMIC BOOK 
VILAINS 

05:00 - MALCOLM IN THE... 
0530 - MY NAME IS EARL 
06:00 - DESPERATE 


1G EASY e al THE VAMPIRE SLAYER .. 02:00 - GILMORE GİRLS 05:00 IMPSONS ği — 05:00 - RUN SİLENT, RUN > ç 05:30 - SCRUBS Zi L RAYMOND DEEF a) (CCORDING 10 JİM -THEO.C. Ez © HAP N TWO AND 
“LAS VEGAS NBA HAFTANIN MAÇI ABALEMEN 06:00 - WITHOUT A TRAK 


00 - 06:00 


01 


HOUSEWIVES 


Hayaliniz büyümekse... 


dl 


HSBC İşletme Bankacılığı'nda ihtiyacınız olan her şey var. 


Hayallerinizi anında gerçekleştirmenizi sağlayan Ticari Krediler, çek, senet derdine son veren Ticari Kart, hesabınızda para olmasa bile acil nakit sağlayan Hızır Hesap, işinizi güvence altına alan Sigorta Paketleri, küresel şube ağı ve uzman kadro desteği ile Dış Ticaret İşlemleri ve ihtiyacınız olan her an Uzman Danışmanlık 


HSBC İşletme Bankacılığı'nda. 


HSBC 42» 


Dünyanın yerel bankası 


HSBC Bank A.Ş. tarafından yayımlanmıştır. 


